Liturgie 31 augustus 2025 10.00 uur in de Grote Kerk

Voorganger: Mw. P. kooijmans, verhalenverteller.
Deze dienst is te volgen via Kerkomroep gemist

Thema: GOD?!

Muziek
Aansteken kaarsen
Gemeente gaat staan

Votum en Groet:

Ouderling van dienst: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde geschapen heeft.

Ouderling van dienst: Genade en vrede van God onze Vader,
door onze Heer Jezus Christus, in de

gemeenschap met de Heilige Geest.

Allen: AMEN.

Gebed

Intochtslied NLB 283

1 In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Kyrie gebed

Glorialied NLB 791



1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

3 Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Gebed om de Geest

LLO.2 Adem uw Geest in mij
1 Adem uw Geest in mij,

vul mij met nieuwe kracht.

Uw liefde zal mijn baken zijn
in alles wat mij wacht.

2 Adem uw Geest in mij,
zuiver mijn hart voorgoed.
Uw wil zal al mijn willen zijn,
in alles wat ik doe.

Lezing: Johannes 4: 1-26
NLB 324

1 Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat gij zijt de gloed van al wat leeft.
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft.

2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
'redden wat verloren is', dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond

3 Adem uw Geest in mij,
ook als ik mij verzet.

Mijn leven hier zal vurig zijn,
door U in vlam gezet.

4 Adem uw Geest in mij,
dan leef ik zonder strijd,
aan alle ademnood voorbij
bij U God, voor altijd.



3 dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Vertelling GOD?!
NLB 221

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geetft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft-
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Dankzegging en voorbeden
Inzameling gaven

Slotlied “Vrede is jouw naam” (melodie van Land of hope and glory )

1 Visioen voor mensen, vrede is jouw naam!
liefde zonder grenzen. Weg om in te slaan.

Huis om aan te bouwen. Uitzicht dat ons wenkt

In het vast vertrouwen, dat God toekomst schenkt.
In het vast vertrouwen, dat God toekomst schenkt.

2 Visioen voor mensen, vrede is jouw naam!
Opdracht zonder grenzen. Licht om in te staan.
Dat wij dat bewaren, ondanks de woestijn,
totdat onze aarde uw sjaloom zal zijn.

Totdat onze aarde Uw sjaloom zal zijn.

Zegen



