
Liturgie zondag 3 augustus 2025 
Zomerdienst in de Schepershof 10.00 uur. 
Voorganger; ds. Paul den Hollander, organist: GeertJan Olijslager 
Deze dienst kun u volgen via kerkomroep.nl 

 
Intocht  -  de Taizékaars wordt aangestoken Stilte 
Votum en Groet                Welkom  
 
Zingen: NLB 280 : 1, 2 en 3 
1 De vreugde voert ons naar dit huis 
   waar 't Woord aan ons geschiedt. 
   God roept zijn Naam over ons uit 
   en wekt in ons het lied. 
 
2 Dit huis van hout en steen, dat lang 
   de stormen heeft doorstaan, 
   waar nog de wolk gebeden hangt 
   van wie zijn voorgegaan, 
 
3 dit huis, dat alle sporen draagt 
   van wie maar mensen zijn, 
   de pijler die het alles schraagt, 
   wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Gebed om verootmoediging 
 
NLB 280: 4 en 5. 
4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
   de hemel open gaat, 
   waar Gij ons met uw engelen troost, 
   waar Gij U vinden laat? 
 
5 Onthul ons dan uw Aangezicht, 
   uw Naam, die met ons gaat 
   en heilig ons hier met uw licht, 
   uw voorbedachte raad. 
 
Leefregel Koll 3: 15-17 
 
NLB 274 : 1 ,2 en 3 
1 Wij komen hier ter ere van uw naam 
   rond de verhalen die geschreven staan, 
   wij schuilen weg als vogels in het riet 
   zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
 
2 Ontferm u God, kyrie eleison, 
   wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
   kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
   zonder u raken wij de liefde kwijt. 
 
3 Wij zingen samen van uw gloria, 
   dank voor het leven, dank u voor elkaar, 
   geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
   leg zo uw glimlach over ons bestaan. 



Gebed om opening Woord. 
Kinderen nevendienst 
 
NLB  288  
Goedemorgen, welkom allemaal 
ik met mijn en jij met jouw verhaal. 
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn. 
God, ik vraag U: kom in onze kring, 
wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met Uw verhaal, 
verteld in mensentaal. 
 
Intro bij lezingen   
Lucas 13: 1-9. 
 
NLB 910:  1 , 2 en 4 
1 Soms groet een licht van vreugde 
   de christen als hij zingt: 
   de Heer is 't die met vleugels 
   van liefde hem omringt. 
   Loopt alles ons ook tegen, 
   Hij zal ons 't goede doen, 
   Hij geeft na donkere regen 
   een mild en klaar seizoen. 
 
2 Goddank, wij overdenken 
   't geheim van onze Heer, 
   het heil dat Hij wil schenken, 
   dat nieuw is altijd weer. 
   Bevrijd van onze zorgen 
   begroeten wij de dag 
   en vrezen niet de morgen, 
   wat hij ook brengen mag. 
 
4 Al zal geen wijnstok dragen, 
   geen vijgeboom zijn vrucht, 
   al ligt het veld te klagen 
   onder een lege lucht, 
   God doet zijn hand toch open, 
   zijn lof krijgt stem in mij. 
   Daar ik op Hem mag hopen, 
   ben ik alleen maar blij. 
 
Lezen: Matt 13: 44 
Zingen Taizé lied 117 d 
Laudate omnes gentes,laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Verkondiging 
 
NLB 802 :1 , 5 en 6. 
1 Door de wereld gaat een woord 
   en het drijft de mensen voort: 
   'Breek uw tent op, ga op reis 
   naar het land dat Ik u wijs.' 



Refrein: 
   Here God, wij zijn vervreemden 
   door te luist'ren naar uw stem. 
   Breng ons saam met uw ontheemden 
   naar het nieuw Jeruzalem. 
5 Velen, die de moed begaf, 
   blijven staan, of dwalen af. 
   Hunk'rend naar hun oude land. 
   Reisgenoten, grijp hun hand. 
Refrein 
6 Door de wereld gaat een woord 
   en het drijft de mensen voort: 
   'Breek uw tent op, ga op reis 
   naar het land dat Ik u wijs.' 
Refrein 
 
Mededelingen  - bloemengroet -collecten. 
Gebeden. 
Kinderen komen terug. 
 
NLB 657: 1 ,3 en 4. 
1 Zolang wij ademhalen 
   schept Gij in ons de kracht 
   om zingend te vertalen 
   waartoe wij zijn gedacht: 
   elkaar zijn wij gegeven 
   tot kleur en samenklank. 
   De lofzang om het leven 
   geeft stem aan onze dank. 
 
3 Het donker kan verbleken 
   door psalmen in de nacht. 
   De muren kunnen vallen: 
   zing dan uit alle macht! 
   God, laat het nooit ontbreken 
   aan hemelhoog gezang, 
   waarvan de wijs ons tekent 
   dit lieve leven lang. 
 
4 Ons lied wordt steeds gedragen 
   door vleugels van de hoop. 
   Het stijgt de angst te boven 
   om leven dat verloopt. 
   Het zingt van vergezichten, 
   het ademt van uw Geest. 
   In ons gezang mag lichten 
   het komend bruiloftsfeest. 
 
Zegen  Beantwoord met lied 416 : 1 en 4. 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 


