Liturgie zondag 24 augustus, dienst in de Schepershof 10.00 uur
Voorganger ds. Nielspeter Jans
Deze dienst is te volgen via Kerkomroep.nl

Ons gezamenlijk zomerlied: NLB 280: 7 ,1en 5
7 Dit huis slijt met ons aan de tijd,

maar blijven zal de kracht

die wie hier schuilen verder leidt

tot alles is volbracht.

1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

5 Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Welkom

Psalm 118: 7en 9

7 Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
de poorten der gerechtigheid.
Laat mij de voorhof binnentreden
en loven 's Heren majesteit.
Dit is de poort, de poort des Heren,
Gods knechten zullen binnengaan.
God van mijn heil, U wil ik eren,
nu ik uw antwoord heb verstaan.

9 Dit is de dag, die God deed rijzen,
juich nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zegenen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Bemoediging Drempelgebed

NLB 276: 1en 2

1 Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.

2 Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.



Smeekgebed

Glorialied: Lied 2 uit de bundel Zingende Gezegend
In zeven kleuren rijst omhoog een hemelpoort, een ereboog -
de wolken wit, de hemel blauw: God bilijft altijd de aarde trouw.

Hier kust de boog van zijn verbond met zeven zegels onze grond;
de Heer laat ons geen dag alleen, zijn trouw breekt door de wolken heen.

Al vallen sterren, zon en maan, al rollen golven af en aan,
de zee ligt in Gods rechterhand, zijn handpalm is ons vaderland.

Al laait er in het laatste uur een wereldbrand, een zee van vuur,
geen vlam doet deze boog vergaan - vast zal de nieuwe aarde staan!

Wie wandelt met de Heer, die gaat vandaag of morgen, vroeg of laat,
als Noach met zijn huisgezin door deze poort Gods toekomst in.

Kinderuitleg

We zingen samen:

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

De kinderen nemen het licht mee en gaan door de smalle deur naar hun eigen ruimte.

Eerste lezing: Lucas 13: 22-30

NLB 990

1 De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.

2 O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

3 Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.

4 Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.

5 Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.

6 De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.

Tweede lezing: Openbaring 4: 1-11

Lied 409 uit de Evangelische Liedbundel: 1,2en 3



1

Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen,
van 't kruis, waar 'k vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen.
refrein:

Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open, ook voor mij,
voor mij, voor mij, staat open ook voor mij.

2

Die open poort laat d’'ingang vrij aan wie komt binnenvlieden.

Aan rijk en arm, aan u en mij komt Jezus vrede bieden.

refrein

3

Die open poort leidt tot Gods troon: ga door, laat niets u hind’ren.
Neem op uw kruis, aanvaard de kroon, die God biedt aan Zijn kind’ren.
refrein

Samenspraak over het verlangen en de strijd om binnen te komen.
Uitleg en verkondiging: ‘Drempelmoed’

NLB 737 in wisselzang: a1, a2, v3, m4, a5, v6, m7, a8 en a9
1 Jeruzalem, mijn vaderstad,

mijn moederhuis, wanneer

zal ik u zien zoals ge Zzijt,

de bruid van onze Heer?

2 Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.

3 Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,
maar 't licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.

4 En zeker is geen ziekte daar,
geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar
en geen gebrek aan brood.

5 God geve mij, Jeruzalem,
dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben
en dat ik binnen mag.

6 Daar zijn de muren transparant,
de deuren parelmoer,
de sterke plaatsen diamant,
zZilver en goud de vloer.

7 De huizen zijn er van ivoor
met vensters van kristal,
o mocht ik maar die deuren door,
dan wist ik alles al!

8 De heiligen staan in het licht
en kijken honderd uit
van aangezicht tot aangezicht
met God en met zijn bruid.



9 Jeruzalem, die grote stad,
mijn God was ik er maar
op 't vrolijk heilig huwelijk
een van de gasten daar.

Mededelingen: bloemengroet
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: NLB 967:1,4,5,6en 7
1 Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.

4 Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, - verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

5 Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op 't eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.

6 Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

7 Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm U, Heer.

Zending en zegen



