
Gezamenlijke zomerdienst kapel - 10:00 uur - 17 augustus 2025 
Voorganger: ds. K.H.W. Klaassens, organist: dhr. T. van Essen 
 
Deze dienst is te beluisteren/kijken via kerkomroep.nl. 
 
ORDE VAN DE DIENST :  
Thema: Jezus zegt: “ Komt tot Mij en Ik zal je rust geven” 
Luisteren/meezingen:  Stil mijn ziel, wees stil. 
 
Welkom en afkondigingen. 
 
Lied van intocht/aanvangslied: Psalm 65: 1 ,2  (Nieuwe Psalmberijming) 

1. Vanuit de stilte klinkt ons zingen, 
God, die in Sion woont. 
De dank voor al uw zegeningen 
ontvangt U waar U troont. 
U luistert als we tot U spreken. 
Tot U komt al wat leeft. 
De zonden konden mij niet breken, 
omdat U ons vergeeft. 

 
2. Gelukkig wie bij U vertoeven; 
uw woning is ons thuis. 
Daar mogen wij uw zegen proeven, 
het goede van uw huis. 
U antwoordt ons op grootse wijze. 
U redt ons door uw hand. 
De hele wereld zal U prijzen, 
de zee, de lucht, het land. 
 
Persoonlijk gebed (in stilte). 
Wij belijden onze Helper (=votum) en Gods groet.   
Inleiding. 
Gebed. 
 
Zingen: Psalm 62: 4, 5  (Nieuwe Psalmberijming) 

4 Zoek rust bij God, mijn ziel, en zwijg. 
Ik wacht tot ik verhoring krijg, 
tot ik zijn redding zal ervaren. 
Hij is de rots van mijn bestaan, 
de burcht die ik mag binnengaan. 
Voor vallen zal Hij mij bewaren. 
 
5. In al mijn nood is God dichtbij; 
mijn redding en mijn eer is Hij, 
de rots, de toevlucht in mijn leven. 
Mijn volk, vertrouw Hem toch altijd! 
Je zorgen kun je bij Hem kwijt. 
Hij zal ons zijn bescherming geven. 
 
Gebed om hulp van de Heilige Geest.  
 
Zingen: NLB 280: 6, 7    



6 Vervul ons met een nieuw verstaan 
   van 't Woord, waarin Gij spreekt, 
   en reik ons zelf als leeftocht aan 
   het Brood, dat Gij ons breekt. 
 
7 Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
   maar blijven zal de kracht 
   die wie hier schuilen verder leidt 
   tot alles is volbracht. 
 
Schriftlezing: 1 Koningen 19 : 11 t/m 13 en Matteüs 5 : 3 t/m 9 en Matteüs 11 : 25 t/m 30. 
 
Zingen: LBgz 463: 4, 5  
4 Leg Heer uw stille dauw van rust 
   op onze duisternis. 
   Neem van ons hart de vrees, de lust, 
   en maak ons innerlijk bewust 
   hoe schoon uw vrede is. 
 
5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
   geen hartstocht ons verwart. 
   Maak Gij ons rein en welgezind, 
   en spreek tot ons in vuur en wind, 
   o stille stem in 't hart. 
 
Verkondiging. 
Stilte.   
 
Zingen: Ev.lb 223: 1, 3, 4  
1 Ga niet alleen door ’t leven, 
 die last is u te zwaar. 
 Laat Eén u sterkte geven, 
 ga tot uw Middelaar! 
 Daar is zoveel te klagen, 
 daar is zoveel geween. 
 en zoveel leed te dragen,   
 Ga niet alleen. 
 En zoveel leed te dragen.   
 Ga niet alleen. 
  
3 O armen, droeven, blinden, 
 de hoofden opgericht! 
 Laat u door Jezus vinden, 
 zijn last is zacht en licht. 
 Daar is zoveel te dragen, 
 daar is zoveel geween. 
 Ach, wil dan niet vertragen! 
 Naar Jezus heen! 
 Ach, wil dan niet vertragen! 
 Naar Jezus heen! 
 
4 Welzalig, die ’t ervaren, 
 dat Hij hun alles is; 
 dan kennen z’ in gevaren, 
 bezorgdheid noch gemis. 



 Hij draagt dan in zijn armen, 
 door alle nood hen heen. 
 Wie steunt op zijn ontfermen 
 is nooit alleen! 
 Wie steunt op zijn ontfermen 
 is nooit alleen! 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader.  
collecte 1e collecte in de dienst voor de diaconie;  
              2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
        
Zingen slotlied: Elb 7b: 1, 2, 5  
1 Mijn herder is de HERE God, 
in Hem is al mijn lust; 
in groene weiden voert Hij mij 
aan wateren der rust. 
 
2 De Heer verkwikt mijn matte ziel, 
Hij doet mijn voeten gaan 
in ’t spoor van zijn gerechtigheid 
terwille van zijn Naam. 
 
5 Genade en goedheid volgen mij 
mijn ganse levensdag, 
totdat ik eens in ’s HEREN huis 
voor eeuwig wonen mag. 
 
Afsluiting 
Zingen: ZZZ 147  
1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe.Zegen. 
 
Zegen: 
Zingen: Lied 431c.  
Amen, amen, amen. 
 


