Orde van dienst op 10 augustus gezamenlijke zomerdienst in De Opgang
Voorganger mw. Heleen Hornstra, organist Geert Jan Olijslager.
Deze dienst is te volgen via kerkomroep.nl

Lied voor de dienst: Ps. 34: 1 en 9

Ik loof de Heer altijd.

Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Ja, ik beroem mij op de Heer

en prijs zijn hoog beleid.

Gods kleinen horen mij

en zij verheugen zich tezaam.

Verhef met mij des Heren naam,

zegen die en wees blij.

—_

9 De Heer verlost en spaart
het leven van wie Hem bemint.
Al wie bij God zijn toevlucht vindt
wordt schuldeloos verklaard.

Binnenkomst kerkenraad
Luiden van de klokken
Stilte rond de paaskaars

NLB 280: 5en 6

5 Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6 Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

Bemoediging en Groet | Gebed
Lied: Hemelhoog 276

Heer, ontferm U over ons.

Kom en heel ons land.

Reinig met uw vuur. Raak ons nu aan.
Wij buigen neer en roepen tot U,
Heer. O, Heer, ontferm U over ons.

O, Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U

over ons. Kom en heel ons land.
Reinig met uw vuur.

Raak ons nu aan.

Wij buigen neer en roepen tot U, Heer.
O, Heer, ontferm U over ons.

O, Heer, ontferm U over ons.

O, Heer, ontferm U over ons.

Welkom
Inleiding op de dienst

NLB 767:1,2,3 en 4

1 De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.



2 De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

3 Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!

4 Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.

Gebed
Kindernevendienst + kinderlied Voor mij is geluk
Lied In de kerk van iedereen > Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezen: 1e lezing : Jeremia 29: 1-11
NLB 319:1,2,3,4,5.6 en 7

1 Alles wat er staat geschreven,
Heer, doe ons verstaan,

want uw woorden zijn ons leven,
spreek ons aan!

2 Mozes heeft het vuur zien branden
en hij werd uw knecht,

laat ons voortgaan aan zijn hand en
wijs de weg.

3 Herder David werd een koning
en hij zong uw Iof,

en zijn zoon bouwde uw woning
heerlijk af.

4 Wat de sterren niet verzwijgen
sprak tot Abraham,

en een ster riep de drie wijzen
toen Hij kwam.

5 Jezus heeft het laatst gesproken
en zijn stem gaat voort,

want als graan is Hij gebroken
woord voor woord.

6 Zend uw regen uit de wolken

die het groeien doet:

graan dat brood wordt voor uw volk in
overvloed.

7 Gij gaat onze aard’ te boven,
zend uw adem neer,

heel de aarde moet U loven
meer en meer.

Alles wat er staat geschreven

2e lezing : Psalm 34: 1 -9

Overdenking



Luisteren/kijken: Lied Stralen van geluk naar psalm 34
Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Bericht van overlijden

Zingen: NLB 512:6

6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

Gebeden
Mededelingen, toelichting bij de collecte en collecte

NLB 1010: 1 - 4 Geef vrede, Heer, geef vrede
1 Geef vrede, Heer, geef vrede,

de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,

de leugen triomfeert,

ontluistert elke waarde,

o red ons sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef vrede,

de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!

3 Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4 Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Zegen

Lied ZZZ 19 (a)

1 God zal met je meegaan als licht in je ogen
als lamp voor je voet, als hand op je hoofd
en arm om je schouder, als baken bij ontij

en verte die wenkt, als groet op je lippen

en hoop in je hart, als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.



