
Liturgie zondag 6 juli 10.00 uur in de Opgang 
Voorgangers: ds. G. Kajim en mw. Jedidjah de Haan 
Deze dienst kunt u luisteren/kijken via kerkomroep.n.l. 
 
De kerkenraad komt binnen onder het nummer: Place to be (tot 1.33) 
Welkom 
Aansteken van de Paaskaars en stilte 
 
Zingen: Hemelhoog 399: 1 en 2 
1 Samen in de naam van Jezus  
 heffen wij een loflied aan,  
 want de Geest spreekt alle talen  
 en doet ons elkaar verstaan.  
 Samen bidden, samen zoeken,  
 naar het plan van onze Heer.  
 Samen zingen en getuigen,  
 samen leven tot zijn eer.  
  
2 Heel de wereld moet het weten  
 dat God niet veranderd is.  
 en zijn liefde als een lichtstraal  
 doordringt in de duisternis.  
 ’t Werk van God is niet te keren  
 omdat Hij erover waakt  
 en de Geest doorbreekt de grenzen  
 die door mensen zijn gemaakt. 
 
Bemoediging en Groet 
Vg: Goedemorgen, welkom allemaal 
Allen: Ik met mijn verhaal en jij met jouw verhaal 
Vg: Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
Allen: alles mag er zijn! 
Vg: God, ik vraag U 
Kinderen: Kom hier vandaag bij ons, bij elke stap, 
Vg: wees erbij wanneer we bidden en muziek luisteren 
Allen: Wij met onze verhalen 
Vg: en God, U met uw verhaal, 
Kinderen: verteld in onze taal. 
Vg: Goedemorgen, welkom allemaal 
Allen: Amen 
 
Zingen: Hemelhoog 399: 3 
3 Prijs de Heer, de weg is open  
 naar de Vader, naar elkaar.  
 Jezus Christus, Triomfator,  
 mijn Verlosser, Middelaar.  
 Vader, met geheven handen  
 breng ik U mijn dank en eer.  
 ’t Is uw Geest die mij doet zeggen:  
 Jezus Christus is de Heer! 
 
Inleiding op de dienst met de kinderen 
Gebed 
 
Zingen: NLB 218: 1, 2 en 4 
1 Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 



 
2 Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 
4 Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
 
Lezen: Johannes 4: 4 - 18, 25 - 26 en 28 - 30 
Kinderen naar voren voor de kindernevendienst 
Zingen In de kerk van iedereen 
 
Zingen: Taizé lied 67 
Let all who are thirsty come. Let all who  
wish receive the water of life freely. 
Amen, come Lord Jesus.  
Amen, come Lord Jesus. 
 
Overdenking 
Zingen: Van Harte, lied 74; 1, 2 en 3 
1 Wij laten emmers dalen. 
De putten zijn zo diep. 
Wij zoeken levend water,  
wat God tot aanzijn riep. 
Het water van het leven,  
van liefde ons te groot,  
waarvan wij kunnen drinken  
tot verder dan de dood. 
 
2 Waarvan wij kunnen drinken,  
om God een mens te zijn,  
die tussen lach en dansen,  
bij tranen en in pijn  
weet heeft van vergezichten,  
van trouw die ons omgeeft:  
een beker vol fris water  
van Hem die om ons geeft. 
 
3 Een beker vol fris water: 
 rivier van overvloed,  
die dorst lest nu en later,  
waarin God ons ontmoet. 
Dat willen wij hier putten  
uit Hem, die met ons is:  
de Heer, het levend water,  
een beker koel en fris. 
 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 
Overstapdeel: 

 - Inleidende woorden 
 - Ouders komen naar voren, spreken enkele woorden, ontsteken de kaars en geven hun kinderen 

de kaars en geschenk, en gaan achter hun kinderen staan 
 - Zegen aan ouders en kinderen 
 - Zingen: Hemelhoog 473: 1 (met aangepaste tekst) 
 - Overhandiging van geschenken van de gemeente en kindernevendienst, afscheid van de 



kindernevendienst en overgang naar de jeugdkerk 
 - Zingen: Namenlied, op melodie van De aarde is vervuld (NLB 650) 
1 De aarde is vervuld 
   van goedertierenheid, 
   van goddelijk geduld 
   en goddelijk beleid. 
 
2 Gods goedheid is te groot 
   voor het geluk alleen, 
   zij gaat in alle nood 
   door heel het leven heen. 
 
3 Zij daalt als vruchtbaar zaad 
   tot in de groeve af 
   omdat zij niet verlaat 
   wie toeven in het graf. 
 
4 Omdat zij niet vergeet 
   wie godverlaten zijn: 
   de wereld hemelsbreed 
   zal goede aarde zijn. 
 
5 De sterren hemelhoog 
   zijn door dit zaad bereid 
   als dienaars tot de oogst 
   der goedertierenheid. 
 
6 Het zaad der goedheid Gods, 
   het hoge woord, de Heer, 
   valt in de voor des doods, 
   valt in de aarde neer. 
 
7 Al gij die God bemint 
   en op zijn goedheid wacht, 
   de oogst ruist in de wind 
   als psalmen in de nacht. 
 
Gebed, met daarin de bede voor de ouders en voor de kinderen 
Mededelingen: o.a. collecte 
1e: NBV, Kinderafdeling Scheper ziekenhuis, 2e: Kerk 
 
Slotwoorden 
Zingen: Opwekking 445: Bron van levend water 
1 Bron van levend water,  
 ontspring nu in mij. 
 Zend uw Geest, o Heilig God  
 en maak mij vrij 
 van elke situatie 
 die mijn hart bezwaart. 
 'k Geef mijn last aan U,  
 die heel mijn ziel bewaart. 
 Refrein: 
 Jezus , Jezus,  
 Jezus. 
 Vader, Vader,  
 Vader. 
 Geest van God, Geest van God,  
 Geest van God. 



 
2 Heer, U bent de Herder,  
 die mij geneest. 
 Neem mij in uw armen,  
 leid mij door uw Geest. 
 Neem mijn trots, mijn twijfels  
 en mijn angsten nu. 
 Trek mij met uw liefde,  
 ik verlang naar U.   
 Refrein… 
  
3 Geef jezelf aan Jezus,  
 die jou geneest. 
 Laat Hem je omarmen 
 en ontvang zijn Geest. 
 Als je Hem vertrouwt, word  
 je door Hem bevrijd; 
 zul je met Hem leven 
 tot in eeuwigheid.   
Refrein… 
 
4 Bron van levend water,  
 ontspring nu in mij. 
 Zend uw Geest, o Heilig God  
 en maak mij vrij 
 van elke situatie 
 die mijn hart bezwaart. 
 'k Geef mijn last aan U,  
 die heel mijn ziel bewaart. 
 Refrein… 
  
Zegen 
 
Zingen: Hemelhoog 473: 2 
2 Zegen ons waar we in geloof voor leven 
 Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
 Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
 O God zegen ons tot in eeuwigheid 

 
 Refrein 2 
 Vader maak ons tot een zegen 
 Hier in de woestijn 
 Wachtend op Uw milde regen 
 Om zelf een bron te zijn 
 Met een hart vol vrede 
 Zijn wij zegenend nabij 
 Van uw liefde delend 
 Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.  
 
 Slot: 
 Met een hart vol vrede 
 Zijn wij zegenend nabij 
 Van uw liefde delend 
 Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 


