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Thema: Mijn kleine koe en ik

Paaskaars brandt

Stilte

Luiden van de klokken

Orgel

Aansteken van de tafelkaarsen

Als de voorganger wordt opgeleid gaan wij staan

Zingen NLB 213 :1en5

1 Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

5 Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Aan het begin van deze viering.....
Gemeente gaat zitten

Zingen NLB 280 : 3 en 4

3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?

Welkom en inleiding op de viering
Gebed

Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing: Psalm 67

Zingen NLB 985:1,2,3

1 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer.



2 Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!

3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!

Kleine koe

Zegen, God, mijn kleine koe,

zegen, God, mijn verlangen,

zegen ons samenleven, mijn koe en ik,
en de manier waarop ik haar melk.
Zegen, God, elke speen,

zegen iedere vinger,

iedere druppel die in mijn schaal valt.
Zegen, God, mijn kleine koe.

Luisterlied ‘Fields of gold’ Sting

Samenvatting:

Dit lied gaat over tijdloosheid van liefde

en bezingt de schoonheid van de natuur.

De titel verwijst naar de gerstvelden

die de songwriter zag vanuit zijn raam.

Het gaat over de pure eenvoud van het leven zelf,
met alles wat daarin meekomt.

Overdenking Mijn kleine koe en ik

Die Fliigel meiner Seele, filmpje van sacrale dans
Wijd, mijn armen

wijd, de vleugels van mijn ziel

wijd spreid ik mijn armen uit

ik open me

voor de levende kracht

die bij mij is en me geheel ondersteunt

Ik open me

voor het eeuwige zielelicht in mij.

Stilte
Gebeden
Kinderen komen terug uit de nevendienst

Mededelingen
Gemeente gaat staan

Slotzang 978: 1,3 en 4

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, d'onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.



3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Wegzending en zegen
Amen (gezongen)



