
Orde van dienst op 29 juni 2025 
 
 

 
 
Orgelspel  
 
Klokgeluid en kerkenraad komt binnen  
 
Moment van stilte rond de paaskaars  
 
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijmijn) 
1 Vanuit de stilte klinkt ons zingen,  2 Gelukkig wie bij U vertoeven; 
   God, die in Sion woont.      uw woning is ons thuis. 
   De dank voor al uw zegeningen     Daar mogen wij uw zegen proeven, 
   ontvangt U waar U troont.      het goede van uw huis.  
   U luistert als we tot U spreken.     U antwoordt ons op grootse wijze. 
   Tot U komt al wat leeft.      U redt ons door uw hand. 
   De zonden konden mij niet breken,    De hele wereld zal U prijzen,  
   omdat U ons vergeeft.      de zee, de lucht, het land. 
 
Bemoediging en groet  
Vg: De Heer zij met u.  

Gemeente: Ook met u zij de Heer.  
Vg: Onze hulp is in de naam van de ENE, die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij  
       kunnen ademen, en voor het land, zodat wij daarop vrij kunnen leven.  

Gemeente: Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo  
                      liefdevol is begonnen.  

Vg: Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren. Dit durven we zeggen, in 
vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de ENE, die onze vader en moeder wil zijn,  

Gemeente: die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen.  
 
Zingen: Psalm 65: 3 (Nieuwe Psalmberijmijn) 
3 De bergen plant U in de aarde; 
   U bent bekleed met macht. 
   De bulderende zee bedaarde, 
   bedwongen door uw kracht. 
   Uw wonderen doen volken buigen, 
   U tempert hun tumult. 
   Elk mens begint voor U te juichen, 
   met diep ontzag vervuld. 
 
Inleiding op de dienst  
 
Gebed 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 65: 5 (Nieuwe Psalmberijmijn) 
5 Dit wordt het kroonjaar van uw zegen, 
   van rijkdom die U schenkt. 
   Waar U verschijnt, drupt milde regen 
   die de woestijn doordrenkt. 
   De heuvels laten van zich horen. 
   De weiden zijn vol vee.  
   De dalen zijn bedekt met koren; 
   zij zingen vrolijk mee. 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst.  Zingen: 
In de kerk van iedereen valt iets te beleven. 
In de kerk van iedereen wil de Heer aanwezig zijn. 
In de kerk van iedereen mag je samen vieren. 
In de kerk van iedereen mag je zijn zoals je bent. 
Kom er maar bij, kom er maar bij.  
Kom er gewoon maar bij. 
Kom er maar bij, kom er maar bij. 
Kom er gewoon maar bij. 
 
Lezen: 1 Koningen 19: 9b-13a en Lucas 9: 51-62 
 
Zingen: U woont niet in een storm, o Heer: 1, 2 en 3  
1 U woont niet in een storm, o Heer 
   Maar in een zacht geruis. 
   Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer: 
   De stilte is uw huis. 
 
2 Een stilte die zich horen laat, 
   heel zacht, nog ongekend; 
   ze fluistert van wat komen gaat 
   En wie U voor mij bent 
 
3 Ik zoek de stilte, zoek een rust 
   die ruimte maakt in mij 
   Ik adem op, ik ben gerust 
   en voel U heel dichtbij. 
 
Overdenkingingen 
 
Zingen: Liefste liied van overzee 65: 1, 2 en 3 
1 Zoek de stilte, vind de ruimte  
   in ons overvol bestaan,  
   waar de hoop een plaats kan vinden,  
   wij bevrijd naar binnen gaan:  
   wis de chaos en de wirwar,  
   wis de ogen, om te zien  
   wat van waarde is en kostbaar,  
   wat tot onze vrede dient.  



 
2 Stilte vraagt om ons vertrouwen,  
   koelt de hitte, remt de tred.  
   God, de stilte die ons aanspreekt,  
   kent ons wezen, raakt de kern.  
   Hij schept ruimte in ons denken,  
   schaduw die de zon laat zien,  
   schenkt ons moed waar wij te klein zijn,  
   geeft geloven doel en zin.  
 
3 Laten wij in zijn Geest voorgaan 
   open voor elkaars verdriet,  
   angsten uit ons leven bannen,  
   want de ruimte moet gevierd:  
   ruimte voor de diepste dromen,  
   ruimte voor zorgvuldigheid,  
   ruimte die wij kunnen delen,  
   ruimte waar de Geest geleidt! 
 
De kinderen komen terug van de Kindernevendienst  
 
Afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst  
 
Luisteren: Dichter bij de hemel kom ik niet 
https://www.youtube.com/watch?v=FCVfRA3BPGc&list=RDFCVfRA3BPGc&start_radio=1) 
 
Mededelingen en collecte  
 
Bericht van overlijden   Zingen: 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
 
Gebeden  
 
Luisteren: Geef ons uw vrede 
https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY&list=RD0jvy6oezZGY&start_radio=1 
 
Zegen  
 
Zingen: ZZZ 19(a)  
God zal met je meegaan als licht in je ogen 

als lamp voor je voet, als hand op je hoofd 

en arm om je schouder, als baken bij ontij 

en verte die wenkt, als groet op je lippen 

en hoop in je hart, als stem die je uitdaagt 

en woord dat je voorgaat. 


