
Liturgie 8 juni 2025 Pinksteren 
Voorganger ds. G. Kajim, organist dhr. E. v.d. Heide 
 
 
Klokgeluid en kerkenraad komt binnen 
Moment van stilte rond de paaskaars 
 

Anand en Ingrid zingen: Hemelhoog 495, Onze hulp en onze verwachting 
 
Enkele woorden 
 
Zingen: NLB 672: 1, 2 en 7 
1 Kom laat ons deze dag 
   met heilig vuur bezingen 
   en met vernieuwde vreugd, 
   want God deed grote dingen. 
   Eens gaf de Heilge Geest 
   aan velen heldenmoed. 
   Bid dat Hij ons vandaag 
   verlicht met Pinkstergloed. 
 
2 O Geest der eeuwigheid, 
   gij Trooster aller tijden, 
   deel thans uw zegen uit 
   aan wie uw komst verbeiden. 
   O heldere fontein, 
   die uit Gods tempel welt, 
   gij wordt een brede stroom 
   die met de eeuwen zwelt. 
 
Inleiding op de dienst 
Gebed, afgewisseld door het zingen van NLB 368g 
 Adem van God, vernieuw ons bestaan. 
 
Zingen: NLB 680: 1, 2, 3 en 4 
1 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, 
   daal neder waar Gij wordt verwacht. 
   Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
   van onze geest, verward en trots. 
 
2 Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
   is alle denken, alle doen 
   zo leeg en woest, zo dood, als toen 
   Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst onder het zingen van: In de kerk van iedereen 
 
Lezen: Genesis 11: 1 - 9 en Handelingen 2: 1 - 13 
Zingen: ZZZ 736: 1, 3, 7 en 8 op de melodie van NLB 360 
1 Dit is de dag, dit is het uur 
   dat liefde oplaait als een vuur 
   en mensen aansteekt, hoofd voor hoofd. 
   Dit is de dag door God beloofd! 
 
3 Dit is het uur dat wij verstaan: 
   God vuurt ons met zijn Adem aan. 
   Wat Hem beweegt sinds het begin 
   blaast ons bestaan nieuw leven in. 

7 Wie 's Heren Geest bezielt, 
   wie 's Heren woord doet zingen, 
   wie met ons vieren wil 
   het feest der eerstelingen, 
   die stemme met ons in 
   en prijze Gods verbond 
   dat Hij vandaag vernieuwt 
   en elke morgenstond. 

 

3 Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
   uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
   geen leven, dan waar Gij het wekt 
   in een gemis dat naar U schreit. 
 
4 Hoor, Heilge Geest, wij roepen U! 
   Kom, wees aanwezig in het woord; 
   wek onze geest, opdat hij hoort, 
   wek ons tot leven, hier en nu. 

 



 
7 Een oude droom, een nieuw gezicht: 
   een wereld die wordt opgericht 
   en door een nieuwe wind geschoond 
   tot vrijplaats waar de liefde woont. 
 
8 Dit is de dag dat groot en klein 
   bezield van Geest en leven zijn. 
   De liefde wordt een lopend vuur. 
   Dit is de dag, dit is het uur! 
 
Preek 
Anand en Ingrid zingen: Loving Spirit 
 
De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
Mededelingen 
Collecte 
U kunt als volgt bijdragen aan de collectes: in de collectezakken tijdens de dienst, via de Scipio-

app, module Collecte, per bank; het collectenummer van de PG Emmen is NL15 RABO 0114 5357 36; 

vermeldt u daarbij: 'collecte 8 juni Opgang'. Uw bijdrage wordt 50/50 verdeeld over beide doelen. 

Gebeden, afgewisseld door het zingen van NLB 695: 1, 2, 3, 4 en 5 
1 Heer, raak mij aan met uw adem, 
   reik mij uw stralend licht, 
   wijs mij nieuwe wegen, 
   geef op uw waarheid zicht. 
 
2 Raak met uw adem mijn onrust  
   tot ik de rust hervind. 
   Al mijn wonden heelt Gij: 
   Gij ziet in mij uw kind. 
 
3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
   en al mijn twijfels bant. 
   Als geroepen kom ik: 
   mijn tijd is in uw hand. 
 
Anand en Ingrid zingen: Vrede zij U 
 
Zegen 
 
Zingen: NLB 675: 1 en 2 
1 Geest van hierboven, 
   leer ons geloven, 
   hopen, liefhebben door uw kracht! 
   Hemelse Vrede, 
   deel U nu mede 
   aan een wereld die U verwacht! 
   Wij mogen zingen 
   van grote dingen, 
   als wij ontvangen 
   al ons verlangen, 
   met Christus opgestaan.  
   Halleluja! 
   Eeuwigheidsleven 
   zal Hij ons geven, 
   als wij herboren 
   Hem toebehoren, 
   die ons is voorgegaan. Halleluja! 

4 Kom en doorstraal mijn dagen,  
   Geest van God uitgegaan, 
   die mijn ogen opent 
   voor wie nu naast mij staan. 
 
5 Heer, raak ons aan met uw adem,  
   geef ons een vergezicht! 
   Draag ons op uw vleugels, 
   zegen ons met uw licht! 
 

 

2 Wat kan ons schaden, 
   wat van U scheiden, 
   Liefde die ons hebt liefgehad? 
   Niets is ten kwade, 
   wat wij ook lijden, 
   Gij houdt ons bij de hand gevat. 
   Gij hebt de zege 
   voor ons verkregen, 
   Gij zult op aarde 
   de macht aanvaarden 
   en onze Koning zijn.  
   Halleluja! 
   Gij, onze Here, 
   doet triomferen 
   die naar U heten 
   en in U weten, 
   dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 


