
Liturgie zondag 11 mei 10.00 uur in de Opgang 
Voorganger: ds. G. Kajim 
Deze dienst is te beluisteren/kijken via kerkomroep.nl 
 
Klokgeluid en kerkenraad komt binnen 
Moment van stilte rond de paaskaars 
 
Intochtlied: NLB 216: 1 en 2 
1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
 
Bemoediging en groet 
Vg: De Opgestane Heer zij met u 
Gem.: Ook met u zij de Heer 
Vg: Onze hulp is in de naam van de ENE, 
die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen, en voor het land, zodat wij daarop 
vrij kunnen leven. 
Gem.: Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen. 
Vg: Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede van Pasen ervaren. 
Dit durven we zeggen, in vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de ENE, die onze vader en 
moeder wil zijn, 
Gem.: die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de opstandingsgeest van de liefde. Amen. 
 
Zingen: NLB 216: 3 
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Inleiding op de dienst 
Gebed 
 
Zingen: NLB 791: 1, 2 en 4 
1 Liefde, eenmaal uitgesproken 
   als uw Woord van het begin, 
   Liefde, wil ons overkomen 
   als geheim en zegening. 
 
2 Liefde, die ons hebt geschapen, 
   vonk, waarmee Gijzelf ons raakt, 
   alle overwinnend wapen, 
   laatste woord, dat vrede maakt. 
 
4 Liefde waagt zichzelf te geven, 
   ademt op van goede trouw. 
   Liefde houdt ons in het leven, - 
   daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst onder het zingen van “In de kerk van iedereen” 
 
Lezen: Johannes 5: 1-15 en Handelingen 9: 32-42 
Zingen: NLB 630: 1, 2 en 4 



1 Sta op! - Een morgen ongedacht, 
   Gods dag is aangebroken, 
   er is in één bewogen nacht 
   een nieuwe lente ontloken. 
   Het leven brak door aarde en steen, 
   uit alle wonderen om u heen 
   spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
   open uw dode oren; 
   kom uit het graf dat u omsluit, 
   kom uit en word geboren! 
   Toen heeft zich in het vroegste licht 
   de nieuwe Adam opgericht, 
   ons allen lang tevoren. 
 
4 Sta op! - Hij gaat al voor ons uit, 
   de schoot van 't graf ontkomen. 
   De morgen is vol nieuw geluid, - 
   werp af uw boze dromen. 
   Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
   is voor het lichaam nu vrij baan 
   naar een bestaan volkomen. 
 
Preek 
Zingen: Van Harte lied 60: 1, 2 en 3 
1 Wij leven van verwondering,  
en uit een diep vermoeden, 
dat in en om ons leven heen,  
een hand ons wil behoeden, 
dat er een hart is dat ons draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God ons leidt ten goede 
 
2 Wij leven dwars door vragen heen,  
met tere zekerheden, 
dat ondanks voor- en tegenspraak,  
hier kwetsbaar wordt beleden, 
dat er een hand is die ons draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God deelt in ons heden. 
 
3 Wij leven het mysterie uit,  
de waarheid ongemeten, 
dat al ons denken bovenuit,  
in ons een heel diep weten, 
weet dat een hand ons leven draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt, 
die ons een God wil heten. 
 
De kinderen komen terug van de Kindernevendienst 
Mededelingen en collecte 
U kunt als volgt bijdragen aan de collectes: 
* in de collectezakken tijdens de dienst 
* via de Scipio-app, module Collecte 
* per bank; het collectenummer van de PG Emmen is 
NL15 RABO 0114 5357 36; vermeldt u daarbij: 'collecte 11 mei De Opgang'.  
Uw bijdrage wordt 50/50 verdeeld over beide doelen. 
 



Gebed 
 
Zingen: HH 386: 1, 3 en 4 
1 Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind van jou en jij in Mij? 
 
3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!' 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
Zegen 
 
Zingen: ZZZ 19(a) 
1 God zal met je meegaan als licht in je ogen 
als lamp voor je voet, als hand op je hoofd 
en arm om je schouder, als baken bij ontij 
en verte die wenkt, als groet op je lippen 
en hoop in je hart, als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 


