
De Schakel Zondag 30 maart 2025     Week 14     Jaargang 27 

 
Pastoraat telefoon: 06 - 41 87 28 14 

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen. 
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven. 

 

De dienst begint vandaag om 10.30 uur en is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u 
liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus via https://www.ichthus-emmermeer.nl  
op de thuispagina. Ook is het mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken.  
 
Begroetingscommissie:  Mevr. C. Bloemberg 
Voorganger:      Ds. H. Klaassens 
Organist:   Dhr. G. Olijslager     
Ouderling:    Mevr. J. Keim-de Wit 
Diaken:   Mevr. G. Venema  
Lectrice/lector:  Mevr. S.R. Pals 
Koster:       Dhr. H. Wiersema 
Weekkosters:     Dhr. D. Warringa en dhr. A. de Jonge 

  

Agenda 
Zo :     11:30 uur  Koffie schenken dhr. en mevr. Beukers 
Ma: 19:30 uur  Ichthuskoor 
Di: 19:00 uur  Agendacommissie kleine kerkenraad (bij Tiddo) 
Wo: 10:00 uur  Koffie en ontmoeting. Gastvrouw is Gea Warringa   
Vrij: 13:45 uur  Schakel bezorgen: dhr. R. Wanders 
  

Komende kerkdiensten 
Zondag 6 april in De Opgang om 10.00 uur met mevr. J. de Haan. 
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:   
Dhr Wiltjer (Heidehiem); hij is tijdelijk in De Bleerinck. 
 

Herinneringen delen na deze dienst 
Martin Laning komt vandaag na de dienst samen met een fotograaf om met een aantal mensen te 
praten over hun herinneringen aan 70 jaar Ichthus. Schuif gerust aan bij het gesprek. 
  
Opbrengst collecte 16 maart en 23 maart (in de Opgang)   
16 maart:  1e collecte € 76,25 (KIA)  en 2e collecte € 52,80 (PKN) 
23 maart:  1e collecte € 207,60 (KIA) en 2e collecte € 138,45 (PGE) 
  
Bedankt 
Mw. Elly de Boer verblijft op dit moment in Weidesteyn en bedankt eenieder hartelijk voor de 
kaarten die ze heeft ontvangen. Het is fijn om een kaart te ontvangen van gemeenteleden.  
Heel veel dank en met een vriendelijke groet van Elly de Boer.  
  
Bedankje 
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die wij mochten ontvangen wij waren zeer verrast. Jan heeft 2 
kuren gehad heeft er geen bijwerkingen van dus op naar de volgende. 
Mijn oog operatie is geslaagd nu nog wat wazig maar geduld hebben. 

Hartelijke groet Jan en Gre Venema 



Meeleven  
Zaterdag 15 maart is Sjaak na één week Refaja Ziekenhuis, twee weken Scheper Ziekenhuis, beide 
met veel complicaties en daarna ruim drie weken revalideren in verpleeghuis Veenkade in Veendam 
eindelijk weer thuis gekomen. 
Hij heeft nog thuiszorg en volgt fysiotherapie om weer op krachten te komen.  Het wachten is nu op 
een oproep voor een tweede ingreep, waarbij de rest van de kwaadaardige poliepen in zijn blaas 
verwijderd zullen worden. 
Langs deze weg willen Sjaak en ik iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven die we 
gedurende de afgelopen tijd mochten ontvangen. Dat heeft ons veel moed en steun gegeven in deze 
moeilijke tijd. Ook bedankt voor de bloemen uit Ichthus en de zeer vele kaarten die Sjaak de 
afgelopen tijd heeft gekregen en die helpen om het vol te kunnen houden. We houden moed en 
vertrouwen voor de toekomst en hopen op betere tijden.                                        Johanna Keim-de Wit 
  
Paasmiddag 9 april 2025aanvang 15.00uur 
Thema van deze middag is Vallen en Opstaan met aansluitend een heerlijke broodmaaltijd. U kunt 
zich nog opgeven tot 6April bij Gre Venema tel.615291 of venkal@ziggo.nl                      De Diaconie 
  
Inleveren zendingsbusjes 
Op zondag 13 april kunt u de busjes weer inleveren in Ichthus.  
Als u geen busje hebt maar wel een donatie voor Soupkitchen wilt overmaken dan kan dat op 
rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 op naam van ZWO ICHTHUS, onder vermelding van 
40dagentijd 2025 of via de scipio-app. 
Van sommige mensen hoorden we dat ze het busje graag willen houden als aandenken aan de  
ZWO-acties in Ichthus. Dat is mogelijk. Dan mag u uw bijdrage aanleveren in een gesloten envelop  
of overmaken naar het hierboven genoemde rekeningnummer. 
Op welke wijze u ook bijdraagt, heel hartelijk dank daarvoor.                               De ZWO-commissie 
 
Laatste dienst in Ichthus 
Zondag 13 april is de laatste kerkdienst van onze gemeente in Ichthus. We willen die dag samen 
beleven en een tijd bij elkaar zijn. Na de dienst gaan we samen koffie/thee drinken en daar willen we 
graag iets lekkers bij. Wie wil een lekker cake of kruidkoek oid bakken en deze meenemen op 13 
april? 
Na de koffie is er een kort programma in de kerkzaal en daarna sluiten we af met een gezamenlijke 
broodmaaltijd. U bent van harte welkom. 
Kent u “oud”-Ichthusleden die niet meer hier wonen of kerken, maar waarvan u denkt dat ze deze 
dienst graag willen meebeleven, dan kan dat zeker. Iedereen is van harte welkom. 
  
Programma  zondag 13 april 2025 
De laatste dienst in Ichthus voor onze wijkgemeente nadert. In de Op Weg kunt u van alles hierover 
lezen. Hier nog in het kort het programma. In grote lijnen zal het uit de volgende onderdelen bestaan 
(de tijden zijn bij benadering): 
Kerkdienst met verhalen en herinneringen mmv het Ichthuskoor, van ongeveer 10.30 tot 11.45 uur 
Groepsfoto 11.45-12.00 uur 
Koffiedrinken 12.00-12.30 uur 
Tentoonstelling en evt. quiz rond 70 jaar Ichthus12.30-13.15 uur 
Maaltijd met elkaar 13.15-14.00 uur 
We verwachten dat het zo ongeveer zal duren tot een uur of 14.00 (dat is dus eerder dan in de Op 
Weg). 
Wij hopen van harte dat u er allemaal bij bent. Van harte welkom! 



Start wijkgemeente De Opgang 
Zondag 20 april, eerste Paasdag, gaan we definitief van start als nieuwe wijkgemeente. In Op Weg 
staat het programma al beschreven, en daarbij staat ook een oproep voor taartenbakkers.  Omdat 
het Pasen is willen we niet een lang programma na de dienst presenteren, maar we willen wel graag 
samen koffiedrinken met iets lekkers er bij. Dus bij deze de oproep om iets feestelijks te maken voor 
bij de koffie/thee. 
 Allemaal twee bloemen mee op 20 april 2025 
Op zondag 20 april vieren we Pasen, en vieren we het samengaan van de wijken van Ichthus en 
Emmen-Zuid. 
Samen gaan we dan de nieuwe wijkgemeente de Opgang vormen. 
Hieronder kunt u lezen wat er die dag gebeurt. Met deze tekst willen we uw aandacht vragen voor 
het volgende: 
Zou u allemaal op zondag 20 april 2 bloemen mee willen brengen naar de kerk? Voor, in en na de 
dienst zullen deze bloemen een kleurrijke rol spelen! Dat wordt samen in ieder geval een bonte bos 
bloemen! Alvast bedankt allemaal. 
  
Programma 20 april 2025 
We beginnen de dienst iets anders dan anders. Wij nodigen de leden van Ichthus uit zich om 10.00 
uur te verzamelen op de parkeerplaats van ’t Brinkenhoes aan de Mantingerbrink 140. De leden van 
de Opgang nodigen we uit zich te verzamelen om 10.00 uur in de hal van de Opgang. Om 10.00 uur 
lopen we naar elkaar toe en ontmoeten we elkaar op de Kiss & Ride strook voor de Opgang. Na de 
ontmoeting zullen we gezamenlijk de Opgang binnengaan, achter het nieuwe licht van de nieuwe 
Paaskaars aan. Daarbij zullen ook enkele attributen uit Ichthus meegedragen worden, die een plek 
zullen krijgen in de Opgang. Dan volgt een feestelijke Paasdienst, waarin we ook de nieuwe start van 
de nieuwe wijkgemeente zullen vieren! 
Na de dienst is er uitgebreid koffiedrinken. Iedereen die zin heeft, nodigen wij van harte uit, om iets 
lekkers bij de koffie te maken, dat u voor 10.00 uur kunt afgeven in de Opgang. Na de koffie met 
lekkers is het programma voor die dag voorbij. 

  
  

De verloren zoon 
  

Zo verliet ik het huis van mijn Vader, 
maar verliet ik het werkelijk? 

Zijn huis heeft geen deuren of ramen, 
geen muren of vertrekken. 

Zijn huis is het heelal 
en slechts het idee van afgescheiden zijn 

schept deuren en ramen, 
muren en vertrekken. 

 
Nooit kan ik verlaten 

wat ik altijd ben, 
nooit kan verloren raken 

wat in zichzelf steeds thuis is. 
Als in een diepe slaap, 

dronken van onwetendheid, 
verloor ik herinnering 

aan wat ik werkelijk ben. 
 



Hier en nu plooit zich 
de mantel der liefde om mij heen 
als ik inkeer naar mijn ware zijn 

waar nimmer iets geboren werd. 
Terwijl ik uitga, ga ik in, 
terwijl ik inga, ga ik uit. 

Wie zou de zegelring van liefde kunnen breken 
die zonder omtrek is? 

Sandalen van liefde en mededogen 
draag ik nu aan mijn voeten,  

die nimmer meer vermoeid zijn 
en wandelen in het Ene. 

 
Marcel Messing 

  

 
 
 

Adres website: www.ichthus-emmermeer.nl 
  

Redactie Schakel    Wijkredactie „Op Weg” 

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com    E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl 

Iena Pals tel. 61 86 87            Hennie Hendriks tel. 61 97 74 

Kopij voor woensdag 18.00 uur          Kopij voor 4 april 

  

 


