Orde van dienst 30 maart 2025: Rembrandt en de verloren zoon

Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar muziek ( lied van de maand: NLB721) en
bereiden we ons persoonlijk voor op de dienst.

Paulus schreef: Wij zijn gezanten van Christus. Namens Christus vragen wij: laat u met God
verzoenen. Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding.

Stilte Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen open zingen: ELB 302

1 Heer, ik kom tot U, 2 Met uw liefde, Heer,
hoor naar mijn gebed. kom mij tegemoet,
Vergeef mijn zonden nu, nu ik mij tot U keer,
en reinig mijn hart. en maak alles goed.

3 Zie mij voor U staan, 4 Jezus, op uw Woord
zondig en onrein. vestig ik mijn hoop.
O Jezus, raak mij aan, U leeft en U verhoort
van U wil ik zijn. mijn bede tot U.

Bemoediging en groet

V: De Heer is met u en met jou
G: ook met u zij de Heer.
V: We zijn hier bij elkaar in de Naam van de HEER
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die altijd trouw is
G: en nooit loslaat één werk van zijn handen.
V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien,
G: en geef ons uw heil.
V: O God, keer u om naar ons toe
G: en doe ons weer leven met hart en ziel. Amen

Zingen: Ps 139:1en9

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 9 Gij zijt mij overal nabij,
dieper dan ik mijzelf ooit ken, uw ogen waken over mij
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij volgt mij waar ik zit of sta. Gij wist hoe het zou verder gaan.
Wat mij ten diepste houdt bewogen, Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
't ligt alles open voor uw ogen. wat eens mijn levensweg zou wezen.

Gemeente gaat zitten

Inleiding



Gebed

Zingen: Psalm 103:3en 7

3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

7 Maar 's Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Gebed bij de opening van het Woord
Lezen: Lucas 15: 1-3 en 11b-20

Zingen: NLB 837: 1

1 ledereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd -
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
Moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

Overdenking

Zingen: NLB 837: 2 en 4

2 Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door —
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

Lezen: Lucas 15: 21-24

Overdenking

4 Koning, uw rijk is zo nabij —
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.



Zingen: ELB 376: 1 en 2
1 Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

2 Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe_en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Lezen: Lukas 15: 25-32
Overdenking

Zingen (met videoclip): Heer, ik komt tot U https://youtu.be/pewz)I-QiyQ

Bericht van overlijden Zingen: NLB 961
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Dankgebed en voorbeden, Onze Vader

Inzameling gaven (1e: Kerk in acie - werelddiaconaat / 2e: PGE)

De collectezakken gaan nu rond. Ook kunt u het overmaken via de scipio-app of op
fekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen
o.v.v. Ichthus 30 maart 2025.

Zingen (slotlied): NLB 575:1,4en6

1 Jezus, leven van ons leven, 4 Alle leed hebt Gij geleden,

Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,

in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Zegen

Gij gedragen met geduld.

Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven

als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.


https://youtu.be/pewzJl-QiyQ

