
Liturgie voor de gezamenlijke viering van Ichthus en Opgang  
10.00 uur. Voorganger ds. H. Klaasssens, organist Ineke Veldman. 

Deze dienst kunt u volgen of later kijken via Kerkomroep.nl ( de Opgang) 

Orgelspel  

Klokgeluid en binnenkomst kerkenraad  

Stilte rond de paaskaars  

Luisteren/zingen met: Kom tot de Vader https://youtu.be/dX8Dn1hW6yc  

(gem. gaat staan)  

Bemoediging en groet  

V: De Heer is met u en met jou  

G: ook met u zij de Heer.  

V: We zijn hier bij elkaar in de Naam van de HEER  

G: die hemel en aarde gemaakt heeft,  

V: die altijd trouw is  

G: en nooit loslaat één werk van zijn handen.  

V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien,  

G: en geef ons uw heil.  

V: O God, keer u om naar ons toe  

G: en doe ons weer leven met hart en ziel. Amen  

Zingen: NLB 103: 5, 4  
5 Zoals een vader liefdevol zijn armen 
   slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
   God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
   Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
   Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
   slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
   boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
   zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
   Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 
   zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
   de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.     (gem. gaat zitten)  

Welkom en Inleiding op de dienst  

Gebed om ontferming  

Zingen: NLB 1010: 1, 2  
1 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
   de wereld wil slechts strijd. 
   Al wordt het recht beleden, 
   de sterkste wint het pleit. 
   Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, 
   ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer. 
 
2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
   de aarde wacht zo lang, 
   er wordt zo veel geleden, 
   de mensen zijn zo bang, 
   de toekomst is zo duister 
   en ons geloof zo klein; 
   o Jezus Christus, luister 
   en laat ons niet alleen! 



Gebed bij de opening van het Woord  

Kinderen: filmpje, projectlied  

Schriftlezingen uit Bijbel in GewoneTaal door Esther Post:  

Deuteronomium 30: 15 – 20, Lucas 13:1 – 9, Romeinen 5: 6 - 11  

Zingen: ELB 118: 1, 2, 3, 4  
1 Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht, 
en heeft zijn leven afgelegd. 
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-Knecht. 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 
2 En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: ’Uw wil geschied’.  
Refrein… 
 
Preek 1  

Zingen: ELB 422  
1 Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
vallen de dromen in duigen.  
Dromen van vrede worden niet waar,  
kwaad is niet om te buigen.  
Refrein: 
Als je geen liefde hebt voor elkaar  
leef je buiten Gods gloria.  
Als je geen liefde hebt voor elkaar  
leef je buiten Gods gloria.  
 
2 Als je geen antwoord geeft op verdriet,  
zullen de tranen niet drogen.  
Als je het leed in de wereld niet ziet,  
worden Gods woorden verbogen.  Refrein 
 
3 Als je geen oog hebt voor het gemis,  
als je geen brood weet te delen,  
denk dan aan Jezus die brood en die vis  
uit liefde deelde met velen.   Refrein 
 
4 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
is er geen hoop meer op zegen. 
Kinderen, maak de liefde toch waar; 
schrijf het op alle wegen:   Refrein 

Preek 2  

Luisteren naar “He makes intercession for us” uit If God be for us, Messiah van G.F. Händel. Tenor: 

Brian Giebler.  

Inleidend orgelspel en zingen: NLB 841: 1,2  
 
 

3 Zie je de wonden zo diep? 
De hand die aard' en hemel schiep 
vergaf de hand die Hem sloeg, 
de man, die onze zonden droeg.   
Refrein… 
 
4 Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn.   
Refrein… 

 



1 Wat zijn de goede vruchten, 
   die groeien aan de Geest? 
   De liefde en de vreugde, 
   de vrede allermeest, 
   geduld om te verdragen 
   en goedertierenheid, 
   geloof om veel te vragen, 
   te vragen honderd - uit; 
 
2 geloof om veel te geven, 
   te geven honderd - in, 
   wij zullen leren leven 
   van de verwondering: 
   dit leven, deze aarde, 
   de adem in en uit, 
   het is van Gods genade 
   en zijn lankmoedigheid. 

Kinderen komen terug van de kindernevendienst  

Mededelingen  

1. Bloemen - wie wil ze brengen? a. Opgang b. Ichthus  

2. Collecte Kerk in Actie: toelichting van ZWO + PowerPoint, en Kerk  

Inzameling van de gaven  

1e: Kerk in Actie: 40-dagen tijd, Moldavië, Kerken geven kinderen een toekomst 2e: Kerk 

U kunt als volgt bijdragen aan de collectes * in de collectezakken tijdens de dienst * via de Scipio-app, 

module Collecte * per bank; het collectenummer van de PG Emmen is NL15 RABO 0114 5357 36; 

vermeldt u daarbij: 'collecte 23 maart Opgang'. Uw bijdrage wordt 50/50 verdeeld over beide doelen.  

Gebeden  

Slotzang: ELB 371: 1, 2, 4  
1 Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend, 
want U nam de straf op U die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 
’k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
2 Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij, 
toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; 
’k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
4 Als ik in Uw Glorie, uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij voor U in uw heiligdom. 
Gekroond met Uw heerlijkheid zal ’k zingen voor U: 
’k Heb van U gehouden, maar nooit zo veel als nu. 

 

Wegzending en zegen:  Amen (gezongen) 


