
Orde van dienst zondag 24 november 2024   
 
 

Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar „Je draagt het niet alleen” en bereiden we 
ons persoonlijk voor op de dienst.          tekst: Matthijn Buwalda, / zang: SERA  

       https://www.youtube.com/watch?v=PVdbo9dGjIk 
  
Luiden van de klok     
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  NLB 283: 1 en 2 
  

1 In de veelheid van geluiden, 2 En van overal gekomen, 
   in het stormen van de tijd,     drinkend uit de ene bron, 
   zoeken wij het zachte suizen    bidden wij om nieuwe dromen, 
   van het woord, dat ons verblijdt.    richten wij ons naar de zon. 
  
Op de drempel 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer.  
 G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Bij elkaar gekomen in het Licht van uw liefde.  
 G: Geef ons vrede! 
V: Wij dragen bij ons dat wat ons bezwaart. 
 G: Geef ons vrede! 
V: Verzamel onze tranen in de kruik uw hart.  
 G: Geef ons vrede! Amen  
  

Groet  
V.: De heer zal bij u zijn. 
 A.: De heer zal u bewaren. 
  
Zingen:  NLB 283: 4 en 5 
  

4 Laat uw dauw van vrede dalen 5 Die ons naam voor naam wilt noemen,  
   in de voren van de tijd.     al uw liefde ons besteedt, 
   Vat ons samen in de stralen    zingend zullen wij U roemen 
   van uw goedertierenheid.     en dit huis zingt met ons mee!      
 
Gemeente gaat zitten 
  

Welkom en inleiding op de dienst 
  

Bloemschikking (thema: gedenken) 
Een grote steen met daaromheen kleine witte stenen met de namen en herfstblad, halve 
cirkel met kaarsjes. Een grote bak met takken, die zich over de steen ontfermen en een tak 
die omhoog wijst, witte bloemen. Een kaars, die ontstoken wordt aan de paaskaars, 
herinnert aan de verrijzenis  van de Heer, aan Hem, die leeft in het licht van de eeuwige. Als 
een rots blijft je naam bestaan, opgericht in het licht van de Eeuwige. Rotsvast vertrouwen: 
houvast voor ons. 
  

Gebed 



  
Gedachtenis van hen die ons zijn ontvallen 
 Inleiding 
  
 Zingen:  Die innig met U leefden : 1 en 2 / melodie NLB   968  
                          (Het liefste lied van overzee, lied 18)  
 

  1 Die innig met U leefden,  2 Omdat zij voor u leefden, 
      zij leven nog altijd      in u gestorven zijn, 
     als heiligen verheven     zijn zij ons bijgebleven 
     in ’t licht dat ons hier leidt.     en is ons hart hun schrijn.  
    Wij, die hun namen dragen     Door heilig vuur gedreven  
    zijn op hun spoor gezet.     geloofden, hoopten zij.  
    Zij kleuren onze dagen     Hun naam, in goud geschreven 
    en sturen ons gebed.     staat ons voor altijd bij. 
  
   

Na het noemen van de naam wordt de kaars aangestoken 
Tussendoor zingen wij NLB 139d: 

  

 Heel het duister is vol van luister door uw licht 
             de nacht is als de dag net zo helder 
  
Johanna Idema-Epping (Anna)   13 november 2023   70 jaar  
Mw. J.B.A. Brinkema-Drenth    1 december 2023   89 jaar 
Truus Grit-Gruppen     13 december 2023   97 jaar 
Dhr. H. Kuipers     19 december 2023   76 jaar 
Lena van Breeden-Fennema    3 januari 2024   88 jaar 
 
Mw. T. Smit-Stoffers     10 januari 2024   52 jaar 
Mw. M.H. Nijkoops-Duiker    11 januari 2024   88 jaar 
Roelfien Camies-de Vries    16 januari 2024   72 jaar  
Siemon (Sieme) Dost     26 februari 2024   99 jaar 
Elsiena Eiting-Smit     10 maart 2024   94 jaar 
 
Dhr. J. Kip      15 maart 2024   89 jaar 
Olf Geert Kiers     7 april 2024    76 jaar  
Johanna Jantina van Klinken -Zuidema  28 april 2024    83 jaar 
Annette Eijtine Hartman- van der Hoek  29 april 2024    90 jaar 
Aaltje Kalverla - Warringa    5 juni 2024    96 jaar 
 
Grietje Pol-van der Velde    25 juni 2024    101 jaar  
Willem Bakker (Wim)    17 augustus 2024   85 jaar 
Willy de Vries-Knigge     10 september 2024  80 jaar  
Dhr. L. Bos      18 september 2024   88 jaar 
Grietje Hoving-Kroeze    13 oktober 2024  74 jaar 
  
Wij nodigen u van harte uit om naar voren te komen om zelf een lichtje aan te steken voor 

wie u meedraagt in uw hart.  



 Gedicht 

  
Zingen: Gedachtenis der gestorvenen : 2 en 3 / melodie NLB 1010  (tekst: Hans Bijleveld) 
  

2 God, houdt ons steeds voor ogen         3 U, die wij toevertrouwen 
   het uitzicht dat Gij biedt,            wie van ons zijn gegaan, 
   uw Woord vanuit den hoge,                      leer ons op U te bouwen 
   uw toekomst in ’t verschiet,                       - zo kwetsbaar ons bestaan! 
   dat wat geen dood verhindert,                       Blijf onze Heer en Herder, 
   maar eeuwig waar zal zijn:           de Vriend die op ons wacht! 
   uw trouw waarin uw kind’ren          Leid ons vandaag en verder, 
   voorgoed geborgen zijn!              Troost ons, geef moed en kracht! 
  

Gebed 
  

Lezen: Psalm 56  (uit: „150 Psalmen vrij”  Huub Oosterhuis) 
  

Mensen lopen over mij heen 
hoge hakken platte zolen 
vertrappen me. 
  

Hoge ogen beloeren me 
koortslippen spotten mijn naam. 
een vreemdeling ben ik. 
  

Maar thuis bij jou     
  

Jij van de trouwen woorden 
de levenwekkende 
Bij jou laat ik me los en geef me over 
  

Onkwetsbaar, hoe ze ook krijsen,  
loeren, azen op mijn ziel. 
  

Bij jou mogen zijn 
die mijn wankelingen kent 
Mijn tranen telt en in uw kruik bewaart, 
is alles. 
  

Ik mag middag en avond  wandelen in je parken 
en ’s morgens zal ik ontwaken 
in jouw ogenlicht. 
 
Overdenking     Luisteren: Tears in heaven  
 
Bericht van overlijden   Zingen: 
  

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
  
Gebeden:  Elke bede besluiten wij met het zingen van NLB 367e: 
  

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 
  



Mededelingen en  inzameling gaven  (1e: diaconie / 2e: PKN) 
De collectezakken gaan nu rond. Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op 
rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen 
o.v.v.  Ichthus 24 november 2024.  
  

Zingen: NLB 657 : 1, 2 en 4  
  

1 Zolang wij ademhalen  2 Al is mijn stem gebroken, 
   schept Gij in ons de kracht     mijn adem zonder kracht, 
   om zingend te vertalen     het lied op andere lippen 
   waartoe wij zijn gedacht:     draagt mij dan door de nacht. 
   elkaar zijn wij gegeven     Door ademnood bevangen 
   tot kleur en samenklank.     of in verdriet verstild: 
   De lofzang om het leven     het lied van uw verlangen 
   geeft stem aan onze dank.     heeft mij aan 't licht getild! 
  

4 Ons lied wordt steeds gedragen 
   door vleugels van de hoop. 
   Het stijgt de angst te boven 
   om leven dat verloopt. 
   Het zingt van vergezichten, 
   het ademt van uw Geest. 
   In ons gezang mag lichten 
   het komend bruiloftsfeest. 
  

Zegen     Zingen (gemeente): Amen 
  

Zingen:  
Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.  Zegen wens ik je toe. 
  

Er is koffie, thee en fris in de Zeihuuvzaal.  Van harte welkom. 
  
 
 

 


