Orde van dienst zondag 27 oktober 2024

Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar muziek en bereiden we ons persoonlijk
voor op de dienst.

Jezus vroeg aan een blind iemand: “Wat wilt u dat ik voor u doe?” Hij antwoordde:
“Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.” Jezus zei tegen hem: “Ga heen, uw geloof heeft u
gered.” En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen: Psalm 107: 1 en 2

1 Gods goedheid houdt ons staande 2 Al wie verbijsterd zwierven
zolang de wereld staat! ver buiten heg en steg
Houd dan de lofzang gaande en haast van honger stierven,
voor God die leven laat. neervallend langs de weg, -
Al wie door Hem bevrijd geen thuis, geen toevluchtsoord
uit ongastvrije streken, was hun nabijgekomen,
naar huis wordt heengeleid, had Hij hen niet gehoord
zal van zijn liefde spreken. en bij de hand genomen.

Stil gebed

Groet en bemoediging
V: De Heer zij met u.
G: Ook met u zij de Heer.
V: Onze hulp is in de naam van de Here God.
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid.
G: En niet los laat het werk van zijn handen.
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
G: Amen

Zingen: NLB986:1en?2

1 De oorsprong van leven en licht 2 Die woorden van leven en licht
is God die zijn woord heeft gegeven heeft God in de vroegte gezongen.
dat, niet te weerstaan, is gericht Zijn lied was een scheppend gedicht,
op wording van licht en van leven. zijn stem heeft het duister verdrongen.

Welkom en inleiding

Zingen: NLB986:3en4

3 Het duister, de macht van de dood, 4 Wij zingen een loflied voor Hem
verdween voor het licht dat God baarde; die ons door de nacht zal bewaren,
het licht was zijn schepping tot brood," want licht zal er zijn waar zijn stem

de vrucht was het leven op aarde. het lied zingt van hemel en aarde.



Gebed om ontferming en Heilige Geest

Zingen: NLB903:1,3en6

1 Zou ik niet van harte zingen 3 In het duister van de tijden
Hem die zozeer mij verblijdt? ben ik nooit alleen geweest,
Want ik zie in alle dingen want God gaf mij ten geleide
niets dan zijn genegenheid. op mijn wegen woord en Geest.
Is de hartslag van het leven Ja, de Heer doet mij geloven,
niet de liefde van de Heer? Hij ontstak in mij het licht
Liefde draagt hen meer en meer, van het innerlijk gezicht,-
die in dienst van Hem zich geven. dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd, Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid. maar Gods liefde eeuwigheid.

6 Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Lezen: Psalm 13 en Marcus 10: 46-52
Overdenking Stilte

Zingen: OLB Gezang 487:1en 3

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht 3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,

ben ik opnieuw geboren en getogen. Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt.
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zoals de regen neerdaalt in de bomen,
Zo komt Hij steeds met stille overmacht zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. zo zult Gij uw beminden overkomen.

Dankgebed en voorbede

Mededelingen en inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PGE)

De collectezakken gaan nu rond. Ook kunt u het overmaken via de scipio-app of op
rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen
o.v.v. Ichthus 27 oktober 2024.



Zingen: NLB 838:1en 3

1 O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,

het licht der wereld, klaar en rein.

Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Zegen

Er is koffie, thee en fris in de Zeihuuvzaal

3 Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Zingen (gemeente): Amen

. Van harte welkom.



