
Orde van dienst zondag 29 september 2024 
 
Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de 
dienst.   
  
Jezus zegt: Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die 
zal zeker beloond worden. 
 

Luiden van de klok     Stilte 

  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  Psalm 19: 1 en 3 
 

1 De hemel roemt de Heer,     3 Volmaakt is 's Heren wet,  
   het firmament geeft eer       die ons verkwikt en redt, 
   Hem, die 't heelal volbracht.      waarbij de ziel herleeft. 
   De dag spreekt tot de dag       Getrouw en gans gewis  
   van wat zijn hand vermag,       is Gods getuigenis, 
   de nacht meldt het de nacht.      dat dwazen wijsheid geeft. 
   Er is geen taal, geen woord,       Des Heren woord is goed,  
   toch wordt alom gehoord       wie zijn bevelen doet, 
   een wijd verbreide mare.          zijn hart wordt opgetogen. 
   Geen stem gaat van hen uit,      Recht is het woord van God   
   maar overal verluidt       en louter zijn gebod, 
   hetgeen zij openbaren.       een licht voor onze ogen. 
 
Groet en bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Here,  

G: die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, 
V:  zodat wij kunnen ademen,  

G: en voor het land, zodat wij daarop kunnen lopen. 
V: De Heer, die altijd trouw blijft  

G: en die niet loslaat het werk dat Hij zo liefdevol is begonnen. 
V:  Daarom mogen we blij zijn 

G: en de rust en de vrede ervaren. 
V: Dit mogen we zeggen, in vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de Here, die onze vader en    
     moeder wil zijn, die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde.  
 G. Amen 
  
Zingen:  Psalm 19: 5 
  

5 Zo helpt Gij, God, uw knecht,  
   en houdt zijn paden recht 
   in 't spoor door U gewild. 
   Wie uw geboden acht,  
   wie trouw uw wet betracht 
   beloont Gij ruim en mild. 
   Maar zonder U, o Heer,  
   verdwaal ik altijd weer 
   op zelfgekozen wegen. 
    



O, reinig metterdaad  
   mij van 't verborgen kwaad, 
   en leid mij met uw zegen!    (gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 
 
Zingen: NLB 310: 1, 2, 3, 4 en 5 
  

1 Eén is de Heer, de God der goden,   2 Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
   wie buigt voor beelden wordt misleid.     veracht, misbruik de hemel niet; 
   Ga op de weg van zijn geboden      dankbaar zal ieder respecteren 
   er is geen god die zo bevrijdt!      zijn dag, zijn rust, gedenk, geniet! 
 
3 Sla wat het voorgeslacht ons leerde  4 Breek geen verbond, voorgoed gesloten,  
   niet onnadenkend in de wind.      blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
   Dood nooit wie zich niet kan verweren      Diefstal kan geen geluk vergroten; 
   wie drift bemint wordt ziende blind.     neem niet uw naaste vreugde af. 
 
5 Leugen en laster? Valse goden! 
   Begeerte baart slechts bitterheid. 
   Ga op de weg van Gods geboden  
   er is geen god die zo bevrijdt! 
 
Kyriegebed 
  

Zingen: NLB 281: 1,2,6 en 9  
  

1 Wij zoeken hier uw aangezicht.   2 Wanneer het donker ons verrast, 
   God, houd uw oog op ons gericht:      houd ons dan in uw goedheid vast: 
   Kyrie eleison!        Kyrie eleison! 
 
6 De zon straalt van uw aangezicht   9 Het lied van wie zijn voorgegaan 
   en zet ons leven in uw licht.      zet ons vandaag tot zingen aan: 
   Amen. Halleluja!        Amen. Halleluja! 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezen:  Deuteronomium  5: 2-21 
 
Zingen: Ps 37: 2 en 10 
  

2 Verlustig u, mijn ziel, in God de Here. 
   Hij maakt het wel voor wie op Hem vertrouwt. 
   De Heer vervult uw diepste zielsbegeren. 
   Wentel op Hem al wat uw weg benauwt. 
   Uw recht zal eenmaal helder triomferen, 
   zoals het middaglicht zijn intocht houdt. 
 
10 Wijs spreekt de man die leeft naar Gods geboden, 
      wiens mond Gods wetten handhaaft, onverkort. 
      God richt zijn hart, meer heeft hij niet van node. 



      God steunt zijn voet, dat hij niet nederstort. 
      Al zoekt de goddeloze hem te doden, 
      God laat niet toe dat Hij geoordeeld wordt. 
 
Lezen: Galaten 5: 1 – 6 
 
Zingen: NLB 320: 1 en 5 
  

1 Wie oren om te horen heeft,   5 De liefde spreekt haar eigen taal, 
   hore naar de wet die God hem geeft:     alle kwaad bedekt zij duizendmaal – 
   gij zult geen vreemde goden,      vergeef al wie u griefde. 
   maar Mij alleen belijden voortaan.      Dit lied zal in de lucht opgaan, 
   Hoor, Israël, mijn geboden.       maar blijve in ons de liefde. 
  

Overdenking 
 
Zingen: NLB 540: 1 en 2 / NLB 311: 3, 4, 5 en 6 
  

1 Het waren tien geboden   2 De wind blaast in vier streken, 
   die God schreef in de steen,     wie weet waar hij behoort, 
   het waren tien geboden,      de wind blaast in vier streken 
   voor elke vinger een.      de tien geboden voort, 
 
3 En Hij heeft ook gegeven   4 En neem voluit de vrijheid, 
   dat je Hem noemen mag:      één dag van feestelijkheid,  
   maak dan jezelf niet groter      om opgewekt te vieren 
   met Gods naam als je vlag.      dat God ons heeft bevrijd. 
 
5 Hoor ook naar de verhalen   6 Geef ruimte aan je naaste, 
   van wie zijn voorgegaan:      geschapen naar Gods beeld: 
   want God, de God van gist'ren     want alle mensen heeft Hij  
   is met ons doorgegaan.      zijn leven meegedeeld. 
 
Bericht van overlijden   Zingen: NLB 961 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
 
Gebeden, stilgebed en  Onze Vader 
 

Onze Vader (Matteus 6:9-13 /vertaling NBV21) 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit,in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen en  inzameling gaven  (1e: diaconie / 2e: PGE) 
De collectezakken gaan nu rond. Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Ichthus 29 september 2024.         
.  
  



Zingen: NLB 418: 1 en 3 
  

1 God, schenk ons de kracht    3 Vrede, vrede laat 
   dicht bij U te blijven,        Gij in onze handen, 
   dan zal ons geen macht       dat wij die als zaad 
   uit elkander drijven.       dragen door de landen, 
   Zijn wij in U een,        zaaiend dag aan dag, 
   samen op uw wegen       zaaiend in den brede, 
   dan wordt ons tot zegen       totdat in uw vrede 
   lachen en geween.        ons hart rusten mag. 
  

Zegen          Zingen (gemeente): Amen 
 
Zingen: NLB 1015 (canon) 
 

Tot het uiterste, in alle uithoeken tot aan je grenzen, 
mag je gaan tot er vrede is, vrede op aarde voor alle mensen 
 
 


