
Liturgie zondag 21 juli 2024 – Zomerdienst Kapel, Opgang en Ichthus 

Thema: Woorden die er toe doen! 

De dienst is vandaag om 10.30 uur. U kunt de  luisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever 

kijken dan kan dit via de website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl 

 

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar meditatief orgelspel 

Klokgeluid  

Stilte 

 

Zingen: Zingenderwijs 41: 1 en 2 (melodie OLB 265: Jeruzalem mijn vaderstad) 

1 Een huis dat ieder zich toch wenst, 
een huis dat je omarmt, 
je bloeit er op, je bent er mens, 
een huis dat je verwarmt. 
 
2 Een huis ook voor de diepste nacht 
herbergzaam als een schelp, 
een huis dat altijd op je wacht, 
je minzaam overstelpt. 

 

Bemoediging en Groet 

Vg: De Heer zij met u 

Gemeente: Ook met u zij de Heer 

Vg: Onze hulp is in de naam van de ENE,  

die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen, en voor het land, zodat wij daarop 

vrij kunnen leven.  

Gemeente: Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is 

begonnen.  

Vg: Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren.  

Dit durven we zeggen, in vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de ENE, die onze vader en 

moeder wil zijn, 

Gemeente: die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen. 

 

Zingen: Zingenderwijs 41: 3 en 4 

3 Een huis dat je royaal beschermt 
in tijden van verdriet, 
zich troostend over je ontfermt, 
je al haar liefde biedt. 
 
4 Is alles stil, je hoort de zee, 
de eeuwigheid die ruist. 
Je zwijgt, je zingt, je ademt mee, 
gezegend is dit huis. 

Inleiding op de dienst 

 

Gebed 

 

Zingen: NLB 906: 1, 4 en 6 
1 God is tegenwoordig,  
   God is in ons midden, 
   laat ons diep in 't stof aanbidden. 
   God is in ons midden,  
   laat nu alles zwijgen 
   alles in ons voor Hem neigen. 
   Wie de stem heft tot Hem 

http://www.ichthus-emmermeer.nl/


   sla de ogen neder, 
   geve 't hart Hem weder. 
 
4 Koning in de hemel,  
   kon ik U maar prijzen, 
   U volkomen eer bewijzen. 
   Kon ik als een engel  
   eeuwig opgetogen 
   naar U zien met eigen ogen. 
   Laat mij nu reeds aan U 
   alles mogen geven, 
   lieve God, mijn leven. 
 
6 Streel Gij met uw stralen,  
   God van licht en leven, 
   mijn gezicht tot U geheven. 
   Evenals de bloemen  
   voor het zonlicht buiten 
   zo gewillig zich ontsluiten, 
   zo laat Gij, zon van mij, 
   in uw licht mij groeien 
   voor U openbloeien. 
 

Schriftlezing: Genesis 28: 10-22 en Lucas 9: 57-59a 

We luisteren naar Heilige grond - Sela 

Preek 

 

Zingen: AJ (Aan jou dit lied) 5: 1, 2 en 3 (melodie psalm 119) 

1 Daar lag ik met mijn oorschelp op een steen, 
begon van deze aarde weg te dromen. 
Een ladder voerde mij ten hemel heen, 
een engelschaar is met mij t'ruggekomen. 
Toen riep het morgenlicht mij weer ter been 
en werd die hemelschaar weer opgenomen. 
 
2 Een klare stem klonk in de morgenstond: 
'Ik wil jou, Jakob, niet in hoger sferen. 
Ik schiep jou met je voeten op de grond 
om deze aarde zorgzaam te beheren. 
Ik stuur jou en jouw kroost de wereld rond 
om leven met en voor elkaar te leren'. 
 
3 Sindsdien weet ik voor eens en voor altijd: 
mijn toekomst is niet torenhoog gelegen. 
Alleen op aarde en in deze tijd 
kom ik mijn God in zoveel mensen tegen. 
Hij wil mij aan de vrede toegewijd, 
om recht en liefde maakt Hij mij verlegen. 

 

Buzzmoment 

 

Zingen: NLB 834: 1 en 3 
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
   God, laat mij voor uw aangezicht, 
   geheel van U vervuld en rein, 
   naar lijf en ziel herboren zijn. 
 



3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
   dan kan ik veilig verder gaan, 
   tot ik U zie, o eeuwig licht, 
   van aangezicht tot aangezicht. 

 

Afkondiging overlijden, afgesloten met stilte en zingen NLB 961 

Niemand leeft voor zichzelf 
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe. 
 

Gebeden 

 

Mededelingen 
De collectes zijn vandaag voor: diaconie en PGEmmen Mandjes staan bij de uitgang. U kunt uw 
bijdrage ook overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gem. 
Emmen. o.v.v.: collecte 21 juli “Ichthus” of via de Scipio app.  
 

Zingen: NLB 978: 1, 3 en 4 

1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
   de aarde met haar wel en wee, 
   de steile bergen, koele meren, 
   het vaste land, d'onzeekre zee. 
   Van U getuigen dag en nacht. 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
3 Gij hebt de bloemen op de velden 
   met koninklijke pracht bekleed. 
   De zorgeloze vogels melden 
   dat Gij uw schepping niet vergeet. 
   't Is alles een gelijkenis 
   van meer dan aards geheimenis. 
 
Zegen 

 

Zingen: Iona II,31 (zegenlied) 

2x – bij de tweede keer lopen we zingend de kerk uit 

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe. 

 

 

4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   en laat mij door de wereld gaan 
   met open ogen, open oren 
   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 
 


