
Orde van dienst zondag 30 juni 2024 
 
Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar muziek en bereidenwe ons persoonlijk voor op de 
dienst.   
  

Wees vrijgevig. U kent de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij is omwille van u arm 
geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.  
  

Luiden van de klok   
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen: NLB 908: 1 en 2 
  

1 Ik heb U lief, o mijn beminde,  2 Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 

   die al mijn vreugd en sterkte zijt.     vriend die mij trouw zijt tot het eind. 

   Ik heb U lief, o welgezinde,      Ik wil aan U mij overgeven, 

   wiens komst ik dag en nacht verbeid.    mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 

   Ik heb U lief, o schoonste licht,     Ik heb U lief, - o kom dan, kom, 

   glans van Gods aangezicht.      Christus, mijn Bruidegom! 

  

Groet en bemoediging 

V.: De Heer zij met u. 

 A.: Ook met u zij de Heer. 

V.: Onze hulp is in de naam van de Ene die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen  

      ademen, en voor het land, zodat wij daarop vrij kunnen leven. 

 G.: Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen. 

V.: Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren. Dit durven we zeggen, in vertrouwen    

      op de onuitspreekbare naam van de ENE, die onze vader en moeder wil zijn, 

 G.: Die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen 

  

Zingen: NLB 908 : 7 
  

7 Ik heb U lief, o wonderschone, 

   ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 

   Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 

   ik heb U lief, ook in de nood. 

   Ik heb U lief, o schoonste licht, 

   gezegend Aangezicht!   (Gemeente gaat zitten) 

  

Inleiding op dienst 

  

Zingen: NLB 882 : 1 en 2  
  

1 Allerhoogste God, heilig en glorierijk, 2 Allerhoogste God, heilig met macht en kracht, 

   glorie wijd en zijd,       machtig zonder grens, 

   U komt hier in ons midden,      U woont in onze zwakheid, 

   mens in mensentijd       slaaf en nietig mens 

   en wij aanschouwen uw glorie.     en wij aanschouwen uw almacht. 

  

Gebed  



Zingen: NLB 932: 1, 2, 3 en 4 
  

1 Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roepen,   2 Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig 

   dingen om ruimte die God toebehoort.     te vroege vrede, maar geef je aan God. 

   Smart kent haar klacht, vreugde haar zingen,     Voedsel is het dat niet verzadigt,  

   chaos vraagt een herscheppend woord.      drinken te over, toch kwelt dorst. 

  

3 Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam,  4 Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen, 

   jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel?    durf te geloven, hoor: God heeft je lief.  

   Soms even raakt hemel de aarde;      In pijn en leed deel je in Christus, 

   God geve dat je ziet en weet.      Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet. 

  

Lezen: Job 30: 15-26 en 38: 1, en Marcus 4: 35-41 

  

Zingen: NLB 800 : 1, 2 en 3  
  

1 Wat zou ik zonder U geweest zijn,   2 Een diepe nacht zou mij omvangen 

   hoe zou ik zonder U bestaan?      waarna geen blijde morgen daagt. 

   Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn     Ik werd verteerd door wild verlangen, 

   en eenzaam door de wereld gaan.      door 's levens maalstroom weggevaagd. 

   Mijn liefde tastte in den blinde.      Ik zou alleen zijn, van het heden 

   Een afgrond lag in het verschiet.      en van de toekomst ongewis. 

   En waar zou ik een trooster vinden     Wie kan er aarden hier beneden  

   die werkelijk wist van mijn verdriet.     als er geen open hemel is? 

  

3 Maar Christus gaf mij taal en teken 

   en ik ben zeker van zijn stem. 

   De nacht is voor het licht geweken, 

   het grondloos lot krijgt zin door Hem. 

   Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 

   bij water, woord en brood en wijn, 

   omdat ik weet van zijn nabijheid 

   waar twee of drie vergaderd zijn. 

  

Preek 

  

Luisteren: en zingen:  Behoed mij, o God (Taize 137A) 
  

Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. 

U wijst mij de weg ten leven. 

Bij U is vreugde, blijvende vreugde 

  

Bericht van overlijden   Zingen: NLB 961 
 

Niemand leeft voor zichzelf niemand sterft voor zichzelf. 

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 

 

Gebeden  

  



Mededelingen en  inzameling gaven  (1e: diaconie / 2e: PGE) 
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 30 juni  Ichthus.  
  

  

Zingen: Ik geloof in mijn God als de kracht: 1, 2, 3 en 4 
  

1 Ik geloof in mijn God als de kracht,  2 ik geloof in mijn God als de bron, 

   die het licht ontsteekt, waar het duister is,    van waaruit alles leeft wat geboren is,  

   die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,    die weer thuisbrengt wat hier ooit verloren is, 

   die een vuurvlam is in de nacht.      die het woord sprak, waarmee het begon. 

  

3 Ik geloof in mijn God als het doel   4 Ik geloof in mijn God als de stem, 

   van de voeten die hier op de aarde staan,     die de wereld naar toekomst en vrede leidt 

   van de dromen die door alle landen gaan,     en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid, 

   van de zoektochten van het gevoel.     van geloof hoop en liefde door Hem. 

  

Zegen       Zingen (gemeente): Amen  
  
Zingen: Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
  Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
  Vrede wens ik je toe. 
  Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
  Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
  Zegen wens ik je toe. 
  

 


