
 
Orde van dienst zondag 23 juni 2024 
 
Als de kerkenraad binnen is, bereiden we ons in stilte voor op de dienst.   
  
Paulus schreef: Iemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het 
nieuwe is gekomen . 
  
Luiden van de klok   

  

Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen: NLB 672 : 1 en 2 
  

1 Kom laat ons deze dag   2 O Geest der eeuwigheid, 

   met heilig vuur bezingen      gij Trooster aller tijden, 

   en met vernieuwde vreugd,     deel thans uw zegen uit 

   want God deed grote dingen.     aan wie uw komst verbeiden. 

   Eens gaf de Heilge Geest      O heldere fontein, 

   aan velen heldenmoed.      die uit Gods tempel welt, 

   Bid dat Hij ons vandaag      gij wordt een brede stroom 

   verlicht met Pinkstergloed.      die met de eeuwen zwelt. 

  

Welkom en inleiding op de dienst 

  

Onze hulp en groet 

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

 G.: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

V.: U die de Schepper bent van alle leven. Bron van Licht en Kracht. 

 G.: Waai met de wind van uw liefde door heel ons bestaan 

V.: Laten de woorden van leven weg vinden naar ons hart 

 A.: Herschep en vernieuw ons door uw Geest. Amen 

  

V.: Vrede zal bij u zijn 

 A.: Ook met u zij de vrede van de Heer 

  

Zingen: NLB 672 : 7 
  

7 Wie 's Heren Geest bezielt, 

   wie 's Heren woord doet zingen, 

   wie met ons vieren wil 

   het feest der eerstelingen, 

   die stemme met ons in 

   en prijze Gods verbond 

   dat Hij vandaag vernieuwt 

   en elke morgenstond.   (Gemeente gaat zitten) 

  

Fragmenten uit Psalm 137 

  

Luisteren:  Pippin’s song 



  

Kyriëgebed 

  

Zingen (glorialied): NLB 882 : 1 en 5  
  

1 Allerhoogste God, heilig en glorierijk, 5 Allerhoogste God, heilig, het leven zelf, 

   glorie wijd en zijd,       leven grenzeloos, 

   U komt hier in ons midden,      uw liefde deed U sterven, 

   mens in mensentijd       vriendendienst aan ons 

   en wij aanschouwen uw glorie.      en wij aanschouwen het leven. 

  

Gebed bij de opening van de Schriften 

  

Lezen: Ezechiël 37 : 1 - 14 

 

Zingen: NLB 610 : 1, 4 en 5 (Voorganger: couplet 2 en 3) 
  

1 Zo dor en doods, 

   zo levenloos 

   verlamd, uiteen geslagen, 

   zonder hoop en zonder troost 

   slijten wij de dagen. 

  

2 God, zie ons dan    3 Zijt Gij het, Heer, 

   teloor gegaan,       die weet wanneer 

   versteend en doodgezwegen,     wij ooit zullen herleven?  

   levend waar geen dag meer is,     Met uw adem kunt Gij toch 

   nacht aan nacht geregen.      ons het leven geven? 

  

4 Kom dan en spreek    5 Wek ons voorgoed! 

   Uw woord en breek       Zet met uw gloed 

   zo onze graven open.      ons recht op onze voeten. 

   Wil ons met de Geesteskracht     Vol van leven zullen wij 

   van uw adem dopen.      't morgenlicht begroeten. 

  

Lezen: Johannes 20 : 19 - 22 

  

Zingen: NLB 610 : 6 
  

6 Blaas met uw Geest 

   in ons het feest 

   dat allen zal verwarmen. 

   Open ons het vergezicht 

   op uw groot erbarmen. 

  

Overdenking     Moment van stilte 

  

  



Zingen: NLB 858 : 1, 2, 3 en 4 
  

1 Vernieuw in ons, o God,      2 Beadem ons, o Geest, 

   Uw liefde, lentelicht.         met wonderlijke kracht, 

   Herstel ons naar uw beeld en strijk        dan opent zich het leven weer, 

   het kwaad uit ons gezicht.         een bloem in volle pracht. 
  

3 Geef ons, o Christus, deel     4 Drie-enig God, vervul 

   aan levenslang geluk.       wat U ons hebt beloofd, 

   Gedoopt in U, een nieuw bestaan       na al ons zoeken U te zien, 

   dat slaat geen dood meer stuk.      dan staan wij oog in oog. 
  

Dankgebed en voorbeden. Na de bede zingen wij: NLB 368g     Adem van God, vernieuw ons bestaan 

We besluiten de gebeden met het zingen van:  NLB 1006 

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 
  

Mededelingen en  inzameling gaven  (1e: KIA / 2e: PGE) 
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 23 juni  Ichthus.  
  

Zingen (slotzang): NLB 608 : 1 en 3 
 

1 De steppe zal bloeien   3 De dode zal leven 

   de steppe zal lachen en juichen.     de dode zal horen: nu leven. 

   De rotsen die staan vanaf de dagen der    Ten einde gegaan en onder stenen be- 

   schepping staan vol water, maar dicht    dolven dode, dode, sta op, 

   de rotsen gaan open.      het licht van de morgen. 

   Het water zal stromen      Een hand zal ons wenken 

   het water zal tintelen, stralen,     een stem zal ons roepen: Ik open  

   dorstigen komen en drinken.     hemel en aarde en afgrond. 

   De steppe zal drinken      En wij zullen horen 

   de steppe zal bloeien      en wij zullen opstaan 

   de steppe zal lachen en juichen.     en lachen en juichen en leven. 
  

Zegen      Zingen (gemeente): Amen  
  

Er is na de dienst koffie/thee in de Zeihuuvzaal. Van harte welkom. 


