
Liturgie zondag 5 mei 2024  Opgang en Ichthus 
In de Opgang, 10.00 uur 

Deze dienst is te beluisteren/kijken via kerkomroep.nl. (de Opgang) 

Organist:       Erik van der Heide 

Met muzikale medewerking: Iena Pals 

Voorganger : Janneke de Valk-Boerma 

 

Oefenen lied van de maand: NLB 673  

1 Heilige liefdeskracht, 
   bezoek mijn ziel die smacht, 
   daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden. 
   Kom Trooster, hartsvriendin, 
   liefde die wondt en wint, 
   in U verlies ik mij, stil mijn verlangen. 
 

Kerkenraad komt binnen   

Welkom en mededelingen door de Kerkenraad 

Aansteken van de Paaskaars 

Stilte 

 

Intochtslied  NLB 217: 1, 2 en 3  
1 De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
   Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
   bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
   vroeg in de morgen. 
 
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
   voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
   zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen, 
   God onze Vader. 
 
3 Door U geschapen om uit U te leven; 
   hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
   land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
   oorsprong en toekomst. 

 

Bemoediging en groet 

 

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige                                  

Allen:            DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT                          

Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid                                            

Allen:            EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 

 

Inleiding op de dienst  

 

Lied van de maand: NLB 673  

1 Heilige liefdeskracht, 
   bezoek mijn ziel die smacht, 
   daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden. 
   Kom Trooster, hartsvriendin, 
   liefde die wondt en wint, 
   in U verlies ik mij, stil mijn verlangen. 
 
2 Oplaaiend vuur, verteer 
   wat krom is of verkeerd, 



   de lage driften, hoge dunk, ze branden. 
   Ga met uw licht ons voor, 
   U trekt een lichtend spoor, 
   omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel. 
 
3 Liefde voor al wat leeft 
   wordt ons een kostbaar kleed 
   waarmee wij ons armoedig pogen sieren.  
   Verdwenen is de trots, 
   wij kennen ons tekort. 
   Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren. 
 
4 Dood ben ik zonder U, 
   mijn ziel verlangt naar U, 
   een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren.  
   Met liefde vormt U mij 
   tot teken van uw heil. 
   Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem. 

 

Kyriegebed 

Aansluitend kyrielied, lied NLB 301e  3x 
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison 
 

Loflied lied NLB 659: 1, 4, 5 en 6  

1 Kondig het jubelend aan, 
   laat het de windstreken horen, 
   doe het de aarde verstaan: 
   God heeft ons wedergeboren! 
 
4 Wandelend in de woestijn 
   hebben wij water gevonden 
   springende als een fontein, 
   bronnen geslagen als wonden. 
 
5 Overvloed, overvloed Gods, 
   sprengen van water en leven, 
   bloed uit de flank van de rots, 
   water en bloed om het even; 
 
6 daaruit ontspringt ons bestaan, 
   zo zijn wij wedergeboren! 
   Kondig het jubelend aan, 
   laat heel de wereld het horen! 

 

Kinderen naar gaan de kindernevendienst ondertussen zingen we 

 “De kerk van iedereen” NtJ 254 
 

1e Schriftlezing: Psalm 33 

 

Zingen: NLB 33: 1, 5 en 8  
1 Kom nu met zang en roert de snaren, 
   gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
   Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
   een lofzang in de mond gelegd. 
   Worde als nooit tevoren door wie Hem behoren 
   't feestlied ingezet! 
   Meld de blijde mare bij de klank der snaren, 



   steek de loftrompet. 
 
5 Van waar Hij woont, in 't licht verheven, 
   ziet God op deze aarde neer. 
   Al wat door mensen wordt bedreven, 
   een open boek is 't voor de Heer. 
   Woord voor woord te lezen is voor Hem hun wezen, 
   want Hij vormt hun hart. 
   Wat zij ook verzinnen, heimelijk beginnen, 
   wordt door Hem ontward. 

 

8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
   ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
   Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
   zijn heilige naam is onze vreugd. 
   Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden, 
   uw barmhartigheid. 
   God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten 
   nu en voor altijd. 

 

2e schriftlezing: Johannes 15: 1-8 

Meditatie 

Zingen: NLB 1001: 1, 2 en 3 
1 De wijze woorden en het  groot vertoon, 
   de goede sier van goede werken, 
   de ijdelheden op hun pauwentroon, 
   de luchtkastelen van de sterken: 
   al wat hoog staat aangeschreven 
   zal Gods woord niet overleven; 
   Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 
   beschaamt de ogen van de sterken. 
 
2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
   dat lachen zullen zij die wenen, 
   dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
   dat dorst en honger zijn verdwenen - 
   de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
   die geen vader was, zal vader zijn; 
   mensen zullen and're mensen zijn, 
   de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 
3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
   een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
   wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
   al komt de onderste steen boven: 
   die zal kreunen onder zorgen, 
   die zal vechten in 't verborgen, 
   die zal waken tot de morgen dauwt - 
   die zal zijn ogen niet geloven. 

 

Kinderen komen terug van de kindernevendienst (onder en na het lied) 

 

Afkondigingen overlijden 

Zingen: NLB 961 

Niemand leeft voor zichzelf,  niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
 



Dankgebed en voorbeden afgesloten door een stil gebed en een gezamenlijk gebeden  Onze 

Vader 

 

Slotlied: NLB 419: 1, 2 en 3  

1 Wonen overal nergens thuis, 
   aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 
   Vallende sterren, de schim van de maan, 
   mensen die opstaan en leven gaan, 
   mensen veel geluk. 
 
2 Wonen overal even thuis 
   handel en wandel en huis na huis 
   loven en bieden op waarheid en waan 
   wagen en winnen en verder gaan 
   mensen veel geluk. 
 
3 Wonen overal bijna thuis 
   aarde mijn hemel mijn vadershuis 
   stijgende sterren de lach van de maan 
   mensen die dromend een stem verstaan 
   mensen veel geluk. 

 

Zegen 

De Eeuwige zij voor jullie, om je de juiste weg te wijzen, 

Hij zij achter jullie, om je in de armen te sluiten en  

om je te beschermen tegen gevaar, 

De  Eeuwige zij onder jullie om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen, 

Hij zij in jullie om je te troosten als je verdriet hebt, 

De  Eeuwige zij rondom jullie als een beschermende muur, 

wanneer anderen over je heen vallen, 

De Eeuwige zij boven jullie om je te zegenen, 

Zo zegene God jullie vandaag, morgen en in der eeuwigheid, 

 

Gemeente zingt : Amen 

 

 

Collecte  
1e: Diaconie  2e: PGEmmen 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer:  
NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gem. Emmen. o.v.v.: collecte 5 mei “Ichthus/Opgang” of 
via de Scipio app. 

  
 

 


