Liturgie zondag 2 juni 09.00 uur
Voorganger mw. D. van oort.
1¢ zondag na Trinitatis; kleur: groen

Als voorganger en ambtsdragers binnen zijn luisteren/kijken we naar:
“Nostalgy” van Richard Clayderman.

Luiden van de klok

Als voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 213: 1
1 Morgenglans der eeuwigheid,

licht aan 't eeuwig Licht onttogen,

stel ons deze ochtendtijd

uwe heerlijkheid voor ogen,

en verdrijf door uwe macht onze nacht!

Op de drempel

Aan het begin van deze viering

spreken wij uit dat wij hier bij elkaar zijn
in de naam van de Levende God

Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Nooit laat Hij ons los, wij horen bij Hem
hier zijn wij God en wij zoeken U.
Groet

Vriendschap en vrede van God, voor U
voor jullie, voor iedereen hier aanwezig,
voor de mensen overal op deze wereld. (Gem. gaat zitten)

Welkom en inleiding op de dienst
Zingen NLB 213: 5

5 Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid voor altijd.

Gebed
Schriftlezing: Johannes 15:9- 17

Zingen NLB791:1,2en5

1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

Overdenking Moment van stilte



We luisteren naar Toon Hermans: “Als de liefde niet bestond.”

Viering Heilig Avondmaal, de maaltijd van liefde en dankbaarheid

Zingen: NLB 385 : 1

1 De tafel van samen, de tafel is gedekt.

Wij mogen komen eten

en niemand wordt vergeten.

De tafel van samen, de tafel is gedekt.

't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

Nodiging
Lied 147 : 1 (Zangen van Zoeken en Zien)
Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.

Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.

Vredegroet

Tafelgebed, afgesloten met Lied 103¢  (4x)

Bless the Lord, my soul,
and bless God's holy Name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Delen van brood en wijn
Intussen zingen wij: NLB 568a en/of 117d

Ubi caritas et amor ubi caritas Deus ibi est.

Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.

NLB 903 : 1

1 Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Gebeden

Mededelingen, bloemengroet

De collectes zijn vandaag voor: diaconie en wijkkas

Mandjes staan bij de uitgang. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer:

NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gem. Emmen. o.v.v.: collecte 2 juni “Ichthus” of via de
Scipio app.

Slotzang ‘Met uw zegen’
Uit: Herinneringen, Ineke Lautenbach (melodie.: gezang 435 Liedboek voor de Kerken)



In dit uur mochten wij horen

van Uw liefde voor de mens.
Werden wij opnieuw geboren,

vrij en zuiver naar uw wens.

Door Uw liefde schoon gewassen
als door een tintelende bron,

kon Uw woord ons weer verrassen
zoals het lang geleden kon.

Maar straks buiten deze muren
is de vrijheid snel voorbij,

zal de zuiverheid niet duren,
want de wereld keert het tij.
Woorden worden vaak gebroken
zodat niemand ze verstaat.
Nieuwe liefde wordt ontstoken
maar soms verandert die in haat.

In dit uur mochten wij leren

dat het zo niet hoeft te gaan.

Dat de kansen kunnen keren
steeds als wij Uw woord verstaan.
Met Uw zegen, uitgesproken

over ieders hoofd en hart

zijn wij heel en ongebroken.

Zo maken wij een nieuwe start.

Zegen : gemeente zingt: Amen, Amen



