
Liturgie 21 april,  gezamenlijke dienst PKN Ichthus en CGK Ichthus 
M.m.v. Ichthuskoor o.l.v. Frits Vugteveen 
Voorgangers: ds. Gerben Kajim en ds. Henk-Jan Vazquez 
Organist: Dirk Swama, trompettist: Louis Luitjens 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Ps. 133: 1 en 2 (de nieuwe psalmberijming) 
1. Wat goed is het om eensgezind te leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 
 
2. Als morgendauw is het, als zachte regen, 
die neerdaalt van de Hermon als een zegen 
op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
Zingen met Ichthuskoor: Opwekking 125 (koor: couplet 1, 2 en 3, gemeente: 4) 
1 Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 
2 Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
 
Zingen: NLB 413 (koor: couplet 1 en 3, gemeente: 2) NLB 413 
1 Grote God, wij loven U, 
   Heer, o sterkste aller sterken! 
   Heel de wereld buigt voor U 
   en bewondert uwe werken. 
   Die Gij waart te allen tijd, 
   blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
3 Heer, ontferm U over ons, 
   open uwe Vaderarmen, 
   stort uw zegen over ons, 
   neem ons op in uw erbarmen. 
   Eeuwig blijft uw trouw bestaan- 
   laat ons niet verloren gaan. 
 
Kindermoment 
Zingen: kinderlied 
 
Gebed 
Bijbellezing: Johannes 10: 11-18 
 
Zingen: NLB 653:1, 6 en 7 
 

3 Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O Jezus, raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
4 Jezus, op uw Woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 

 

2 Alles wat U prijzen kan, 
   U, de Eeuwige, Ongeziene, 
   looft uw liefde en zingt ervan. 
   Alle engelen, die U dienen, 
   roepen U nooit lovensmoe: 
   'Heilig, heilig, heilig' toe! 
 

 



1 U kennen, uit en tot U leven, 
   Verborgene die bij ons zijt, 
   zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
   de aarde en de aardse tijd,- 
   o Christus, die voor ons begin 
   en einde zijt, der wereld zin! 
 
6 Gij zijt tot herder ons gegeven, 
   wij zijn de schapen die Gij weidt; 
   waar Gij ons leidt is 't goed te leven, 
   Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
   Wie bij U blijft en naar U ziet, 
   verdwaalt in deze wereld niet. 
 
7 O Christus, ons van God gegeven, 
   Gij tot in alle eeuwigheid 
   de weg, de waarheid en het leven, 
   Gij zijt de zin van alle tijd. 
   Vervul van dit geheimenis 
   uw kerk die in de wereld is. 
 
Bijbellezing: Hooglied 2: 8-14 
 
Zingen met Ichthuskoor: Guide me (koor: couplet 1 en 2, gemeente: 3) 
Vertaling: 
1 Leid mij, o grote Verlosser, pelgrim door dit dorre land; 
Ik ben zwak, maar gij zijt machtig; 
Houd mij vast met Uw machtige hand: 
brood van de hemel, brood van de hemel, 
voed mij nu en voor altijd, voed mij nu en voor altijd. 

2 Open nu de kristallen fontein 
waaruit de levende wateren stromen: 
laat de vurige, troebele zuil mij mijn hele reis leiden: 
sterke verlosser, sterke verlosser, 
wees nog steeds mijn kracht en schild, 
wees nog steeds mijn kracht en schild. 

3 Als ik de rand van de Jordaan 
betreed, bid ik mijn angstige angsten te laten verdwijnen: 
dood des doods en de vernietiging van de hel, 
land mij veilig aan de zijde van Kanaän: 
lofliederen, lofliederen zal 
ik u altijd geven, ik zal u altijd geven. 

 
3 When O tread the verge of Jordan bid my anxious fears subside; 
Death of death, and hell’s destruction. 
Land me safe on Canaan’s side: 
Songs of praises, songs of praises I will ever give to thee, 
give to thee. I will ever give to thee 
 

Zingen: Zingt volop Gods lof (koor: couplet 1, 2 en 3, gemeente: 4) 
 
1 Zingt volop Gods lof de hemelen rond. 
Verblijdt U in Hem een lied in de mond, 
gij, engelen, machten voor zijn aangezicht 
en zingt u te buiten in 't hemelse licht. 

2 Zingt volop Gods lof! Gij, aarde in koor 
stem in met het lied dat daar wordt gehoord. 
Bezing zijn genade, Gij schepping, looft Hem 
die u leerde zingen. Geef liefde uw stem! 



3 Zingt volop Gods lof! Laat horen de klank 
van snaren en fluit: betoon Hem uw dank! 
Met al wat geluid geeft sla aan het akkoord 
van wat hij gedaan heeft, en zing het dan voort. 
 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied van verwondering (Tekst A.C. Bronswijk; melodie NLB 302)  
1 Wij leven van verwondering,  
en uit een diep vermoeden, 
dat in en om ons leven heen,  
een hand ons wil behoeden, 
dat er een hart is dat ons draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God ons leidt ten goede 
 
2 Wij leven dwars door vragen heen,  
met tere zekerheden, 
dat ondanks voor- en tegenspraak,  
hier kwetsbaar wordt beleden, 
dat er een hand is die ons draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God deelt in ons heden. 
 
Dankgebed 
De collecte is vandaag voor het Rode Kruis ten behoeve van de slachtoffers van het conflict 
Israël/Gaza.  
 
Zingen met Ichthuskoor: Rejoice, the Lord is King (koor: couplet 1 en 2, gemeente: 3) vertaling: 
1 Verheug u, de Heer is Koning, 

uw Heer en Koning aanbidden u! 
Verheug u, dank en zing, 
en triomf voor altijd. 
Verhef je hart, verhef je stem! 
Verheug u, zeg ik opnieuw, verheug u! 
 
2 Jezus, de Heiland, regeert, 

de God van waarheid en liefde; 
Als Hij onze smetten gereinigd heeft, 
nam Hij zijn plaats in; 
Verhef je hart, verhef je stem! 

Verheug u, zeg ik opnieuw, verheug u! 
 

Gemeente: 

3 He all His foes shall quell,  
  shall all our sins destroy, 
  and every bosom swell with pure seraphic joy,  
  Lift up your heart, lift up your voice; 
  Rejoice! again I say, Rejoice! 
 
Zingen: Dank, dank nu allen God (koor: couplet 1, gemeente: 2) 
 
1 Dankt, dankt nu allen God 
Met blijde feestgezangen! 
Van Hem is ’t heug’lijk lot, 
Het heil, dat wij ontvangen. 
Hij ziet in Christus ons 
Altijd genadig aan, 
En heeft ons dag aan dag 
Met goedheid overlaân. 

4 Zingt volop Gods lof want waardig is Hij 
mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij 
tot leven geroepen, voor liefde bestemd. 
Besteed dan uw adem aan zingen voor Hem! 

 

3 Wij leven het mysterie uit,  
de waarheid ongemeten, 
dat al ons denken bovenuit,  
in ons een heel diep weten, 
weet dat een hand ons leven draagt,  
dat er een stem is die ons vraagt, 
die ons een God wil heten. 

 

3 Zijn koninkrijk kan niet mislukken, 
Hij regeert over de aarde en over de aarde; 
De sleutels van de dood en de hel 
zijn aan onze Jezus gegeven: 
Verhef uw hart, verhef uw stem! 
Verheug u, zeg ik opnieuw, verheug u! 

 

2 Hij, d’ eeuwig rijke God, 
Wil ons reeds in dit leven 
Zijn vrede en heilgenot 
Als aan zijn kindren geven. 
Hij zal ons, door Zijn Geest, 
Vermeerd’ren licht en kracht, 
En ons uit allen nood 
Verlossen door Zijn macht. 

 



 
 
Zegen 
Zingen: Ga met God (koor: couplet 1 en 2, gemeente: 3 en 4) 
 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
 
De collecte is vandaag voor: het Rode Kruis ten behoeve van de slachtoffers van het conflict 
Israël/Gaza.  

Door het aanhoudende conflict in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever is een ongekende 
humanitaire crisis ontstaan. Burgers, onder wie veel kinderen, zijn slachtoffer van geweld, dreigende 
hongersnood of worden al  maandenlang gegijzeld. Het Rode Kruis voorziet langdurige humanitaire 
nood. Duizenden hulpverleners van de Palestijnse Rode Halve Maan en van Magen David Adom in 
Israël - zoals het Rode Kruis daar heet - helpen met voedsel, water, onderdak en medische zorg. Het 
Rode Kruis zat, zoals altijd, blijven helpen zonder partij kiezen in conflictsituaties. Doorvastte houden 
aan onze neutraliteit, kunnen we hulp blijven bieden aan de mensen die het meest getroffen zijn door 
dit conflict. 
Uw donatie draagt bij aan onze onpartijdige en neutrale noodhulp in Israël, Gaza en de Westelijke  
Jordaanoever 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:  
NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gem. Emmen. o.v.v.: collecte 21 april  “Ichthus” of via 
de Scipio app. 

  


