De Schakel Zondag 31 maart 2024 Week 14  Jaargang 26

Pastoraat telefoon: 06 - 41 87 28 14
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven.

De dienst begint vandaag om 10.30 uur en is te beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u
liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus via https://www.ichthus-emmermeer.nl op
de thuispagina. Ook is het mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken.

Begroetingscommissie: Mevr. A. Misker en mevr. J. Strockmeijer
Voorganger: Mevr. J. Keim-de Wit

Organist: Dhr. D. Swama

Ouderling: Mevr. G. Dost

Diaken: Mevr. M. Hut

Lectrice/lector: Mevr. G. Warringa

Koster: Dhr. J. Venema

Weekkosters: Dhr. Beukers en dhr. Bal

Agenda

Di: 19:30 uur Gezamenlijke kerkenraad Ichthus en De Opgang
Wo: 10:00 uur Koffie en ontmoeting. Gastvrouw is Alie van Vondel
Vrij:  13:30 uur Schakel vouwen: mevr. G. Strootker

Vrij:  13:45 uur Schakel bezorgen: mevr. G. Wanders

Komende kerkdiensten
Zondag 7 april in Ichthus om 9.00 uur met mevr. H. Hornstra.

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente gebracht worden naar:
Dhr. A. Groote.

Bedankt
Afgelopen zondag 24 maart mocht ik de bloemen ontvangen van de gemeente. Heel fijn, ik ben er
erg blij mee. Hartelijk dank en goede Paasdagen toegewenst. Met vriendelijke groet, Elly de Boer

Bedankt

Volgens onderzoek van het Rode Kruis zijn er 400.000 mensen in onzichtbare voedselhulp. Deze
mensen vallen tussen wal en schip. Via Inlia en Sedna deelt het Rode Kruis boodschappenkaarten uit.
Zij kennen deze kwetsbare mensen het beste. Deze hulp kan het Rode Kruis aanbieden zolang er
budget is en zijn daarvoor afhankelijk van subsudies en donaties.

Tijdens de oecumenische viering was de opbrengst van de collecte voor dit project. Het Rode Kruis,
district Drenthe wil u hartelijk danken daarvoor.

Breien voor Lepra (april—september 2024)

Afgelopen dinsdagavond verzamelde er zich meer dan 10 dames om gezellig met elkaar zwachtels te
breien. De volgende keer dat er een breisessie wordt georganiseerd is 30 april, van 19:00 tot 21:00
uur.




Ook zijn er nog veel meer personen die thuis al aan het breien zijn. En de breigroep op Scipio heeft al
20 leden!

Als je ook wilt breien en je hebt katoen nodig dan kan je dat bij Agnes bestellen. Een bolletje van 100
gr kost € 1,80.

Geen zin aan breien? Maar je vindt het wel een goed doel, dan kan je ook geld doneren waar wij dan
katoen voor kopen.

De zwachtel die u voor mensen met lepra breit wordt gebruikt om de voeten of handen te verbinden
na een operatie. U breit een kwalitatief hoogwaardig product dat niet in de landen zelf wordt
geproduceerd. Het grote voordeel is dat uw zwachtel kan worden gewassen en hergebruikt. Het is
belangrijk om hiervoor 100% katoen te gebruiken. Dit materiaal absorbeert vocht en voelt niet
zweterig aan bij het dragen in landen met hoge temperaturen. Daarnaast geeft de zwachtel de
patiént stevigheid en vormt zij een verzachtende laag om de gevoelige wonden.

Voor informatie: kijk in de groep: Breien voor Lepra op Scipio of stuur mij een mail:
Agnesdubbelboer@gmail.com #SamenVerderBreien Letthy en Agnes

Oproep leden PG EMMEN: dringend kleding nodig

Elke moeder wil het beste voor haar kind. Als je gevlucht bent is dat niet ineens anders. Alleen, in
een vreemd land, met van alles te weinig is het moeder zijn echt heftig. Dan heb je gewoon
ondersteuning nodig. En daarom probeert ‘Becease We Carry’ te helpen.

Daarom zijn we op korte termijn kinderkleding nodig om pakketten samen te stellen die u, bij
voorkeur, zelf maakt. Ook zijn we kinderwagens of buggy’s, pakken luiers en draagzakken nodig. En er
is ook dringend behoefte aan nieuwe dicht potjes sudocreme en maandverband.

Heeft u geen kinderkleding maar wilt u wel bijdragen? Maak dan een bedrag over waar wij
ondergoed en sokken van kunnen kopen om pakketjes compleet te maken.

U kunt de kledingpakketten, kinderwagens, luiers, maandverband etc. inleveren in de Opgang en dat
gedurende de periode van dinsdag 2 april tot en met donderdag 11 april. OP dinsdag- woensdag- en
donderdagmiddag is de Opgang open van 13.30 tot 16.30 uur. En verder zijn er mensen in de Opgang
op dinsdag 2 april, maandag 8 april en dinsdag 9 april van 19.00 tot 20.00 uur.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken om op een ander moment in te leveren neem dan
contact op met Marjolein: 06-22908877 per Whatsapp of gewoon bellen. Meer weten over ‘Becease
We Carry’ kan op www.becausewecarry.org.

Dansen voor ,Vrede en verzoening”: 23 april 2024

Ik nodig jullie graag uit voor een dansdag in de Grote Kerk in Emmen op dinsdag 23 april van 10 tot
16 uur. Het thema luidt: ,Vrede en verzoening”.

Samen met elkaar in de kring staan en dansen voor vrede en verzoening, dat is mijn wens en mijn
hoop: samen met velen bouwen aan een wereld van vrede, respect en rechtvaardigheid.

Laten we in onszelf een zaadje van vrede planten en het verzorgen zodat het kan groeien tot een
mooie en stevige vredesboom.

mensen zijn gechoreografeerd! Kom doe met mij mee in een prachtige setting voor deze prachtige
danséénheid in deze prachtige kerk.

Donatie € 30,- Deponeer het geld en jouw suggestie voor het goede doel per envelop in de goede-
doelen-pot.

Na aftrek van de onkosten, gaat het restbedrag naar een goed doel.

Aanmelding kan bij: jokeduit@hetnet.nl of 06.572 570 04.



Thuisgevers PG Emmen zoeken woonruimte

Uw kerk, de Protestantse Gemeente Emmen, is op zoek naar tijdelijke of permanente woonruimte.
We willen mensen, statushouders, die nu nog wachten in het AZC woonruimte bieden zodat ze hun
leven weer kunnen oppakken.

Hebt u zelf ruimte beschikbaar of weet u van beschikbare woonruimte in uw omgeving neem dan
contact met ons op: 06 52664863 of thuisgevers.pgemmen@gmail.com.

Thuisgevers PG Emmen zoeken vrijwilligers

Deze maand, maart, zijn we als werkgroep Vluchtelingen PG Emmen oftewel de Thuisgevers, direct
betrokken bij drie Syrische gezinnen die vanuit een vluchtelingenkamp in Libanon naar Nederland en
Emmen zijn gekomen. Gelukkig hadden we als relatief nieuwe werkgroep net voldoende vrijwilligers
om te kunnen helpen. Maar omdat we meer willen doen zijn we nog volop op zoek naar mensen die
als vrijwilliger, als buddy of maatje, mensen willen ondersteunen die als statushouder in ons land
mogen verblijven. Wilt u meedoen of meer weten neem dan contact op en bel met op:

06 52664863 of mail naar thuisgevers.pgemmen@gmail.com.

Alpha in Emmen: 11 april 2024

Een serie bijeenkomsten waarin je samen met anderen het christelijk geloof ontdekt.

Elke bijeenkomst begint met een lekkere maaltijd, gevolgd door een inleiding over het christelijk
geloof. Van ‘Wie is Jezus?’ tot ‘Bidden: waarom en hoe?’, je ontdekt op een laagdrempelige en
gezellige manier de basis van het geloof.

Na de inleiding ga je uit elkaar in kleine groepjes om door te praten over het onderwerp. En echt
geen enkele vraag of mening is te gek: de kleine groep is de plek waar je alles mag delen, dat is
Alpha! Een plek waar alle verhalen samenkomen, waar je alles mag zeggen, ongetwijfeld nieuwe
vriendschappen maakt én (volgens 92% van de deelnemers) sowieso een goede tijd hebt.

Alpha duurt ongeveer tien weken en een weekend, en is in de meeste gevallen gratis. Soms wordt er
een kleine (vrijwillige) bijdrage gevraagd voor het weekend.

Na het Paasfeest organiseren enkele kerken in Emmen met elkaar deze Alpha bijeenkomsten.
Baptisten Gemeente De Bron, de Christelijk Gereformeerde Kerk, PGE De Opgang en het Leger des
Heils laten zien dat kerkmuren van ondergeschikt belang zijn. Zij organiseren op donderdag 11 april,
om 19:00 uur in de Bron, aan de Hesselterbrink 2, een vrijblijvende introductie avond, waar iedereen
van harte welkom is en waar je alvast iets mag proeven van al het goede wat Alpha te bieden heeft.
Daarnaast zoeken we enkele mensen die hierbij willen helpen, met hand en spandiensten bij het
klaarmaken van de locatie en het opruimen daarvan, koks om de maaltijd te bereiden en mensen die
de kleine groepjes willen leiden in de gesprekken.

Mocht u vragen of interesse hebben als deelnemer of medewerker kunt u zich opgeven of
aanmelden bij Sjaak van Hese sjaak.vanhese@home.nl

Lopend vuurtje

Alvast voor in uw agenda: de volgende keer Lopend Vuurtje is op zondag 14 april. We verzamelen om
9.00 uur bij de Opgang voor een wandeling van ongeveer een half uur. En onderweg praten we
samen over het thema of de tekst van die zondag, en over het leven. Wat mooi als u er ook bij bent!
Informatie: Marleen Vink, 643661.



Fietstocht door natuur en langs kerken: 11 mei 2024

Op zaterdag 11 mei organiseert de Werkgroep #SamenVerder een bijzondere fietstocht. Genieten
van de natuur en ook van een aantal kerkgebouwen die onderweg worden bezocht. Vorig jaar zijn we
richting Barger Compascuum gefietst en hebben we onder meer de Veenkerk in Klazienveen Noord
bezocht en de Gerardus kerk in Barger Oosterveld.

Dit jaar gaan we een andere kant op. De fietstocht moet nog verder worden uitgezet maar

het beloofd weer een interessante, sportieve maar ook vooral gezellige dag te worden.

Vertrek om 10.00 uur vanaf de Opgang en zo tussen 15.00 en 16.00 zijn we weer terugin de
Bargeres. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Wel zelf een boterham voor onderweg
meenemen. Aanmelden kan nu al en dat doet u door een mail te sturen naar kor.louissen@ziggo.nl
of door te appen of te bellen met 06 52664763

Jezus waarom? (lezing en muziek) : 21 mei 2024

Binnenkort ook in Emmen: een lezing door Bas Ragas en Ad van Nieuwpoort met livemuziek door Niki
Jacobs

Wat uw geloofsovertuiging ook is, welke achtergrond of overtuiging: Ragas en van Nieuwpoort
nemen u mee door de Bijbel en duiden hoe die verhalen voor iedereen ook nu van grote waarde
kunnen zijn. Je hoeft er alleen nog maar voor open te staan.

Over Bas en Ad. Samen schreven zij het boek Jezus, waarom? waarin vele vragen beantwoord
werden: ‘Wie of wat is God?’, ‘Welke samenhang is er tussen het Oude en het Nieuwe Testament?’,
‘Is de Bijbel een historisch, literair of religieus boek?’ én ‘Hoe relevant zijn deze verhalen anno 20247’
Ragas raakte erdoor bevlogen, schreef samen met Ad de bestseller Jezus, waarom?

En over Niki. De lezing wordt muzikaal omlijst met livemuziek door zangeres en gitariste Niki Jacobs
die gespecialiseerd is in Jiddische liederen en Joodse volksmuziek. Niki zingt al meer dan twintig jaar
in het Jiddisch voor een groot publiek over de hele wereld. Ze wordt internationaal gezien als een van
de beste vertolkers van het Europese Jiddische lied.

En dat alles op dinsdag 21 mei om 19.30 uur in Ichthus aan de Walstraat 21 in Emmen. Binnenkort
kunt u voor deze heel bijzondere en speciale avond kaarten kopen. In de voorverkoop kosten die €
10,00 en aan de zaal € 12,50. En dat is inclusief twee consumpties.



De vreugde zang van Pasen

De morgen is vol paasgeluid,
Zijn opstanding geeft leven!
Zing nu met Hem, bespeel de fluit
Hij heeft het ons gegeven,

Hij stemt de stem in onze bast,
Hij is het die ons steeds verrast,
Hij heeft ons opgeheven!

De middag is vol feestgezang,
Het is het feest van Pasen,
De Heer stond op, wees niet meer bang,
we mogen ons verbazen.
Hij geeft door Zijn barmhartigheid
ons elke dag beginnerstijd,
beleef het in extase!

De avond is vol Paasgevoel,
de dank Hem toegezongen,
Hij brengt ons naar het hoogste doel,
Hij opent onze longen.
De nieuwe Adam leeft in ons,
Zijn adem sterkt ons lofgegons,
wij zijn van Hem doordrongen!

(Coby Poelman-Duitsterwinkel)

Redactie Schakel:

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
Tel. 61 86 87 (Iena Pals)
Kopij donderdag 17.00 uur

Wijkredactie Op Weg Emmermeer
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl
Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks)
Kopij voor 20 april



