
Zondag 24 maart 2024 
Week 13,  jaargang 26 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 
of per mail pastoraatichthus@gmail.com 
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of  
ouderling kunnen dit nummer  bellen.   
*********************************************************************************************************** 
De dienst is vandaag om 09.00 uur te horen via http/www.kerkomroep.nl.                          
Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus.  
www.ichthus-emmermeer.nl         
  ********************************************************************************************************** 
Begroeting: Dames H. Hendriks en J. Middeljans 

Voorganger: Ds. H. Thon, Valthermond 

Organist: Dhr. H. Kroon 

Ouderling: Mw. B. Beukers 

Diakenen: Mw. G. Venema 

Lector:  Mw. G. Venema 

Koster:  Dhr. A. de Jonge 

Weekkoster: Dhr. en mw. Venema 

  

Agenda: 

Ma:  14.00 uur: Achterom 

Wo:  10.00 uur: Ontmoeting door de week.  
   Gastvrouw Rita de Vries 
Vr:   14.15 uur: Dienst in Heidehiem, vg. Mw. D. van Oort 

Vr:   13.30 uur: Schakel vouwen: I. Pals en M. Altena 

Vr:   13.30 uur:  Schakel bezorgen: Dhr. H. Hendriks 

  

Komende dienst: 31 maart, Pasen, 10.30 uur  
Voorganger  Mw. J. Keim-de Wit. 

  
De bloemen mogen met een groet van de gemeente  
gebracht worden naar:  
  

 
Mevrouw E. de Boer-Koster 
 

 

 
 
Bedankje: 
Hartelijk dank voor de bloemen uit Ichthus die ik afgelopen zondag mocht krijgen, ben er blij mee. 
Nog even ter info: Zoals de meeste van u al wel gehoord hebben, gaat de Olmen  van Heidehiem 
sluiten, ook Tineke wordt hierdoor geraakt. Ze krijgt een nieuw plekje in de Bleerinck, afd. Ermerhof, 
kamer 13. Wanneer de verhuizing plaats gaat vinden, is nog niet bekend, zal zo medio april zijn, ik zal 
het jullie t.z.t laten weten. Hartelijke groet, Hans Hollander. 
 
 
Opbrengst collecten in de kerk: 
1e collecte 10 maart (in de Opgang)  € 203,95,  2e € 166,60 
1e collecte  17  maart   €  67,20,  2e €  63,35 
 
 
 
 

mailto:pastoraatichthus@gmail.com
http://www.ichthus-emmermeer.nl/


VASTENWANDELING 
Hebt u het Lopend Vuurtje gemist afgelopen zondag? Dan is er in maart nóg een kans om samen te 
wandelen. Traditiegetrouw is er ook dit jaar weer een vastenwandeling van Vorming en Toerusting. 
We gaan wandelen, en af en toe stilstaan, en ons bezinnen op de veertigdagentijd. En natuurlijk 
genieten we ook van de natuur om ons heen, die elke dag een beetje groener wordt. Wie weet 
ontdekken we wel een bijzondere bloem of een diertje! 
Praktisch: 
De vastenwandeling is op zondag 24 maart. We vertrekken vanaf Ichthus om 13.30 uur en we zijn 
rond 16 uur weer terug. 
Je bent hierbij van harte uitgenodigd!  Info: Marleen Vink, 643661. 

 

Mededeling van overlijden van: 
- Mw. Elsiena Eiting-Smit (Oma Elly), geboren 9 oktober 1929 en overleden 10 maart 2024.  
Er was gelegenheid om afscheid van haar te nemen op donderdag 14 maart in het uitvaartcentrum 
DLE Oeverse Bos, Meerdijk 88 te Emmen.   
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.  
Wij wensen de familie van mw. Eiting-Smit heel veel sterkte toe voor de komende tijd.  
Namens de kerkenraad, Hennie Hendriks, scriba 
 
Foto’s Paasbijeenkomst 
Woensdagmiddag zijn er tijdens de Paasbijeenkomst een aantal foto’s gemaakt en deze zijn op de 
website te zien in het fotoalbum. Ook zullen ze geplaatst worden op de Scipio app. 
 
Vesper op Stille zaterdag en Paaswake in de Grote Kerk 
Op de Stille zaterdag is er, net als voorgaande jaren in de avond een vesper in de Grote Kerk 
die begint om 22.15 uur. Daarin verwijlen we met beeld, woorden en stilte bij het graf van 
Jezus. Wie was hij? Waar is God? Begraven wij hem niet ook in onszelf? Ds. Menso Rappoldt 
en ds. Gerben Kajim gaan daarin voor. Daarna is er een paaswake de hele nacht door. Aan de 
hand van de traditionele prachtige teksten vieren we de overwinning van het licht op het 
donker. Vanaf 06.00 uur zal er een paaswandeling plaatsvinden vanaf de Grote Kerk. Nelly 
Miske neemt u mee, op weg naar de zon die op zal komen. Om 07.20 uur is er dan ook in de 
Grote Kerk de Vroeg-op-Pasen-viering, waarbij het nieuwe Licht ontstoken wordt en 
verspreid wordt over Emmen. Voor vesper en (een deel van) de nacht en de morgen bent u 
van harte welkom! 
 
Diensten Stille Week en Pasen 
We gaan met elkaar de Stille week in, waarin we Jezus volgen op zijn weg, van dichtbij. Elke dag een 
stukje. Voor een groot deel van de week trekken we samen op met de gemeente van de Opgang. Zo 
bent u allen van harte welkom in de, door enkele leden van de liturgiecommissie vormgegeven mooie 
vespers op maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 maart, telkens om 19.00 uur in de 
Opgang. Op donderdag 28 maart om 19.00 uur volgt dan de viering van Witte Donderdag, waarin 
we stil staan bij de voetwassing door Jezus en het laatste Avondmaal met ritueel en sacrament. Ds. 
Gerben Kajim zal hierin voorgaan. Cantorij Laudate o.l.v. Jacqueline Schroten zal aan deze dienst 
meewerken. Ook deze viering is samen met de Opgang in de Opgang. Dat geldt ook voor de dienst op 
Goede Vrijdag, waarin ds. Janneke de Valk-Boerma zal voorgaan. Ook om 19.00 uur. Samen 
verblijven in het donker. Op de Stille zaterdag is er, net als voorgaande jaren het Spoor van Licht (zie 
elders) in de avond gevolgd door een vesper die begint om 22.15 uur in de Grote Kerk. Daarin 
verwijlen we bij het graf van Jezus. Daarna is er in dezelfde kerk een paaswake de hele nacht door. 
Aan de hand van de traditionele prachtige teksten vieren we de overwinning van het licht op het 
donker. Om 07.20 uur is er dan de Vroeg-op-Pasen-viering, ook in de Grote Kerk, waarbij het nieuwe 
Licht ontstoken wordt en verspreid wordt over Emmen. Om 10.00 uur in de morgen vieren we de 
Paasdienst, natuurlijk met medewerking van het Ichthuskoor. Johanna Keim is daarbij onze 
voorganger. Aansluitend is er in de Opgang vanaf 12.30 de Paaslunch. Allen bent u van harte 
uitgenodigd voor vespers, diensten en lunch om zo samen te cirkelen rond de kern van ons geloof! 
 
Voor de hele PGE: Taizéviering zondag 24 maart 19.00 uur in de Grote Kerk 
Op zondagavond 24 maart zal de volgende Taizéviering gehouden worden. We beginnen om  
19.00 uur in de Grote Kerk. Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom om alvast de liederen die 
gezongen gaan worden, mee te oefenen. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon om 19.00 uur 
aanschuiven. De viering is geënt op de liturgie zoals die gehouden wordt in het oecumenisch 



jongerenklooster in het dorpje Taizé in Frankrijk, waar jongeren van over de hele wereld 
samenkomen, en wordt gekenmerkt door prachtige herhalende liederen, gebed, lezing en stilte. De 
inspirerende viering is voor jong en oud en voor iedereen, wel of niet bekend met Taizé! Van harte 
welkom! 
 
 

Een Spoor van Licht in en rond de Grote Kerk in Emmen op 

zaterdag 30 maart. 

Volg op zaterdag 30 maart een Spoor van Licht rondom en in de 

Grote Kerk. Van 13.30 – 16.00 uur is de Grote Kerk in Emmen 

geopend en verlicht met kaarsjes. Iedereen is welkom om binnen te 

lopen, een lichtje aan te steken, een moment van rust te ervaren en 

even stil te staan bij wat er van binnen bij je leeft, bij wat er in de 

wereld speelt. Als u behoefte heeft aan een gesprek of luisterend 

oor, is daartoe ook gelegenheid. Rond de kerk zijn er mensen die u 

uitnodigen en een lichtje meegeven, om zo met elkaar een spoor van 

licht te vormen. Leden van Vocaal Ensemble Magnificat en pianist 

Erik van der Heide zorgen voor de muzikale omlijsting. De deur staat 

open. Kom een kaarsje branden, luister naar muziek en kom tot rust 

in de Grote Kerk 

 
Vroeg op Pasen Viering 
Ook dit jaar vindt er op zondag 1e paasdag (31 maart a.s.) een bijzondere viering plaats bij en in de 
Grote kerk te Emmen.  
Om 07.15 uur wordt het Licht van Pasen ontstoken en worden er paasliederen gezongen.  
Binnen is er vervolgens een korte viering waarbij afgevaardigden van de verschillende kerken en 
geloofsgemeenschappen een kaars aansteken.  
Het licht van Pasen wordt door de afgevaardigden meegenomen naar hun eigen dienst of viering. 
Na afloop van de viering kunt u nog even genieten van een kop koffie/thee en een krentenbol.  
Voor de kinderen is er een surprise. Iedereen die hier graag bij wil zijn is van harte welkom!  
Namens de Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen.  
Jurjen Leinenga (namens de werkgroep V.O.P.) 
  
  
Nieuwe actie: 6 maanden breien voor Lepra 

De komende maanden tot en met 30 september willen we zoveel mogelijk zwachtels breien voor lepra 

patiënten. Je kan natuurlijk allen thuis breien, maar vind je het gezellig om samen te breien , dan is 

aanstaande dinsdagavond 26 maart de eerste bijeenkomst bij Lethy. 

Wil je daar aanwezig zijn stuur dan even email aan Lethy of Agnes  

Waarom breien? 

De zwachtel die u voor mensen met lepra breit wordt gebruikt om de voeten of handen te verbinden 

na een operatie. U breit een kwalitatief hoogwaardig product dat niet in de landen zelf wordt 

geproduceerd. Het grote voordeel is dat uw zwachtel kan worden gewassen en hergebruikt. Het is 

belangrijk om hiervoor 100% katoen te gebruiken. Dit materiaal absorbeert vocht en voelt niet zweterig 

aan bij het dragen in landen met hoge temperaturen. Daarnaast geeft de zwachtel de patiënt 

stevigheid en vormt zij een verzachtende laag om de gevoelige wonden. 

Hoe kunt u helpen 

-Brei mee 

-Doneer 100% katoen geschikt voor naalddikte 2,5 tot 3,5 mm. Bollen  en gebreide zwachtels mogen 

in het krat gelegd worden, in de hal van de Opgang, die ook voor de schoenendoos actie wordt 

gebruikt. 

-Doneer geld om de zwachtels te kunnen versturen. NL49 INGB 0000 889 889 tnv leprazending 

-Doneer geld zodat wij katoen kunnen kopen voor de breiers. Dat kan via deze link 

https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=7QJb3JVzYPOaA8OnXKRi9Z3nUIB8IJeP 

https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=7QJb3JVzYPOaA8OnXKRi9Z3nUIB8IJeP


Brei-instructie zwachtels 

Zwachtels kunnen gebreid worden van 100% katoen geschikt voor naalddikte 2,5 tot 

3,5 mm. De katoen mag ongebleekt zijn, maar mocht u een andere kleur hebben dan is dat uiteraard 

ook goed. 

Werkwijze: 20-30 steken opzetten (breedte moet tussen de 10 en 15 cm worden) en ribbelsteek 

breien. De lengte van de zwachtel is 150 cm. Het breien gaat als volgt; 

eerste steek recht afhalen, recht breien tot het eind van de naald. Deze toer steeds herhalen. 

Via de scipio app zullen we u ook op de hoogte houden van deze actie. 

Vragen? Mail: Agnesdubbelboer@gmail.com of Lethy ( lj808lammi@gmail.com) 

Sacrale dans. 
Lieve Dansers! 
Ik nodig jullie graag uit voor een dansdag in de Grote Kerk in Emmen op  dinsdag 23 april van 10 tot 
16 uur. 
Het thema luidt: Vrede en Verzoening 
Kom en dans voor “ Vrede en Verzoening” is eigenlijk een hartenkreet van mij. 
Samen met elkaar in de kring staan en dansen voor vrede en verzoening, dat is mijn wens en mijn 
hoop: 
samen met velen bouwen aan een wereld van vrede, respect en rechtvaardigheid. 
Dagelijks worden we overspoeld met berichten van oorlog en geweld, ver weg of dichtbij. 
Hoe is zoiets “in godsnaam“ mogelijk? Komt daar nooit een einde aan? Wie kan het stoppen? 
Laten we in onszelf een zaadje van vrede planten en het verzorgen zodat het kan groeien tot een 
mooie en stevige vredesboom. 
En...................vooral dansen. Ga iedere stap in vrede............ Elke ontmoeting is een kans............ 
Door middel van een serie dansen die door mij zijn uitgezocht en door veel verschillende mensen zijn 
gechoreografeerd! 
Kom doe met mij mee in een prachtige setting voor deze prachtige danséénheid in deze prachtige 
kerk. 
  
Informatie: 
Leiding: Joke Vuurboom, docente voor sacrale dans 
Adres:         Schoolstraat 5, 7811 XX - Emmen 
Datum:        Dinsdag 23 april 2024 van 10 tot 16 uur 
09.30 uur    Kerk open        
10.00 uur    Inloop. Koffie/ thee en lekkers staan klaar. 
10.30 uur    Aanvang eerste danséénheid 
12.00 uur    Korte pauze 
12.15 uur    Tweede danséénheid 
13.30 uur    Lunchpauze ( graag zelf je lunch meebrengen) 
14.00 uur    Derde danséénheid 
15.30 uur    Afsluiting met koffie/thee 
16.00 uur    Einde 
 
Donatie € 30,-  Deponeer het geld en jouw suggestie voor het goede doel per envelop in de “goede 
doelen” pot. 
Na aftrek van de onkosten, gaat het restbedrag naar een goed doel. 
Aanmelding  - vanaf nu -  aan: jokeduit@hetnet.nl of 06.572 570 04 
 
Ik heb er heel veel zin in en hoop jullie te mogen begroeten, Joke Vuurboom 
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Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com 

Iena Pals  tel 618687  kopij voor donderdag 17.00 uur. 

Wijkredactie “Op Weg” : 

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl 

Hennie Hendriks tel. 06 53179975   Kopij vóór 20 april. 


