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    Met medewerking van: 

    Ichthuskoor onder leiding van Frits Vugteveen 

    Dirk Swama (organist) 

    Louis Luitjens (trompet) 

 

 

 



Zingen (voor de dienst): Ichthuskoor met gemeente 

Look at the world  (John Rutter)  -  Allen Refrein:               
  

Praise to thee O Lord for all creation. 
Give us thankful hearts that we may see: 
All the gifts we share and every blessing, 
all things come of thee, all things come of thee 
  

Luiden van de klok  
  

Aansteken Paaskaars 
De ouderling steekt de nieuwe Paaskaars aan met het door Bert meegebrachte Licht uit de Grote 
Kerk en leest daarna de bijbehorende Paasboodschap van de Raad van Kerken in Emmen voor . 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 637: 1, 2 en 3 
  

1 O vlam van Pasen, steek ons aan, 
   de Heer is waarlijk opgestaan! 
   De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
   de Zoon is als de zon, zo licht! 
  
2 De Vader laat niet in het graf 
   een kind dat zoveel vreugde gaf, 
   Hij tilt het uit de kille grond 
   het loopt als vuur de wereld rond.   
  
3 De oude nacht voorgoed gedood, 
   de toekomst kleurt de morgen rood; 
   ziehier hoe God vergevend is 
   en hoe zijn liefde levend is. 
  
Stillte 
  

Groet en bemoediging 
V: De Heer zij met u! 
 G: Ook met u zij de Heer 
  

V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
  

V: O God, keer u om naar ons toe 
 G: en doe ons weer leven met hart en ziel. 
V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
 G: en geef ons uw heil. 
V: Heer, die ons nieuw leven hebt gegeven 
 G. maak ons tot Paasgetuigen, want: 
V. De Heer is opgestaan! 
 G. Hij is waarlijk opgestaan! 
V. De Heer is opgestaan! 
 G. Hij is waarlijk opgestaan! 
V. De Heer is opgestaan! 
 G:  Hij is waarlijk opgestaan!  Amen           (Gemeente gaat zitten) 



Zingen: NLB 647: 1, 3, 4 
  

1 Voor mensen die naamloos,   3 Voor mensen die vragend, 
   kwetsbaar en weerloos      wachtend en wakend 
   door het leven gaan,      door het leven gaan, 
   ontwaakt hier nieuw leven,      weerklinken hier woorden, 
   wordt kracht gegeven:      God wil ons horen: 
   wij krijgen een naam.      wij worden verstaan. 
  
4 Voor mensen die hopend, 
   wankel gelovend 
   door het leven gaan, 
   herstelt God uit duister 
   Adam in luister: 
   wij dragen zijn naam.  
  
Welkom en inleiding 
Zingen: Voorzichtig Licht nr. 80: 1, 2, 4, 5 en 8  (melodie: EB 116) 
  

1 Licht voor alle volken,    2 Kom mijn hart verwarmen,  
   zon van mijn bestaan,       vlam die eeuwig waakt,  
   kom breek door de wolken,      draag mij in uw armen,   
   streel mij, raak mij aan.       licht dat wakker maakt.  
  
4 Roep mij zo herboren    5 God, laat heel de aarde  
   kind van zon en licht,       zien hoe Christus puur  
   handen, ogen, oren       als een schat bewaarde:  
   op uw rijk gericht.        stralend vreugdevuur.  
  
8 Breek dan door de wolken, 
   hemel, laat voortaan 
   alle, alle volken 
   in uw zonlicht staan. 
  
Gebed 
  
Zingen Ichthuskoor met gemeente: Guide me, o Thou great Redeemer 
1 en 2: koor / 3: allen 
  

When I tread the verge of Jordan 
bid my anxious fears subside 
Death of death and hell’s Destruction 
Land me safe on Canaan’s side: 
Song of praises, song of praises 
I will ever give to thee 
I will ever give to thee                 
  
Kyriëgebed 
  
 
 



Zingen Ichthuskoor met gemeente: Rejoice, the Lord is King 
1 en 2: koor / 3: allen 
  
  

He all His foes shall quell, shall all our sins destroy, 
and ev’ry bosom swell with pure seraphic joy  
Lift up your heart, lift up your voice;  
Rejoice  again I say, Rejoice! 
  
Gebed om de Heilige Geest  
  

Lezen: Genesis 1: 1-4 
  

Ichthuskoor zingt: Jezus is ons licht en leven (Johann Sebastian  Bach)  
  

Lezen: Johannes 20: 1 – 18  
  

Ichthuskoor zingt: Hij is gezien (Sander van Marion)  
  

Overdenking:  Nieuw Leven!    Stilte  
  

Zingen Ichthuskoor met gemeente: Alleluya! Hearts to heaven  
1 en 2: koor / 4: allen 
  

Alleluja! Alleluya! 
Glory be to God on high; 
To the Father and the Saviour 
who has gained the victory; 
Glory to the Holy Spirit 
fount of love and sanctity; 
Alleluja! Alleluya!  
to the Triune Majesty 
  

Ichthuskoor zingt: Lied van de verrijzenis (Camille Saint Saens) 
  

Dankgebed en Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 
  

Mededelingen  
  

Inzameling gaven (1e: KIA jeugd Colombia / 2e: PGE) 
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 31 maart Ichthus.  
Zingen: Het pure witte licht (Tussentijds 171) : 1, 2 5, 6 en 7  
  

1 Het pure witte licht   2 In stilte, ongezien 
   van Gods aanwezigheid     en stralend, onverwacht, 
   is als een bliksemschicht,     herrijst de Levende 
   een keerpunt in de tijd.     uit dood en donk're nacht. 
  
5 De werkelijkheid van God  6 Waar leven triomfeert, 
   breekt in ons leven in      het dode overwint, 
   als ruimte, perspectief,     daar bloeit de wereld op 
   geeft alles nieuwe zin.     en heel de schepping zingt. 



  
7 Waar Pasen wordt gevierd 
   is dood voorbijgegaan, 
   daar wortelt weer de hoop 
   in 't menselijk bestaan. 
  
Zegen              Gemeente zingt:  Amen, amen. 
  
Zingen met Ichthuskoor: U zij de glorie: 1, 2 en 3 (Hemelhoog 200) 
  

1 U zij de glorie, opgestane Heer! 
   U zij de victorie, nu en immermeer. 
   Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
   heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
   Refrein:  U zij de glorie, opgestane Heer! 
     U zij de victorie, nu en immermeer. 
  
2 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
   Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
   Weest dan, volk des Heren, blijd' en welgezind, 
   en zegt telkenkere: 'Christus overwint!' Refrein  
  
3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
   die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
   In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
   niets heb ik te vrezen in leven en dood. Refrein 
  

 


