
Orde van dienst zondag 3 maart 2024  
 
Oefenenlied van de maand: NLB 647 
  
Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de 
dienst.  
  
De wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens.  
De bevelen van de Heer zijn eenduidig: vreugde voor het hart.  
  

Luiden van de klok    Stilte 
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 283: 1, 2 en 3  
  

1 In de veelheid van geluiden,          2 En van overal gekomen, 
   in het stormen van de tijd,     drinkend uit de ene bron, 
   zoeken wij het zachte suizen    bidden wij om nieuwe dromen, 
   van het woord, dat ons verblijdt.    richten wij ons naar de zon. 
  
3 Want wij mensen op de aarde 
   raken van het duister moe. 
   Als uw hart ons niet bewaarde 
   sliepen wij ten dode toe. 
  
Votum en groet 
V: Vrede zij met jullie 
 G: Ook vrede met jou. 
  

V: Vrede voor iedereen die op weg is met vragen 
     A: Vrede voor iedereen die onderweg is met vertrouwen 
V: Vrede voor iedereen die onderweg is met verdriet 
      A: Vrede voor iedereen die onderweg is met vreugde 
V: Vrede voor iedereen die de Eeuwige zoekt op zijn weg 
     A: Vrede voor iedereen die door God gevonden wordt onderweg 
V: Naar U, God, zijn wij onderweg, op U is ons vertrouwen 

A: Vragen wij om Gods nabijheid: 
V: Wees als een Licht, hier in ons midden 
 A: God van Licht, kracht en Leven. Amen 
  
Zingen: NLB 283: 4 en 5  
  

4 Laat uw dauw van vrede dalen  5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 
   in de voren van de tijd.      al uw liefde ons besteedt, 
   Vat ons samen in de stralen     zingend zullen wij U roemen 
   van uw goedertierenheid.      en dit huis zingt met ons mee!  
 
Gemeente gaat zitten 
  
Inleiding op de dienst 
  
 



Gebed  met enkele malen gezongen:  NLB 547 (refrein) 
Kyrie eleison, / wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen / uit de dood vandaan. 
  
Zingen: NLB 647: 1, 3 en 4 
  

1 Voor mensen die naamloos,  3 Voor mensen die vragend, 
   kwetsbaar en weerloos      wachtend en wakend 
   door het leven gaan,      door het leven gaan, 
   ontwaakt hier nieuw leven,      weerklinken hier woorden, 
   wordt kracht gegeven:     God wil ons horen: 
   wij krijgen een naam.      wij worden verstaan. 
  
4 Voor mensen die hopend, 
   wankel gelovend 
   door het leven gaan, 
   herstelt God uit duister 
   Adam in luister: 
   wij dragen zijn naam. 
Lezen: Ezechiël 14: 12-23 en Johannes 2: 13-22 
  

Zingen: NLB 1001: 1 en 3 
  

1 De wijze woorden en het  groot vertoon,  3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
   de goede sier van goede werken,      een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
   de ijdelheden op hun pauwentroon,     wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
   de luchtkastelen van de sterken:      al komt de onderste steen boven: 
   al wat hoog staat aangeschreven      die zal kreunen onder zorgen, 
   zal Gods woord niet overleven;      die zal vechten in 't verborgen, 
   Hij wiens kracht in onze zwakheid woont     die zal waken tot de morgen dauwt -  
   beschaamt de ogen van de sterken.     die zal zijn ogen niet geloven. 
  

Overdenking 
  

Luisteren: Windows of Hope (Oletta Adams) 
  
Bericht van overlijden  Zingen:  
  

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
  

Gebeden 
  

Mededelingen en  inzameling gaven  (1e: Kerk in Actie / 2e: wijkkas) 
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 3 maart Ichthus.  
 
Zingen: NLB 695: 1, 2, 3, 4, en 5  
  

1 Heer, raak mij aan met uw adem,     2 Raak met uw adem mijn onrust  
   reik mij uw stralend licht,       tot ik de rust hervind. 
   wijs mij nieuwe wegen,       Al mijn wonden heelt Gij: 
   geef op uw waarheid zicht.             Gij ziet in mij uw kind. 



  
3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
   en al mijn twijfels bant. 
   Als geroepen kom ik: 
   mijn tijd is in uw hand. 
  
4 Kom en doorstraal mijn dagen,     5 Heer, raak ons aan met uw adem, 
   Geest van God uitgegaan,     geef ons een vergezicht! 
   die mijn ogen opent      Draag ons op uw vleugels, 
   voor wie nu naast mij staan.     zegen ons met uw licht! 
  
  

Zegen       Zingen (gemeente): Amen  
  
Zingen: 
Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe 

 


