
Liturgie zondag 4 februari 2024  10.30 uur 

Voorganger: ds. G. Kajim 

 

Als voorganger en kerkenraad binnen zijn, luisteren we naar: 
Tu sei sorgente viva (Taizé) 
Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità 
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo 
U bent de bron van leven, u bent warmte, liefde en licht. 
Heilige Geest, kom ons bezielen 
 

Luiden van de klok  -   Stilte 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 528: 1, 2 en 3 

1 Omdat Hij niet ver wou zijn 
   is de Heer gekomen. 
   Midden in wat mensen zijn 
   heeft Hij willen wonen. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
2 Overal nabij is Hij 
   menslijk allerwegen. 
   Maar geen mens herkent Hem, Hij 
   wordt gewoon verzwegen. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
3 God van God en licht van licht 
   aller dingen hoeder 
   heeft een menselijk gezicht 
   aller mensen broeder. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

Bemoediging en Groet 

v: De vrede van God zij met u!  

a: Gods vrede over heel de schepping! 

v: Wij zoeken onze hulp bij u, God  

a: want U hebt ons geschapen om mens op Uw aarde te zijn.  

v: U blijft ons trouw in uw liefde,  

a: hoe we ook geworden zijn en wat we ook gedaan hebben.  

v: Zie ons hier staan met onze schuld en onze hoop,  

a: met ons gemis en ons verlangen, met onze wrok en onze liefde  

v: Met ons onrustige hart in al die onrust om ons heen:  

a: breng ons hart tot rust bij U.  

v: Richt ons hart op de bron van leven: 

a: naar U, God, zoeken wij, op U is ons vertrouwen! 

v: Vragen wij om Gods nabijheid: 

a: Wees als een licht, hier in ons midden!, Amen 

 

Zingen NLB 528: 4 en 5 

4 Wilt daarom elkander doen 
   alle goeds geduldig. 
   Wees elkaar om zijnentwil 
   niets dan liefde schuldig. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
 



5 Wees verheugd, van zorgen vrij: 
   God die wij aanbidden 
   is ons rakelings nabij, 
   wonend in ons midden. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent.          (gem. gaat zitten) 

 

Inleiding op de dienst 

Gebed 

Zingen:  NLB 534: 1, 2, 3 en 4 

1 Hij die de blinden weer liet zien, 
   hun ogen kleur liet ondervinden: 
   is zelf het licht dat ruimte geeft, 
   ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
2 Hij die de lammen lopen liet 
   hun dode krachten deed ontvlammen 
   is zelf de weg tot waar geluk: 
   ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3 Hij die de armen voedsel gaf 
   met overdaad hen kwam verwarmen 
   is zelf het brood dat honger stilt: 
   ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
4 Hij die de doven horen deed 
   hun eigen oren deed geloven 
   is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
   het levend woord, de Zoon van God. 

 

Schriftlezing: 2 Koningen 4: 18-21 en 32-37 en Marcus 1: 29-39 

 

Zingen NLB 783: 1, 2 en 3  
1 Voor mij is geluk de wind om mijn oren, 
de zon in de lucht en languit in 't gras. 
Voor mij is geluk de stilte te horen 
om zo te ontdekken hoe het ooit was.  
 
2 Voor mij is geluk het leven te delen, 
een hand in mijn hand en samen op pad. 
Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen 
en zachtjes te fluisteren: ‘Jij bent mijn schat’. 
 
3 Voor mij is geluk om vrede te maken. 
De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt. 
Voor mij is geluk de ruzies te staken, 
om muren te slechten, stoppen met strijd. 
Om liefde te geven, nu en altijd. 

 

Overdenking 
 
We kijken en luisteren naar Stef Bos: Geef licht 

 

Zingen: NLB 838: 1, 2 en 4 

1 O grote God die liefde zijt, 
   o Vader van ons leven, 
   vervul ons hart, dat wij altijd 
   ons aan uw liefde geven. 
   Laat ons het zout der aarde zijn, 
   het licht der wereld, klaar en rein. 



   Laat ons uw woord bewaren, 
   uw waarheid openbaren. 
 
2 Maak ons volbrengers van dat woord, 
   getuigen van uw vrede, 
   dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
   wie afdwaalt met ons mede. 
   Laat ons getrouw de weg begaan 
   tot allen die ons verre staan 
   en laat ons zonder vrezen 
   de minste willen wezen. 
 
4 Wij danken U, o liefde groot, 
   dat Christus is gekomen. 
   Wij hebben in zijn stervensnood 
   uw diepste woord vernomen. 
   Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
   en het wordt overal volbracht 
   waar liefde wordt gegeven, 
   wij uit uw liefde leven. 
 

Gebeden 

 

Mededelingen 

De collectes zijn vandaag voor: Kerk in actie (Werelddiaconaat) en de wijkkas. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer:  
NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gem. Emmen. o.v.v.: collecte 4 februari “Ichthus” of via 
de Scipio app. 
 
Zingen: NLB 837: 1, 2, 3 en 4 

1 Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd - 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
Moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen. 
 
2 Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 
laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door – 
neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.  
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 
3 Heer, als ons denken U ontkent, 
kan ons de leegte benauwen. 
Als onze hand uw schepping schendt, 
wilt U ons dan nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand – 
neem ons, uw mensen, bij de hand. 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
 
Zegen: Gem. zingt Amen, Amen 

Zingen: Iona II,31 (zegenlied) 2x  

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe. 

4 Koning, uw rijk is zo nabij – 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen. 

 


