
Orde van dienst op 18 februari  -  Begin 40-dagentijd 
In de Opgang, 10.00 uur.  
U kunt deze dienst luisteren/kijken via kerkomroep.nl 

 
Orgelspel 
Binnenkomst kerkenraad 
Het luiden van de klok 
Welkom en mededelingen door de kerkenraad 
Aansteken van de Paaskaars – stilte  

 
Luisterlied: “Hoe lang nog” 
Bemoediging en Groet | Gebed 
 
Zingen NLB: Psalm 25: 1   

1 Heer, ik hef mijn hart en handen 
   op tot U, beslecht mijn zaak. 
   Weer van mij de smaad en schande 
   van mijns vijands leedvermaak. 
   Ja, zij worden zeer beschaamd 
   die de goede trouw verachten, 
   maar wie uw gebod beaamt, 
   mag gelovig U verwachten. 
 
Uitleg van de dienst 
Bidden om de aanwezigheid van Gods geest 
 
Zingen NLB 718: 1, 2, 3 en 4  

1 God, die leven hebt gegeven 
   in der aarde schoot, 
   alle vrucht der velden 
   moeten w'U vergelden, - 
   dank voor 't daaglijks brood. 
 
2 Niet voor schuren, die niet duren, 
   gaf Gij vruchtbaarheid, 
   maar opdat op aarde, 
   in uw goede gaarde, 
   niemand honger lijdt. 
 
3 Maar wij rijken, ach, wij blijken 
   hard en onverstoord. 
   Open onze oren, 
   Heer, opdat wij horen 
   't roepen aan de poort. 
 
4 Wil dan geven, dat ons leven 
   zelf ook vruchtbaar zij. 
   Laat in goede daden 
   't woord van uw genade 
   opgaan, sterk en vrij. 
 
 



 
Project Kindernevendienst  
Projectlied: Veertig dagen duurt de reis 

 
Schriftlezing: Micha 6: 8 

  
Zingen: NLB: 992: 1, 2, 3 en 4  

1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
   dan dat wij recht doen 
   en trouw zijn 
   en wandelen op zijn weg. 
 
2 Wat vraagt de aarde meer van ons 
   dan dat wij dienen 
   en hoeden 
   als mensen naar Gods beeld? 
 
3 Wat vragen mensen meer van ons 
   dan dat wij breken 
   en delen 
   als ons is voorgedaan? 
 
4 Het is de Geest die ons beweegt 
   dat wij Gods wil doen 
   en omzien 
   naar alles wat er leeft. 
 
Schriftlezing: Marcus 1: 12-15 
 
Zingen NLB 538: 1, 2, 3 en 4  

1 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd, 
   is leven van genade 
   buiten de eeuwigheid, 
   is leven van de woorden 
   die opgeschreven staan 
   en net als Jezus worden 
   die 't ons heeft voorgedaan. 
 
2 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd, 
   is komen uit het water 
   en staan in de woestijn, 
   geen god onder de goden, 
   geen engel en geen dier, 
   een levende, een dode, 
   een mens in wind en vuur. 
 
3 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd, 
   dat is de dood aanvaarden, 



   de vrede en de strijd, 
   de dagen en de nachten, 
   de honger en de dorst, 
   de vragen en de angsten, 
   de kommer en de koorts. 
 
4 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd, 
   dat is de Geest aanvaarden 
   die naar het leven leidt: 
   de mensen niet verlaten, 
   Gods woord zijn toegedaan, 
   dat is op deze aarde 
   de duivel wederstaan. 
 
Overdenking 
Luisteren en kijken: “Renew Our World” 
 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
Danken en bidden – stilte – Onze Vader 
 
Slotlied NLB 982: 1, 2 en 3  

1 In de bloembol is de krokus 
   in de pit de appelboom, 
   in de pop huist een belofte: 
   vlinders fladderen straks rond. 
   In de koude van de winter 
   groeit de lente ondergronds, 
   nog verborgen tot het uitkomt, 
   God ziet naar de schepping om. 
 
2 Elke stilte kent zijn zingen,  
   zoekt een woord en melodie,  
   ieder duister wacht een morgen  
   in dat licht is alles nieuw. 
   Het verleden bergt de toekomst,  
   wat die brengt, je weet het niet,  
   nog verborgen tot het uitkomt,  
   God alleen herschept en ziet. 
 
3 In ons einde is de aanvang,  
   in de tijd oneindigheid, 
   in de twijfel ligt geloven, 
   in ons leven eeuwigheid, 
   in de dood het nieuwe leven,  
   overwonnen alle strijd, 
   nog verborgen tot het uitkomt,  
   God alleen herkent die tijd. 
 
Zegen: gem. zingt: Amen 

 


