
De Schakel Zondag 7 januari 2024     Week 2     Jaargang 26 

 
Pastoraat telefoon: 06 - 41 87 28 14 

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen. 
Ook kunt u hier een voorbede doorgeven. 

 

De dienst begint vandaag om 10.30 uur en is te  beluisteren via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u 
liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus via https://www.ichthus-emmermeer.nl  
op de thuispagina. Ook is het mogelijk de dienst op een later moment te beluisteren of te bekijken.  
  

De dienst begint vandaag om 10.30 uur en is te  beluisteren via  
http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan vindt u de link op de website van Ichthus via 
https://www.ichthus-emmermeer.nl  
op de thuispagina. Ook is het mogelijk de dienst op een later  
moment te beluisteren of te bekijken.  
  

Begroetingscommissie: Mevr. D. Baas en mevr. A. Sijbom 
Voorganger:      Mevr. R. Dekker-Averesch 
Organist:   Dhr. E. van der Heide     
Ouderling:    Mevr. E. Kemperink 
Diaken:   Mevr. F. Boerhof 
Lectrice/lector:  Mevr. Iena Pals 
Koster:      Dhr. R. Wanders 
Weekkosters:     Dhr. R. Wanders en dhr. M. Boerhof 

  

Agenda 
Ma:   14:00 uur  Achterom 
Ma: 19:30 uur  Ichthuskoor 
Wo: 10:00 uur  Koffie en ontmoeting. Gastvrouw is Gea Warringa    
Wo:   13.30  uur   Moderamen  
Vrij: 13:30 uur  Schakel vouwen: mevr. F. Huizinga 
Vrij: 13:45 uur  Schakel bezorgen: mevr. A. Knigge 
  

Komende kerkdiensten 
Zondag 14 januari in Ichthus om 9.00 uur met ds. G. Kajim. 
  

De bloemen mogen met een groet van de Ichthus-gemeente  
gebracht worden naar:   
Mevr. J.A. Katoen-Haasnoot,  (Van Blankenheimstraat 4),De Horst, afd. de Hunze, kamer 14, Rondweg 
97, 7825 XZ Emmen.  
Dhr. J. Bolhuis, W. Frielingstraat 3, 7815 EB Emmen. Hij is afgelopen week 100 jaar geworden.  
  
Bedankt 
Wij willen iedereen bedanken voor het meeleven na het overlijden van mijn zoon broer en zwager  
Willem Baas.                                                                        Mevr. Baas-Boers , Minke en Jan Kiers  
  
 



100 jaar 
Afgelopen vrijdag mocht de heer Bolhuis de hoge leeftijd van 100 jaar bereiken. We mogen hem 
daarmee van harte feliciteren en  
namens de Ichthus gemeente zal Gea Warringa hem vandaag de bloemen brengen. Dhr. Bolhuis 
woont aan de W. Frielingstraat 3, 7815 EB Emmen. 
  
PioniersCafé   
Ook in 2024 gaat PioniersCafé weer verder!  Het thema voor januari is: Stilte en eenzaamheid. Wij 
bevinden ons nog in de stilte van de winter. Kunnen wij de stilte onder ogen zien en hoe verhoudt 
zich dat met eenzaamheid. 
 Data: Woensdag 10 januari in Ichthus 
            Woensdag 18 januari in De Opgang 
            Woensdag 22 januari in Grote Kerk 
 Tijd: van 15.30 - 16.00 uur, 
Graag van te voren aanmelden bij dinekevanoort@pgemmen of  06-43980309. 
  
De Helpende Hand 
Namens het team van De Helpende Hand willen we u een heilzaam 2024 toewensen.   
Via Rika Lanting ontvingen we een gift van 50 euro van NN. Verder ontvingen we via de bank diverse 
giften en ook een kerstpakket.  Hartelijk dank voor al uw giften. We konden onze deelnemers er weer 
heel blij mee maken.                                      Met een hartelijke groet, het team van de Helpende Hand 
  
Gespreksgroep: De mens en zijn verhaal 
De bijbel staat er vol mee: mensen die met vallen en op staan, vaak samen met anderen, door het 
leven gaan. Ze zijn op zoek naar de betekenis van hun geloof en leven en geven daar op heel diverse 
manieren invulling aan. 
Het is al jaren gebruik dat we in Ichthus het nieuwe jaar starten met een gespreksgroep. „De mens en 
zijn verhaal’ is de ondertitel van een boek van Fokke Obbema met als titel „Een zinvol leven”.  
In dit boek schrijft hij kort en bondig verslagen van interviews met mensen uit de Nederlandse 
samenleving, steeds rond de vraag wat is voor u een zinvol leven? 
Wat opvalt is de diversiteit in antwoorden, maar allen zijn zij op zoek om de chaos in het bestaan te 
overwinnen, waarbij voor een aantal ook het geloof kan helpen om tot een meer betekenisvol leven 
te komen. 
Aan de hand van de teksten van enkele interviews uit dit boek gaan we samen in gesprek over wat 
ons opvalt, waarin we ons herkennen en wat voor ons verrassend is. 
Het Voorwoord van  ‘Een zinvol leven’ eindigt met ’zo valt dit boek op te vatten als een uitnodiging 
tot een innerlijke reis’. 
Wellicht zet het ons aan om stukjes van ons eigen verhaal te verhelderen en wellicht ook te delen. 
Doe je mee? 
Ook deelnemers uit andere wijken zijn welkom. Maximaal aantal deelnemers 15. Bij meer 
aanmeldingen bekijken we of een tweede groep kunnen starten. 
  Data:    9, 16, 23 en 30 januari 
  Tijdstip:   Dinsdagmiddag van 15.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. 
 Plaats:    Ichthus 
 Gespreksleider:  Geert Renkema 
 



Koorschool Drenthe biedt ruimte voor projectzangers! 
Gun jij jouw kind(eren) ook een daverend applaus? Laat ze ervaren hoe leuk samen zingen is en geef 
hem/haar op als gastzanger bij Koorschool Drenthe vooruitvoeringen van de Matthäus Passion van 
Johann Sebastian Bach. 
Kinderen/jongeren tussen de 8 en 18 jaar die houden van een muzikale uitdaging zijn van harte 
welkom! Voor jongens geldt (helaas) dat ze echt alleen sopranen zoeken, dus jongens die de 
stembreuk al hebben gehad, kunnen niet meezingen met dit project. 
De medewerkers van Koorschool Drenthe zorgen voor de bladmuziek, helpen met de uitspraak (want 
er wordt gezongen in het Duits) en regelen alles rondom de uitvoeringen heen. 
Deelname aan dit project kost eenmalig slechts € 25,- per persoon. 
Meer informatie of aanmelden: info@koorschooldrenthe.nl, 06-18486070 of kom gewoon langs op 
zaterdag 13 januari. 
  

 
 
 
 
Redactie Schakel:     Wijkredactie Op Weg Emmermeer  

E-mail: schakel.ichthus@gmail.com  E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl  

Tel. 61 860 87 (Iena Pals)  Tel. 61 97 74 (Hennie Hendriks) 

Kopij donderdag 17.00 uur  Kopij voor 26 januari  


