Orde van dienst zondag 11 januari 2024 (om 10.00 uur samen in De Opgang)

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad

Luisteren: Gib mich ganz zu eigen dir (Taize)
Klokgelui

Welkom en mededelingen door de kerkenraad
Aansteken Paaskaars

Zingen (intochtslied): Psalm 98: 1 en 2

1 Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Bemoediging en groet
V: De Heer zij met u.
G: Ook met u zij de Heer.

https://www.youtube.com/watch?v=FRY4nbHFPDY

Stilte

2 Ja Hij is ons getrouw gebleven,

Hij heeft in goedertierenheid,

naar de belofte eens gegeven,

het huis van Israél bevrijd.

Zijn volk is veilig in zijn handen.

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen

het heil van onze God aanschouwd.

V: Onze hulp is de naam van die ENE, die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen
ademen, en voor het land, zodat wij daarop vrij kunnen leven.
G: Die ENE die altijd trouw blijft, en die niet loslaat wat zo liefdevol is begonnen.
V: Daarom mogen w eblij zijn en de rust en de vrede ervaren. Dit durven we, zeggen in vertrouwen
op de onuitspreekbare naam van de ENE die onze vader en moeder wil zijn.
G: Die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen.

Zingen: Psalm 98: 4

4 Laat alle zeeén, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Inleiding op de dienst

Gebed


https://www.youtube.com/watch?v=FRY4nbHFPDY

Zingen: NLB 217:1,2en4

1 De dag gaat open voor het Woord des Heren,
Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen,
God onze Vader.

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst. Zingen: In de kerk van iedereen

In de kerk van iedereen valt iets te beleven.

In de kerk van iedereen wil de Heer aanwezig zijn.

In de kerk van iedereen mag je samen vieren.

In de kerk van iedereen mag je zijn zoals je bent. Refrein: Kom er maar bij, kom er maar bij.
Kom er gewoon maar bij.
Kom er maar bij, kom er maar bij.
Kom er gewoon maar bij.

Lezen: Deuteronomiunm 18: 15-20 en Marcus 1: 21-28

Zingen: Zingenderwijs 4: 1 en 3

1 Als mensen leren geven
en delen met elkaar,
dan vieren wij het leven
en wordt de vrede waar.
Als mensen durven dromen
van het beloofde land
dan kan er liefde komen,
gaan mensen hand in hand.

Preek

Zingne: NLB 1001:1,2en 3

1 De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

3 Laat onze oren horen,
laat onze ogen zien:
Het goeds waarvan wij dromen,
het is er al misschien.
Als wij aan vrede werken
met hand en hart en mond,
dan zul je dat gaan merken
de hele wereld rond.



2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen -
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen and're mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt -
die zal zijn ogen niet geloven.

Kinderen komen terug van de kindernevendienst.
Gebed
Mededelingen (collecte, ....)

Zingen: Rakelings Nabij (Alfred Bronswijk) 68: 1, 2,3 en 4

1 Ik geloof in mijn God als de kracht, 2 ik geloof in mijn God als de bron,

die het licht ontsteekt, waar het duister is,
die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,
die een vuurvlam is in de nacht.

3 Ik geloof in mijn God als het doel

van de voeten die hier op de aarde staan,
van de dromen die door alle landen gaan,
van de zoektochten van het gevoel.

van waaruit alles leeft wat geboren is,
die weer thuisbrengt wat hier ooit verloren is,
die het woord sprak, waarmee het begon.

4 |k geloof in mijn God als de stem,
die de wereld naar toekomst en vrede leidt
en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid,
van geloof hoop en liefde door Hem.

Zegen

Zingen: lonalll, 31

Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.



