Orde van dienst zondag 3 december 2023 - De Opgang en Ichthus in De Opgang

Oefenen lied van de maand: NLB 460: 1 en 2

1 Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is.
Onverwacht komt van heide en ver
de mensenzoon, de morgen ster. Refrein: De nacht loopt ten einde,
de dag komt naderbij
2 Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij
want uw verlossing is nabij. Refrein

Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de
dienst.

Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!
Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 117a: 1

1 Gij volken loof uw God en Heer
wilt Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.

Votum en groet
V: De Heer zij met u.
G: Ook met u zij de Heer.
V: Onze hulp is in de naam van de Here God,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid,
G: en niet laat varen het werk van Zijn handen
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
G. Amen

Zingen: NLB 117a: 2

2 Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja. (gemeente gaat zitten)

Welkom en begroeting



Zingen: NLB 550:1,2en 3

1 Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen,
het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden,
Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig,
de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

3 Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,

Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,

zo brengt Hij het leven terecht.
Vermaning

Zingen: NLB935:1,2en3

1 Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

3 Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Lezen: Jozua 5:13-15
Overdenking

Zingen: NLB 433:1,3en4

1 Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

2 Verheug u, gij dochter van Sion,

en jonkvrouw Jeruzalem, juich!

Hij zal u regeren

met God en met ere.

De wagens, de paarden,

de wapens, de zwaarden,

krijgszuchtige plannen,

Hij zal ze verbannen,

Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzegd.

2 Je hoeft niet bang te zijn

als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

3 Gij daalt van de Vader neer

tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.



4 Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

Dankgebed en voorbede

Mededelingen en inzameling gaven (1e: ziekenhuispastoraat PKN Groningen-Drenthe/ 2e: wijkkas)
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u het overmaken via de

scipio-app of op rekeningnummer NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v.

Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 10 december Ichthus.

De eerste collecte is voor de werkgroep ziekenhuispastoraat PKN Groningen-Drenthe. De
ziekenhuispredikanten in het UMCG hebben een zeer belangrijke taak in de zorg voor mensen die
voor korte of langere tijd in het UMCG zijn opgenomen. De patiénten komen niet alleen uit Noord-
Nederland, maar ook van ver daarbuiten.

Ze zijn vaak ver van huis, ver van familie en vrienden en op afstand van de vertrouwde omgeving. Het
gaat veelal om patiénten die ernstig ziek zijn en daardoor te maken hebben met levens- en
geloofsvragen.

Om de geestelijke verzorging te continueren vraagt de Werkgroep Ziekenpastoraat ook dit jaar weer
uw financiéle hulp. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Zingen (slotlied): NLB 439:1en 3

1 Verwacht de komst des Heren, 3 Een hart dat wacht in ootmoed
0 mens, bereid u voor: is lieflijk voor de Heer,
reeds breekt in deze wereld maar op een hart vol hoogmoed
het licht des hemels door. ziet Hij in gramschap neer.
Nu komt de Vorst op aard, Wie vraagt naar zijn gebod
die God zijn volk zou geven; en bidden blijft en waken,
ons heil, ons eigen leven in hem wil woning maken
vraagt toegang tot ons hart. het heil, de Zoon van God.
Zegen Zingen (gemeente): Amen

Zingen: NLB 425

Vervuld van uw zegen / gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis / waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, / tezamen gezonden

op weg in een wereld / die wacht op uw woord.
Om daar in genade / uw woorden als zaden

te zaaien tot diep / in het donkerste dal,

door liefde gedreven, / om wie met ons leven

uw zegen te brengen / die vrucht dragen zal.

Er is na de dienst koffie/thee in de Zeihuuvzaal. Van harte welkom.



