De Schakel

Zondag 26 november 2023

Week 48 jaargang 26

Pastoraat telefoon: 06-41872814

of per mail pastoraatichthus@gmail.com

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of
ouderling kunnen dit nummer bellen.
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De dienst is vandaag om 10.30 uur te horen via http/www.kerkomroep.nl.

Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl
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Begroeting: Dames D. Baas en D. Post
Voorganger: Ds. J. de Valk-Boerma
Organist: Dhr. H. Kroon

Ouderling: Mw. B. Beukers
Diakenen: Mw. R. Lanting

Lector: Mw. G. Warringa

Koster: Dhr. H. Wiersema
Weekkoster: Heren F. Knigge en J. Post
Koffieschenken: Dhr. en mw. Post

Agenda:

Ma: 14.00 uur: Achterom

Ma: 19.30 uur: Ichthuskoor

Wo: 10.00 uur: Ontmoeting door de week, koffieochtend, gastvrouw: Rika Lanting
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging groep Ichthus

Vr: 13.30 uur: Schakel vouwen: n.v.t.

Vr: 13.30 uur: Schakel bezorgen: Dhr. B. Beuker

Komende diensten:
3 december 10.00 uur in de Opgang, viering Heilig Avondmaal
Voorgangers: Ds. G. Kajim en mw. H. Hornstra

De bloemen mogen met een groet van de gemeente
gebracht worden naar:

Mevrouw A. Koekman-Timmerman

Thema van de liturgische bloemschikking:

Je bent geborgen in het Licht.

In de schikking staat de tweede letter van Hebreeuwse alfabet centraal de a, de Beth.

De letter lijkt op een huis. Het betekent ook huis.

De letter vertelt: je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en

een beschermende muur in de rug.

Je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het leven in het Licht tegemoet gaan.

De kaars, die bij de opening van het huis brandt symboliseert, dat de mensen die overleden hun
aardse huis hebben verlaten en zijn opgenomen in het Licht van de Eeuwige.
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Bijzondere gemeenteavond woensdag 29 november

De Algemene Kerkenraad en het Algemene College van

Diakenen steunen van harte het Thuisgevers initiatief binnen onze kerkelijke gemeenten in Emmen.
Op woensdag

29 november is er een bijzondere gemeenteavond voor alle leden van de Emmense PG gemeenten
om van gedachten te wisselen en te worden geinformeerd over dit project.

Als Protestantse Gemeente Emmen willen we zorgdragen voor (tijdelijke) woonruimte voor
vliuchtelingen die een status hebben gekregen en die aan hun toekomst in Nederland mogen en willen
beginnen. Daarbij zorgen we tevens voor begeleiding en support om integratie in de maatschappij zo
goed als mogelijk te doen slagen.

Om alle informatie in deze brief te melden gaat niet. Daar is veel meer tijd voor nodig. Vandaar de
bijzondere gemeentevergadering op 29 november waar onder meer Kirsten Sietsma, kwartiermaker bij
de Thuisgevers organisatie, ds. Gerben Kajim en Dick Wierenga, voorzitter van de College van
Diakenen aan meewerken.

We bevelen de avond absoluut bij u aan en u bent van harte uitgenodigd om op woensdag

29 november om 19.30 uur aanwezig te zijn in Ichthus in Emmermeer.

Vervanging kozijnen kerk

Komende week maandag 27 november zal begonnen worden met het vervangen van de kozijnen in
de kerkzaal en in zaal 1 en 2. De werkzaamheden zullen normaal gesproken twee

weken duren. Dat betekent dat het orgel in die tijd niet gebruikt kan worden. (Deze wordt ingepakt).

3 december zijn we in de Opgang, maar we hopen op 10 december weer gebruik te kunnen maken
van het orgel.

Het kan zijn dat de werkzaamheden uitlopen en dat zal dan betekenen dat maandag 11 december ook
het koor nog geen gebruik kan maken van het orgel.

We hopen dat de werkzaamheden voorspoedig zullen

verlopen. De kerkrentmeesters.

Een Spoor van Licht in en rond de Grote Kerk in Emmen

Volg zondag 26 november een Spoor van Licht rondom en in de Grote Kerk in Emmen. Van 14.30—
17.00 uur is de kerk geopend en verlicht met kaarsjes. ledereen is welkom om binnen te lopen, een
lichtje aan te steken, een moment van rust te ervaren en even stil te staan bij wat er van binnen bij je
leeft, bij wat er in de wereld speelt. Als u behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor, is daartoe
ook gelegenheid. Rond de kerk zijn er mensen die u uitnodigen en een lichtje meegeven, om zo met
elkaar een spoor van licht te vormen . Leden van het Vocaal Ensemble Magnificat en pianist Erik van
der Heide verlenen muzikale medewerking. De deur staat open. Wees welkom. Voor wie of wat steek
jij een kaarsje aan?

Filmavond

De vorige week zondagavond hebben we met zo’n 25 mensen gekeken naar de prachtige film:
Woman in gold. We waren te gast bij Ans en Gerrit Misker.

Als dank daarvoor konden we een bijdrage doen voor Soupkitchen, het project in Namibié, dat Ans en
Gerrit nog steeds steunen. Voor € 50,00 kan aan 200 kinderen daar een gezonde warme maaltijd
gegeven worden.

Het bedrag dat in de doos zat, was € 188,00 Hartelijk dank daarvoor!

De volgende film is op 10 maart a.s.

Deze film gaat over het inspirerende levensverhaal van de Amerikaanse vrijheidsstrijdster Harriet
Tubmans. In 1849 weet zij als jonge vrouw te ontsnappen uit de slavernij. Eenmaal in vrijheid zet ze
zich in om honderden slaven te bevrijden.

Opgave per mail: geawarringa@planet.nl

Sinterklaascadeaus voor eetgroep jonge statushoudersVanuit het pioniersteam hebben we sinds
een half jaar, op aanvraag vanuit het Drenthe college, een eetgroep voor jonge statushouders. Deze
groep jonge mensen kan zich regelmatig alleen en eenzaam voelen. Daarom eten we eens per

3 weken met elkaar. We vinden het leuk om samen Sinterklaas te vieren! Wie vindt het leuk om kleine
kadootjes te doneren?

Laat het me even weten of doe het in de bak in de hal van Ichthus op de zondagen 26 november en

3 december.

Voor vragen of als je misschien af en toe ook mee wilt eten kan je me bellen of appen; José Luimes
06 40107797 (pionier PGE)
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Kerstconcert Chr. Mannenkoor Valerius Emmen

Woensdag 13 december 2023 verzorgt Mannenkoor Valerius een gevarieerd kerstconcert onder
leiding van dirigent Arjan Verhart. Medewerking: Female Voices Emmen, pianist: Jan de Roos.
Presentatie Johanna Keim. Locatie: Ichthuskerk, Walstraat 21

Aanvang: 20.00 uur zaal open 19.30 uur. Toegang: voorverkoop € 10,00 Aan de zaal € 12,50
Kaartverkoop: Toerist info Emmen Monetpassage. Bij de koorleden Tel. Reserveren 06-513459

Muziekvereniging Laus Deo uit Emmen bestaat 100 jaar

De christelijke muziekvereniging Laus Deo uit Emmen bestaat 100 jaar en viert dit met een
spectaculaire kerstvoorstelling “ Scrooge “

Een spektakelstuk voor het hele gezin met muziek, dans, zang en theater over Scrooge: die oude man
die een verschrikkelijke hekel heeft aan kerst.

Gaat het lukken om hem op andere gedachten te brengen?

Kaarten € 23,50 ( incl. pauze drankje ) te bestellen op www.atlastheater.nl of aan de kassa van het
Atlastheater.

Vrijdag 15 december 20.00 uur
Zaterdag 16 december 20.00 uur
Muziek Laus Deo o.l.v. Alfons Weges
Dans In2 Dance

Productie en regie Hilde Habing

PG EMMEN OP FACEBOOK

De Protestantse Gemeente Emmen heeft nu zo’n 5 maanden een eigen Facebook pagina. Dagelijks
komt er nieuws voorbij van de PG kerk in Emmen, maar ook van daarbuiten. Gemiddeld zijn er zo’n
vijf a zes nieuw berichten per dag te zien en te lezen. Als je met een Facebook pagina begint heb je
geen enkele volger en heb je weinig bekendheid. Maar inmiddels groeien we gestaag en we hopen
binnenkort de 100e volger te kunnen registreren. Doel: tenminste 1.000 volgers, maar dat kost wel de
nodige tijd. Volg uw kerk ook op Facebook. Zoek onze pagina met

‘PG Emmen’ of met ‘Protestantse Gemeente Emmen’. En blijf op de hoogte van nieuws en
ontwikkelingen op het kerkelijk erf.

En nog even dit: de laatste vier berichten kunt u ook lezen op de website van de PG

Emmen, www.pgemmen.nl.

Adres Website: www.Ichthus-Emmermeer.nl

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com

lena Pals tel 618687 kopij voor woensdag 18.00 uur
Wijkredactie “Op Weg” :

E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl

Hennie Hendriks tel.619774 Kopij voér 1 december.

Een zegen voor jou, voor onderweg

Dat gezegend is de dag
Als de brug tussen gisteren en morgen.
Dat de levenskracht van voorouders
en de idealen van kinderen je dragen.

Dat vreugde en verdriet om wat geweest is
en de verwachtingen naar wat komt
Je staande houden.
Dat de levenservaring van anderen
en de nabijheid van je geliefden je inspireren.
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Dat je wortelt in de akker van je leven,
dat je voorzichtig, maar onweerstaanbaar
uitgroeit tot wie je ten diepste bent.

Dat je leven door te snoeien wat dood is,
licht krijgt en uitbot.

Dat je leven door te geleiden wat vergroeid is
nieuwe kansen krijgt.

Leef in verbondenheid
met wie je voorgingen en na je komen
met je geliefden die net als jij op weg zijn.

Leef in verbondenheid met je ziel
en luister naar de stem van de stilte.
Ga verder op jouw weg.
De vrede vergezelle jou en hen die bij je horen!



