
De Schakel 
Zondag 12 november 2023 
Week 46 jaargang 26 
Pastoraat telefoon: 06-41872814 
of per mail pastoraatichthus@gmail.com 
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of  
ouderling kunnen dit nummer  bellen.   
***************************************************************************************************************** 
De dienst is vandaag om 10.30 uur te horen via http/www.kerkomroep.nl.                                 
Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl           
****************************************************************************************************************** 
 

Begroeting: Dhr. en mw. Geerlinks 

Voorganger: Ds. G. Kajim 

Organist: Mw. G. Jongsma 

Ouderling: Mw. B. Beukers 

Diakenen: Mw.  M. Hut 

Lector:  Mw. J. Keim 

Koster:  Dhr. J. Post 

Weekkoster: Heren H. Beukers en J. Bal 

Koffieschenken: Dhr. en mw. Beukers 

Agenda: 

Ma:  14.00 uur: Achterom 

Ma:  19.30 uur:  Ichthuskoor 

Wo:  10.00 uur: Ontmoeting door de week, koffieochtend, gastvrouw: Gea Berends 

Vr:    13.30 uur: Schakel vouwen: M. Altena 

Vr:    13.30 uur: Schakel bezorgen: Mw. A. Knigge 

  

Komende diensten:  

19 november 09.00 uur: Majoor Sj. Van Hese  
   

De bloemen mogen met een groet van de gemeente  
gebracht worden naar: 
 
Mevrouw G. Eiting  
  
 

 
Vakantie  
Van 11 november tot 18 november ben ik met vakantie. Indien nodig kunt u contact opnemen met mijn 
collega's Janneke van der Valk-Boerma of Gerben Kajim.   
Pastor Dineke van Oort 
  
Mantelzorgzondag en rozen uitdelen 
Vandaag kunt u weer een roos meenemen om uit te delen aan een mantelzorger. 
Binnen Ichthus kennen we een heel aantal gemeenteleden die mantelzorger zijn, voor hen ligt –ter 
bemoediging en als teken dat we aan hen denken- een roos klaar met een kaartje waarop hun naam 
staat. 
Op het kaartje staat: 
 Als je ’t eigen kleed der liefde 
Zachtjes over and’ren spreidt 
Is de naam van “mantelzorger” 
Zeker ook aan jou gewijd. 
  
Wilt u een roos bezorgen bij een gemeentelid dat mantelzorger is, kijk dan eerst even bij de rozen met 
naam zodat die in elk geval bezorgd worden bij deze gemeenteleden. 
Er zijn ook rozen met een kaartje zonder naam. Die kunt u meenemen voor iemand anders. 
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Er staan diakenen achter de tafels, zij hebben ook een lijst met namen, dus vraag hen gerust om 
advies. 
Hartelijk dank voor uw medewerking bij het bezorgen van deze rozen. 
De diaconie  
  
Meeleven 
Zondag 22 oktober is mevrouw Geesje Eiting gevallen en heeft haar heup gebroken. Na haar 
ziekenhuisopname is ze sinds 2 november in De Horst, afdeling Badde, kamer 402.  
  
Uitnodiging Gemeenteavond op woensdag 15 november a.s., aanvang 19.30 uur in Ichthus,  
in de Zeihuuvzaal.  
Beste gemeenteleden, 
Hierbij nodig ik u/jullie van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 15 november a.s.  
Agenda voor deze avond: ` 
1 Opening door Gea Dost, voorzitter 
2 Meditatie door ds. Gerben Kajim   
3 Mededelingen  
4 Samenwerking met Emmen-Zuid - gezamenlijke diensten  
5 Ontmoeting & Inspiratie  
6 Financiën  
7 Pastoraat  
8 Rondvraag  
9 Sluiting  
Daarna is er tijd voor een hapje en een drankje, hiervoor wordt u/jij van harte uitgenodigd.  
Graag tot dan en namens de kerkenraad met een hartelijke groet, Hennie Hendriks, scriba  
  
19 november 19.30 uur, filmavond bij de familie Misker 
Ook dit seizoen wordt weer de mogelijkheid geboden om in huiskamersfeer naar een prachtige en 
indrukwekkende film te kijken. In de voormalige showroom bij Ans en Gerrit  Misker, Odoornerweg 4  
hangt een groot scherm en er is zitruimte voor ongeveer 30 bezoekers.  
Na afloop is er een onder het genot van een drankje, gelegenheid om nog even wat na te praten.  
De film gaat over Maria Altmann, een Oostenrijks-Joodse vluchtelinge die net voor de Tweede 
Wereldoorlog haar land uit moest vluchten. Daardoor werden vijf schilderijen uit haar ouderlijk huis 
gestolen, onder andere het portret van haar tante, Adèle Bloch-Bauer, Woman in gold.  Aan dit 
schilderij is de titel van de film ontleend. 
Altmann begon een rechtszaak om de kunstwerken weer in familiebezit terug te krijgen. Eén van de 
vijf kunstwerken was een schilderij dat later voor 135 miljoen Amerikaanse dollar werd geveild. Het 
staat in de top 10 van de lijst van duurst geveilde schilderijen aller tijden. Een boeiend, ontroerend en 
waar gebeurd verhaal.  
Opgave graag per mail: geawarringa@planet.nl   
Ans en Gerrit sponsoren nog steeds het project van Soupkitchen in Namibië, en hebben daarvoor 
altijd een spaarbusje klaar staan. Als gasten kunnen we daar misschien een bijdrage in doen. 
  
Dienst met nabespreking 
Wat is er mooier om samen na te spreken over een kerkdienst? Wat sprak aan, wat vond je maar  
zo-zo en wat kon je niet bekoren. 
We doen het bij de koffie en thuis. Heerlijk. De vraag was, wat mooier was. Nou, de dienst 
nabespreken met de predikant zelf erbij. 
Kan je hem (in dit geval) eens zeggen wat je er van vond en kan hij horen hoe al die goede 
bedoelingen zijn geland, of helemaal niet. 
Twee keer per jaar organiseren we dat en op dinsdag 14 november om 11.00 uur voor het eerst. 
Dan bent u van harte welkom om samen met ds. Gerben Kajim de dienst van zondag 12 november 
door te spreken. 
Hij heeft er heel veel zin in. U hopelijk ook allemaal. Van harte welkom in ieder geval! Opgeven is niet 
nodig, u kunt gewoon binnenlopen! 
  

Want een Kind is ons geboren!  
In Ichthus is het project “Want een kind is ons geboren”,  liederen voor Advent en Kerst, gestart. | 
Zondag 3 december hebben we de eerste Adventsdienst gezamenlijk in de Opgang. Wat is de 
bedoeling? 
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Met de geboorte van het Christuskind is er een prachtig en overweldigend  nieuw begin ontstaan dat 
er zonder zijn geboorte niet zou zijn geweest. Ook bij de geboorte van een kind is er eigenlijk altijd 
sprake van een nieuw begin.   
Wij vragen aan onze gemeenteleden van zowel de Opgang en Ichthus; 
Waaraan denk jij bij een geboorte, het mogen maken of het hebben meegemaakt van een (soort) 
nieuw begin in je leven? Welk lied komt daarbij in je op of past daarbij? 
Geef je liedkeuze met of zonder toelichting ( ca. 4 regels) door aan onze pastores (ze zijn op de 
hoogte) of mail of bel naar: 
Frans Gerrit van Zwieten vzwieten@hotmail.com tel 06-15376733 of mail het 
naar heleenhornstra@pgemmen.nl.  
Heleen Hornstra leidt samen met Gerben Kajim de 1e adventsdienst. 
Je verhaal wordt samen met je naam via de beamer of in de zondagsbrief getoond. Je lied wordt 
gezongen door de gemeente. Het geheel vindt op 3 december tijdens de gezamenlijke dienst in de 
Opgang plaats in het begin van de dienst rond het ontsteken van de eerste adventsster. 
In de adventsdiensten van 10 en 17 december en de dienst op Eerste kerstdag 25 december in 
Ichthus, zal het geheel plaats vinden als de predikanten plaats hebben genomen, maar voordat de 
klok luidt 
Doe je mee? 
  
Liederen voor de adventstijd en kerst 
Voor de adventsdiensten na 3 december en de kerstdienst loopt dit project zoals het er nu voorstaat 
alleen in Ichthus door! Er is nog plaats voor deelname. 
Zelfde recept als in de Opgang (zie vorig bericht) 
Bij een adventsdienst of kerstdienst kan je gekozen advent of kerstlied gezongen of beluisterd worden 
en je naam en verhaal in enkele zinnen met je naam op een dia getoond worden of/ en in de Schakel 
vermeldt. 
Doe je mee? Je lied met verhaal in ca. vier zinnen  kan worden gemaild aan: 
Frans Gerrit van Zwieten vzwieten@hotmail.com 
Ds. Gerben Kajim g.c.kajim@hetnet.nl 
Ds. Janneke de Valk- Boerma;  jannekedevalkboer@gmail.com 
Dieneke van Oort; dinekevanoort@pgemmen.nl 
Heleen Hornstra; heleenhornstra@pgemmen.nl 
Bé Hoeksema; jasmijn25.001@hetnet.nl 
Heb je nog vragen of wil je even telefonisch overleggen bel dan 06-15376733 (Frans Gerrit) of mail mij 
of één van onze pastores die graag aan dit project meewerken.  
  
PioniersCafé 
U bent van harte welkom in PioniersCafé van november. 
Wij spreken dan over ‘Omgaan met verlies’. Hoe verhoud ik me tot vasthouden en loslaten. 
Maandag 20 november Grote Kerk 
Woensdag 22 november Ichthus 
Donderdag 23 november Opgang 
Alle bijeenkomsten zijn van 14.30 – 16.00 uur. 
Graag even aanmelden: dinekevanoort@pgemmen.nl of  
06-43980309 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com 
Iena Pals  tel 618687  Kopij voor donderdag 17.00 uur 
Wijkredactie “Op Weg” : 
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl 
Hennie Hendriks tel.619774  Kopij vóór 1 december. 
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