
Orde van dienst zondag 3 december 2023   -   De Opgang en Ichthus   in De Opgang    
 
Met medewerking van cantorij Laudate olv Jacqueline Schroten 
Organist : Erik van der Heide 
 
 
Orgelspel 
 
Klokgeluid 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Afkondigingen en aansteken Paaskaars 
 
Stilte 
 
Cantorij zingt: NLB 457 
Hoever is de nacht, hoever,  
hoever,  wachter, hoever is de nacht,  
de nacht? 
Hoever is de nacht, hoever,  
hoever,  wachter, hoever is de nacht,  
de nacht? 
De morgen komt, zegt de wachter, 
maar nog is het nacht. 
De morgen komt, zegt de wachter, 
maar nog is het nacht. 
 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

G: en niet laat varen het werk van zijn handen 
V: Heilig ons hart, o Heer, zodat wij kind aan huis kunnen zijn,  in Uw geheimen en in Uw heiligdom. 

G: door Hem die onze meester is: Jezus Messias. Amen 
 
Zingen: NLB 25b door Cantorij en gemeente:  
Refrein Cantorij, Refrein gemeente, vers Cantorij, Refrein gemeente) 
 
Refrein: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding. 
     Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
1 Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: 
   zie naar mij om en wees mij genadig 
   want op U wacht ik een leven lang. Refrein 
 
2 Zijt Gij, het Heer, die komen zal 
   of moeten wij een ander verwachten? 
   Heer mijn God, ik ben zeker van U.  Refrein 



3 Gij geeft uw woord aan deze wereld. 
   Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde. 
   Naar U gaat mijn verlangen Heer.   Refrein 
 
Inleiding op de dienst 
 
Ontsteken van de eerste ster 
 
Project: Want een kind is ons geboren met Elles van Deursen 
 
Zingen: NLB 286: 1, 2 en 3 
1 Waar de mensen dwalen in het donker 
   draai je om en zie het nieuwe licht, 
   zie het licht dat God ons gaf in Jezus,  
   zie de mens die ieder mens verlicht.        Refrein: Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister,  
keer je om en zie Gods nieuwe dag.  

 
2 Waar de mensen lijden onder onrecht 
   in een wereld die geen vrede vindt, 
   heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
   er is licht dat alles overwint.  Refrein 
 
3 Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd.   Refrein 
 
Gebed 
 
Project kindernevendienst afgesloten door het zingen van het projectlied.  
Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst. 
 
Lezen: Lucas 1: 15-25 
 
Zingen: NLB 464: 1, 2 en 10 
1 Een engel spreekt een priester aan.  
   Wil hij het goede nieuws verstaan? 
   Omdat hij niet geloven kan 
   wordt hij een sprakeloze man. 
 
2   Soms staat de hemel op een kier: 
     een bode van de Heer komt hier, 
     verrast ons met een blij bericht, 
     en zet de aarde in het licht! 
 
10 De hemel zingt de aarde voor. 
     En samen vormen wij het koor 



     dat God alleen de glorie zingt 
     omdat zijn licht de nacht bedwingt! 
 
Overdenking 
 
Zingen: GotZ 118: 1, 2, 3, 5 
1 Hier wordt het land gezocht 
   waar wij gelijken zijn, 
   niemand apart en geen 
   kleuren die minder zijn. 
 
2 Hier wordt de tijd verhaast 
   dat wij elkaar verstaan, 
   handen die wenken en 
   ogen die opengaan. 
 
3 Hier wordt de stem gehoord 
   die nog niet klinken mag: 
   mensen die hopen op 
   ooit hun bevrijdingsdag. 
 
5 Hier is het woord van Hem 
   die ons geschapen heeft: 
   "waar is je broeder, de 
   mens die jou nodig heeft?" 
 
De kinderen komen terug van de kindernevendienst en brengen brood en wijn binnen 
 
Zingen: GotZ 118: 4 
4 Hier staat een tafel waar 
   aan ons wordt voorgedaan, 
   hoe wij genezen van 
   heersen en misverstaan. 
 
Viering Heilig Avondmaal: 
- Nodiging 
- Vredegroet 
- Tafelgebed: Zingen: NLB 403 C (door cantorij, gemeente en voorganger), gevolgd 
door het Onze Vader door de Cantorij 
- Viering van het Avondmaal, ondertussen zingen we samen met de Cantorij:  
   Eet dit brood, drink de wijn (Taize) 
 
Gebed, afgewisseld door het zingen van NLB 458, (1x Cantorij, 1x gemeente) 
Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 
 
Mededelingen, o.a. toelichting collecte 
 
 



Zingen: Van Harte (Bronswijk) lied 110: 1, 2, 3 en 4 
1 Wij maken hier een trektocht door de tijd.  
   En onze voeten zoeken zeekre wegen,  
   de rechte paden tussen vloek en zegen,  
   de horizont achter de eindigheid. 
 
2 Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is. 
   En onze ogen speuren in het duister  
   naar vonken van uw glans en van uw luister,  
   een ster, een vuurvlam in de wildernis. 
 
3 Wij tellen dagen naar wat komen gaat.  
   En onze harten vullen zich met leven,  
   met de beloften ooit de mens gegeven,  
   dat U het bent, die in ons midden staat. 
 
4 Wij leven tastend op uw toekomst aan.  
   En onze monden spreken van de dromen,  
   van visioenen, werelden die komen.  
   Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan. 
 
 
Zegen 
 
Zingen: ZZZ 19a (2x, bij de tweede keer verlaten we de kerkzaal) 
God zal met je meegaan als licht in je ogen 
als lamp voor je voet, als hand op je hoofd 
en arm om je schouder, als baken bij ontij 
en verte die wenkt, als groet op je lippen 
en hoop in je hart, als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 
 
 
 
 
De bloemschikking voor de eerste dienst van advent 
De bloemschikkingen van advent tot en met Kerst worden dit jaar verbonden met het 
jaarthema van de Protestantse Kerk: Ga mee! De schikkingen worden samen verwerkt met 
de kerststerren die we elke zondag aandoen. Boven de schikkingen zien we het symbool van 
de wegwijzer, die ons helpt zoeken naar de weg. Op deze eerste advent staan we erbij stil 
dat de hele wereld zich opmaakt om het kerstfeest te vieren. De profeet Daniël zag het al 
voor zich: een mens door God gezonden met alle macht in hemel en op aarde. Hij komt en 
aan hem is de toekomst. Ga je mee naar Bethlehem? Daar laat deze mensen zoon zich 
vinden. 
Symboliek: De wegwijzer geeft de richting aan. De Mensenzoon zal van God gezonden zijn. 
De weg die we gaan is donker, daarom zijn de kleden paars. Meditatieve tekst hierbij: 
We gaan op weg, in het duister, waar herinneringen, richting geven.  


