Liturgie zondag 12 november 2023
Dienst met aandacht voor Week van de mantelzorg

Als voorganger en kerkenraad binnen zijn luisteren we naar “Mon &me se repose”
Bij God ben ik geboren, met heel mijn ziel, Hij is mijn rots, mijn heil.
Enkel bij God verstilt mijn ziel in vrede; ik vind rust in Hem

Luiden van de klok - Stilte

Zingen: Overnodig (A.F. Troost) lied 63

(melodie NLB 912 Neem mijn leven, laat het heer): 1, 2 en 3
Mens van God, haat schone schijn!

Rijk in liefde zul je zijn:

mantelzorger — als je mild,

gul je Meester volgen wilt.

2 Als je zelf een mantel draagt
en een medemens je vraagt
bij te dragen in zijn nood,
zwijg je dan de ander dood?

3 Als je graan hebt, velden vol,
handen, schuren overvol,
gun je dan een arme niet
waar jijzelf zo van geniet?

Bemoediging en Groet:

Vg: De Heer zij met u

Gemeente: Ook met u zij de Heer

Vg: Onze hulp is in de naam van de ENE,

die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen, en voor het land, zodat wij daarop
vrij kunnen leven.

Gemeente: Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is
begonnen.

Vg: Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren.

Dit durven we zeggen, in vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de ENE, die onze vader en
moeder wil zijn,

Gemeente: die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. Amen.

Zingen: Overnodig (A.F. Troost) lied 63: 4, 5,6 en 7
4 Rijkdom geeft de goede God,

maar niet zonder zijn gebod:

maai geen randen van het veld —

arm wie alle aren telt.

5 Tel geen aren, tel geen geld,
tel alleen de vrucht die telt:
liefde en geloof en hoop —

tel de druppels van je doop.

6 Elke druppel is er één:

ga de wereld in, ga heen,
deel je mantel, deel de smart,
deel je rijkdom, deel je hart.



7 Naakt, zijn mantel afgelegd,

heeft de Meester ons gezegd:

deel het brood en deel de wijn —

mantelzorger zul je zijn! (Gem. gaat zitten)

Inleiding op de dienst
Gebed
Zingen: NLB 973:1,2en 4
1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja.

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja,

4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof — uw zonneschijn. Halleluja!

Lezen: Jesaja 48: 17-21 en Mattels 25: 14-30

Zingen: NLB 221:1,2en 3
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heefft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft-
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Overdenking
Zingen: NLB 732:1,2,3 en 4
1 Voor de toegewijden,
stillen in den lande
die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij U Heer.

2 Vaders die ons leidden,
moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!



3 Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren,
schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,

4 dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.

Gebeden

Mededelingen, o.a. collecte, adventsproject en Week van de mantelzorg

De collectes zijn vandaag voor: diaconie en wijkkas.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer:

NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gem. Emmen. o.v.v.: collecte 12 november “Ichthus” of
via de Scipio app.

Zingen: Van Harte (A.C. Bronswijk) lied 60: 1,2 en 3
1 Wij leven van verwondering,

en uit een diep vermoeden,

dat in en om ons leven heen,

een hand ons wil behoeden,

dat er een hart is dat ons draagt,

dat er een stem is die ons vraagt,

dat God ons leidt ten goede

2 Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,

dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,

dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

3 Wij leven het mysterie uit,

de waarheid ongemeten,

dat al ons denken bovenuit,

in ons een heel diep weten,

weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.

Zegen

Zingen: lona 11,31 (zegenlied)

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.



