Liturgie in Ichthus 8 oktober 2023 - 3¢ zondag van de herfst - de kleur is groen
9.00 uur. Voorganger Mw. J. Keim-de Wit Organist de heer H. Kroon.
Als de kerkenraad binnen is zingen we: NLB 287: 1,2 en 3
1

Rond het licht dat leven doet

groeten wij elkaar met vrede;

wie in voor- of tegenspoed

zegen zoekt, mag binnentreden, -

bij de Heer zijn wij hier thuis,

kind aan huis.

2

Rond het boek van zijn verbond

noemen wij elkaar bij name,

roepen wij met hart en mond

levenswoorden: ja en amen, -

als de kerk van liefde leest

is het feest!

5

Rond het licht dat leven doet

groeten wij elkaar met vrede.

Paaslicht straal ons tegemoet,

zegen wie uw liefde delen, -

licht dat dit geheim behoedt:

God is goed.

Luiden van de klok Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen

Zingen: NLB 67: 1 en 2

1

God zij ons gunstig en genadig.

Hij schenke ons 't gezegend licht

dat overvloedig en gestadig

straalt van zijn heilig aangezicht:

opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',

zo, dat allerwegen ieder volk de zegen

van uw heil erkent.

2

De volken zullen U belijden,

o God, U loven al te zaam!

De landen zullen zich verblijden

en juichen over uwen naam.

Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten
in gerechtigheid,

volken op deze aarde, die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Bemoediging
V. Op deze zondagmorgen, zijn wij hier samen,
in de Naam van de Heer, van wie wij onze hulp mogen verwachten
. Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die als mens onder ons is komen wonen en eindeloos van mensen houdt
. Die eeuwig trouw is en nooit loslaat het werk van Zijn handen
U die in Jezus Christus en met uw Heilige Geest
steeds bij ons bent op de wegen die wij gaan
G. Open ons voor het geheim
van uw aanwezigheid, liefde en uw trouw
Groet
V. Genade en vrede voor ons en voor de hele wereld
Van God, de Vader, die achter ons staat

<O<@



Van Jezus, de Zoon, die met ons gaat,
door de Heilige Geest, die ons elke dag kracht wil geven
G. AMEN
(Gem. gaat zitten)
Zingen: Nieuwe liedboek 67: 3
3
De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Welkom en Inleiding
Zingen: NLB 716:1,2en 3
1

Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste

VOoOr zijn zorg om ons bestaan.
Hij biedt ons dit alles aan.
2

Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste

voor de zegen die Hij geeft,
zodat elk het leven heeft.

3

Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste

door te delen met elkaar
wat Hij aanbiedt, ieder jaar.

Drempelgebed

Zingen: NLB 43: 1en 3

1

O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt,
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,

o Heer, mijn toeverlaat.

3

O Here, God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht

kom voor uw aangezicht.

Kyriégebed

Zingen: Glorialied: NLB 632: 1,2 en 3
1

Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.

Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.

Diep in de nacht



heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons licht aangeheven.
2

Waren wij dood door de zonde
verminkt en verloren,

doven van harte, verhard om
zijn woord niet te horen,

Hij is zo groot,

Hij overmande de dood.

Wij zijn in Jezus herboren.

3

Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander
verstaan en beminnen

en zo voortaan

eren uw heilige naam.

en U in waarheid aanbidden

Gebed om de Heilige Geest
1¢ Schriftlezing: Jesaja 5: 1-7 — Nieuwe Bijbelvertaling 2021

Zingen: Zingend Geloven 3 Lied 64.a: 1 t/m 7
(Melodie Nieuwe Liedboek 215)

1

Mijn lief plantte een wijngaard aan

en deed er duizend ranken staan

aan eedle stokken, fijn van blad,

het beste dat de aarde had.

2

Mijn lief gunde zich rust nog duur

en werkte tot het laatste uur

met hak en hamer, mes en spa,

dat komt een goede gaard te sta!

3

Een perskuip hieuw hij, voor de vrucht,

een stapeltoren, in de lucht,

om uit te zien naar welke dief

de gaard zou roven van mijn lief.

4

Zo zwoegde hij een lente lang;

maar toen de tijd der vruchten kwam,

bloeide de gaarde wild en zuur,

geen tros was goed binnen haar muur.

5

Wat zal hij doen, mijn lief, mijn God,

doet hij zijn gaard verworden tot

een wildernis vol netelbrand,

een wijkplaats voor het wild van 't land?

6

Het zou zijn goede recht zijn, want

hij is de eigenaar van 't land

en jij bent zelf, Jeruzalem,

de tuin, het eigendom van Hem.

7

Let goed op wat voor vrucht je draagt,

en of je wel mijn lief behaagt

met duizend ranken, tot zijn eer,

o wijngaard van de lieve Heer!



2¢ Schriftlezing: — Matthels 21: 33-46 — Nieuwe Bijbelvertaling 2021

Zingen: Digitale verzameling 42: 2, 3 en 4 (Melodie Nieuwe Liedboek 100)
2

De wijngaard is het volk van God,
geplant, bewerkt, geroepen tot

de vrede, de gerechtigheid,

Gods taal en teken in de tijd.

3

Wat Hij bedoeld had, mooi en goed,
werd een geschiedenis van bloed
waar kwaad en onrecht welig tiert
en onderdrukking hoogtij viert.

4

Wij mensen zijn tot op vandaag

de wijngaard die de Heer behaagt.
Zijn planting waarvan Hij verwacht
de vruchten die Hij heeft gedacht:

Overdenking - Stilte

Zingen: NLB 841:1,2en 4
1

Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,

de vrede allermeest,

geduld om te verdragen

en goedertierenheid,

geloof om veel te vragen,

te vragen honderd uit;

2

geloof om veel te geven,

te geven honderd in,

wij zullen leren leven

van de verwondering:

dit leven, deze aarde,

de adem in en uit,

het is van Gods genade

en zijn lankmoedigheid.

4

Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de Messiaanse boom

en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,

dan rijpt hij in de lente

tot hij vrucht dragen zal.

Dankgebed en voorbeden — Stil Gebed — Onze Vader

Mededelingen

De collectes zijn vandaag voor: Internationale Rode Kruis, Marokko en Libié.

Een zware aardbeving op 8 september in Marokko en verwoestende overstromingen op 10 september
in Libié zijn ontwrichtend voor de levens van mensen in die gebieden.

Het Rode Kruis in Marokko (de Marokkaanse Rode Halve Maan) is ter plekke om te helpen. De
hulpverleners komen in actie met eerste hulp, medische zorg en psychosociale hulp. Ook helpen ze
met het vervoeren van gewonden.



In Libié voorziet het Rode Kruis mensen van eten en medicatie. Daarnaast hebben mensen daar
behoefte aan huishoudelijke spullen en onderdak, maar ook lijkzakken zijn onmisbaar. Het is
belangrijk dat lichamen snel geborgen worden om de uitbraak van ziekten tegen te gaan en om hen
die omkwamen een waardige rustplaats te geven. Ook zijn teams ter plaatse die helpen bij de
hulpverlening en distributie.Naast uw gebed is financiéle hulp dringend nodig. Daarom bevelen we als
diaconie deze collecte van harte bij u aan.

2e collecte voor de wijkkas.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:

NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gem. Emmen. o.v.v.: collecte 8 oktober “Ichthus” of via
de Scipio app.

Zingen: Zingenderwijs 4: 1, 2 en 3 (Melodie Nieuwe Liedboek 910)
1

Als mensen leren geven

en delen met elkaar,

dan vieren wij het leven

en wordt de vrede waar.

Als mensen durven dromen

van het beloofde land

dan kan er liefde komen,

gaan mensen hand in hand.

2

Als mensen willen nemen
steeds groter en steeds meer,
dan worden vrienden vreemden,
daalt haat op aarde neer.

Maar als wij leren horen

naar wat Gods woord ons vroeg,
dan is voor alle mensen

de aarde groot genoeg.

3

Laat onze oren horen,

laat onze ogen zien:

Het goeds waarvan wij dromen,
het is er al misschien.

Als wij aan vrede werken

met hand en hart en mond,

dan zul je dat gaan merken

de hele wereld rond.

Zegen - Gemeente zingt: Amen, Amen

Zingen: Als antwoord op de zegen NLB 425
Vervuld van uw zegen

gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis

waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden

op weg in een wereld

die wacht op uw woord.

Om daar in genade

uw woorden als zaden

te zaaien tot diep

in het donkerste dal,

door liefde gedreven,

om wie met ons leven

uw zegen te brengen

die vrucht dragen zal.



