
Orde van dienst zondag 29 oktober 2023   
  

Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de 

dienst.  

Jezus zegt: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 

Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 

Luiden van de klok 

 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 280: 1, 4 en 7 
 

1 De vreugde voert ons naar dit huis   4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

   waar 't Woord aan ons geschiedt.      de hemel open gaat, 

   God roept zijn Naam over ons uit      waar Gij ons met uw engelen troost, 

   en wekt in ons het lied.       waar Gij U vinden laat? 

 

7 Dit huis slijt met ons aan de tijd, 

   maar blijven zal de kracht 

   die wie hier schuilen verder leidt 

   tot alles is volbracht. 

 

Votum en groet 

V: De Heer zij met u. 

 G: Ook met u zij de Heer. 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,                                

 G: die hemel en aarde gemaakt heeft.                   
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid,                                            
 G: en niet loslaat wat zijn hand begon. Amen  (gemeente gaat zitten) 
 

Inleidend woord  
 
ZingenL NLB 716: 1, 2 en 3 
 

1 Zaaien, maaien, oogsten.    2 Zaaien, maaien, oogsten. 
   Dank de Allerhoogste       Dank de Allerhoogste 
   voor zijn zorg om ons bestaan.      voor de zegen die Hij geeft, 
   Hij biedt ons dit alles aan.       zodat elk het leven heeft. 
 
3 Zaaien, maaien, oogsten.  
   Dank de Allerhoogste 
   door te delen met elkaar  
   wat Hij aanbiedt, ieder jaar. 
 

Kyriegebed        Zingen: NLB 301e (3 x) 
                      Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 

 
 



Zingen (glorialied): NLB 718: 1, 2 en 4 
 

1 God, die leven     2 Niet voor schuren, 
   hebt gegeven        die niet duren, 
   in der aarde schoot,        gaf Gij vruchtbaarheid, 
   alle vrucht der velden       maar opdat op aarde, 
   moeten w'U vergelden, -       in uw goede gaarde, 
   dank voor 't daaglijks brood.      niemand honger lijdt. 
 
4 Wil dan geven, 
   dat ons leven 
   zelf ook vruchtbaar zij. 
   Laat in goede daden 
   't woord van uw genade 
   opgaan, sterk en vrij. 
 

Gebed om het licht van Gods Geest 
 
Lezen: Psalm 84 
 
Zingen: NLB  282: 1 en 2 
 

1 Genesteld aan uw hart    2 Hier wordt uw Woord van kracht, 
   en aan uw altaar kind aan huis,      dat mij herschept en adem geeft, 
   pelgrim die schuilt,        de ziel wil zijn 
   zo ben ik thuis bij U, mijn God, die in     van al wat leeft. Het fluistert in mijn oor 
   uw loofhut mij bewaart.       hoe vurig Gij mij wacht. 
 
Lezen: Mattheus 8: 18-20 
 

Meditatie 
 

Zingen: NLB 807: 1, 2 en 3 
 

1 Een mens te zijn op aarde,    2 De bomen hebben wortels 
   is eens voorgoed geboren zijn,      de bomen mogen stevig staan  
   is levenslang geboortepijn.       maar mensen moeten verder gaan. 
   Een mens te zijn op aarde       De bomen hebben wortels 
   is leven van de wind.       maar mensen gaan voorbij. 
 
3 De vossen hebben holen 
   de mensen weten heg noch steg 
   zijn altijd naar hun huis op weg. 
   De vossen hebben holen 
   maar wie is onze weg? 
 
Bericht van overlijden    Zingen:  

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 



 

Mededelingen en  inzameling gaven  (1e: diaconie / 2e: PGE) 
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 29 oktober Ichthus.  
 
Zingen (slotlied): NLB 981: 1, 2 en 5  
 

1 Zolang er mensen zijn op aarde,   2 Zolang de mensen woorden spreken, 
   zolang de aarde vruchten geeft,      zolang wij voor elkaar bestaan, 
   zolang zijt Gij ons aller Vader,      zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
   wij danken U voor al wat leeft.      wij danken U in Jezus' naam. 
 
5 Daarom moet alles U aanbidden, 
   uw liefde heeft het voortgebracht, 
   Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
   o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
Zegen       Zingen: Amen. 
 

Er is na de dienst koffie/thee in de Zeihuuvzaal. Van harte welkom. 


