
Orde van dienst zondag 15 oktober 2023   
  

Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor op de 

dienst.  

Een oogst uit kostbare gaarden, de wijn die het hart verblijdt, 
de vrucht van hemel en aarde, een voorsmaak van eeuwigheid. 
  
Luiden van de klok  
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen: NLB 716: 1 en 2 
  

1 Zaaien, maaien, oogsten.   2 Zaaien, maaien, oogsten.  
   Dank de Allerhoogste      Dank de Allerhoogste 
   voor zijn zorg om ons bestaan.     voor de zegen die Hij geeft, 
   Hij biedt ons dit alles aan.      zodat elk het leven heeft. 
  
Groet en bemoediging 
V: De Heer zij met U. 
 G: Ook met u zij de Heer. 
  

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: O God, zie ons aan met ogen vol warmte, 
 G: en doe ons weer leven met hart en ziel. 
V: Laat ons Heer Uw liefde zien, 
 G: en geef ons Uw heil. 
V: Help ons ons verbonden te voelen in brood en wijn met allen die u liefhebben. 
 G: en help ons „Ja” te doen met hart en ziel. Amen.   
  
Zingen: NLB 716: 3 
3 Zaaien, maaien, oogsten.  
   Dank de Allerhoogste 
   door te delen met elkaar  
   wat Hij aanbiedt, ieder jaar.               (gemeente gaat zitten) 
 
Inleiding op de dienst 
  
Gebed 
  
Luisteren:  Laat al mijn werk gezegend zijn  (Sela) 
  
Afscheid Annie Wubs als pastoraal ouderling, het noemen van hen die hun ambtstermijn verlengen 
en verwelkomen van Henk Feitsma en Bé Hoeksema als pastoraal medewerkers. 
  
Zingen: Mijn Herder is de Here God: 1, 3 en 5 (JdH  884) 
  

1 Mijn herder is de HERE God,  3 En ga ‘k door ’t diepe doodsravijn, 
   in Hem is al mijn lust;      geen vrees verbijstert mij: 
   in groene weiden voert Hij mij     Uw stok en staf zijn mij tot troost, 
   aan wateren der rust.      Gijzelf zijt mij nabij. 
  



5 Genade en goedheid volgen mij 
   mijn ganse levensdag, 
   totdat ik eens in ’s HEREN huis 
   voor eeuwig wonen mag. 
  
Lezen: Matteüs 21: 23-32 en Fillipenzen 2: 1-11 
  
Zingen:  Geroepen zijn wij: 1, 2 en 3 (Van Harte - Bronswijk) 
  

1 Geroepen zijn wij door de stem van lichter leven,   
   die dwars door breekbaarheid en de voorlopigheid, 
   de dag en uur de kleur van vaste duur wil geven: 
   een blijvend visioen  de smaak van eeuwigheid. 
  
2 Geroepen zijn wij, om die stem hier te beamen. 
   Om wederwoord te zijn, in blijdschap en in pijn, 
   Hem na te spreken die nu voortaan met ons samen 
   een leven lang zal gaan  een weggenoot wil zijn. 
  
3 Geroepen zijn wij, om gezegend op te leven. 
   In woorden en in daad de stem die met ons gaat 
   als rode draad in al wat hier is te doorweven: 
   het woord dat adem schenkt  dat God ons niet verlaat. 
  
Preek 
  
Zingen: NLB 840: 1, 2 en 3 
  

1 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom,- 
   want mijn leven is onder de macht gesteld 
   van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
   en de Heer zegt 'kom' en ik kom. 
  
2 O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga, 
   Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen, 
   wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
   wees de adem waaruit ik ontsta. 
  
3 Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt, 
   ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
   en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
   en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
  
Nodiging en klaarmaken van de tafel 
  
Vredegroet 
  
Tafelgebed  afgesloten door het Onze Vader en zingen van: 
Het hoge woord moet gesproken zijn (melodie NLB 531): 1 
  
 



1 Het hoge woord moet gesproken zijn, 
   de tafels gedekt met brood en wijn 
   en overvloed aan leven, 
   om zegen door te geven, 
   om tussen schaduwen en pijn 
   een teken van Gods licht te zijn. 
   Een teken om te helen 
   en wereldwijd te delen. 
  

Viering van het Avondmaal 
Tijdens het delen van brood en wijn zingen we: 
 * Ubi Caritas (NLB 568a)   * Laudate omnes gentes (NLB 117d) 
  Ubi caritas et amor   Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
  ubi caritas Deus ibi est.  Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
  

Zingen: Het hoge woord moet gesproken zijn (melodie NLB 531): 2 
  

2 Christus, U bent het levensbrood, 
   de wijn die zich voor ons vergoot, 
   de bron van een nieuw leven, 
   om krachten door te geven, 
   die scheppend, sterk en dragend zijn, 
   die mensen, hetzij groot of klein, 
   samen kunnen delen, 
   om wereldwijd te helen. 
  

Dankgebed en  voorbede 
  
Mededelingen en  inzameling gaven  (1e: diaconie / 2e: PGE) 
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 15 oktober Ichthus.  
 

Zingen: NLB 363: 1 en 2 
  

1 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
   een tocht door de woestijn, een weg ten leven,    die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
   een spoor van licht dat als een handschrift staat    die ons uit angst en doem heeft weggetild  
   tegen de zwartste hemel aangeschreven:     en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
   Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,     Hij die verlangen wekt, verlangen stilt - 
   Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.    vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
  

Zegen       Gemeente (zingt): Amen 
  

Zingen: Iona II, 31 (2x, bij 2e keer lopen we zingend de kerk uit) 
  

Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe. 
  
Er is na de dienst koffie/thee in de Zeihuuvzaal. Van harte welkom. 


