
Geen woorden 

Ik moet soms naar de woorden zoeken 

voor alles wat op aarde dreigt. 

Van bommen, storm in alle hoeken. 

En al het leed waar men van zwijgt. 

Ik zoek naar zon in duistere dagen. 

Nu nog bedekt door storm en wind. 

Ik zoek naar antwoord op de vragen, 

onwetend als een zoekend kind. 

 

Ik zoek naar zon en zin in 't leven. 

Een vraag: 'Waarom zo koud en hard?' 

Kan men elkaar geen vrede geven. 

Waarom de pijn en zorg en smart? 

Ik zoek naar licht in donkere dagen, 

nu nog bedekt door duisternis. 

Ik zoek een antwoord op mijn vragen. 

'Of er voor onze pijn genezing is.' 

 

Maar eens, aan de voeten van de Heer 

ís er vrede en geen vragen meer. 
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