Liturgie 5e zomerdienst Ichthus/Kapel

20 augustus 2023 om 10:30 uur in Ichthus

Voorganger: ds. Janneke de Valk-Boerma, organist: Harry Vink
Thema: "Onderweg...in het licht van de zomer “

Bij deze dienst:

We vieren deze zomer als Ichthus- en Centrum-Kapelgemeenten samen
zes zomerzondagen, met als thema: Onderweq...in het licht van de
zomer.

Vandaag de vijfde zondag lezen we uit Jesaja 58, over een goed
bevioeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Beeld
passend bij deze zomer, en uit Johannes 1, over het licht.

Als de kerkenraad binnen is luisteren/kijken we als voorbereiding op
de dienst naar “What a wonderful world’ (Louis Armstrong)
Luiden van de klok

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen
NLB 67: 1en 3
1 God zij ons gunstig en genadig.

Hij schenke ons 't gezegend licht

dat overvloedig en gestadig

straalt van zijn heilig aangezicht:

opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde

en tot U zich wend',

zo, dat allerwegen ieder volk de zegen

van uw heil erkent.

3 De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

V.: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V.: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A.: en niet loslaat wat Zijn hand begon

V.: Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop.
Wij danken u om het licht dat in ons midden schijnt

Inleidend woord

Lied van de zondag: NLB 780: 1,2 en 3
1 In de schoot van mijn moeder geweven,
als een wonder bereid,

aan het licht toegewijd,

is mijn leven door liefde omgeven.

2 Lang voor ik van Je woorden kon weten,
eer de dag nog begon,

ging Jij op als de Zon

die mijn licht en mijn leven wilt heten.

3 Voordat ik aan het licht ben gekomen
was Jij met mij vertrouwd,

heb Jij mij al gebouwd

en mijn naam op Je lippen genomen.

Kyriégebed

Loflied: NLB 868: 1 en 2



1 Lof zij de Heer, de almachtige
Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en
blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn
liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op ade
laarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Gebed om het licht van Gods Geest
Schriftlezing: Jesaja 58: 6-11

We zingen: NLB 836: 1, 2 en 3 (melodie oud liedboek, lied 463)
1 O Heer die onze Vader zijt,

vergeef ons onze schuld.

Wijs ons de weg der zaligheid,

en laat ons hart, door U geleid,

met liefde zijn vervuld,

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,

3 O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,

Schriftlezing: Johannes 1: 1-9
Meditatie

Zingen: NLB 823:1en4

1 Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werklijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

4 Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’

Mededelingen

De collectes zijn vandaag voor: diaconie en wijkkas. U kunt uw bijdrage
overmaken op rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse
gem. Emmen o.v.v.: collecte 20 augustus “Ichthus/Kapel” of via de Scipio app.



Slotlied: NLB 423: 1,2en 3

1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios
en a Dieu!

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht véér hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios
en a Dieu!

3 Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor alwie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios
en a Dieu!

Zegen: (zegen uit lona, Abbey)

A..: In ons hart en in ons huis

: De zegen van God

: In ons komen en in ons gaan

: De zegen van de Levende

: In ons leven , op onze zoektocht,

: De liefde van de Levende

: Bij het einde, nieuw begin,

: De armen van God om ons te ontvangen, thuis te brengen

SP<P<P<

Gemeente zingt: Amen, Amen



