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Als de kerkenraad binnen is luisteren we als voorbereiding op de dienst 

naar orgelspel…. 

  

Luiden van de klok 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 

NLB 216: 1, 2 en 3  
1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
 
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige                                  
allen:            Die hemel en aarde gemaakt heeft                          
voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid                                            
allen:             en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
voorganger:  Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop.  
                      Wij danken u om het licht dat in ons midden schijnt 
 
Inleidend woord  
 
Lied van de maand : NLB 664: 1 en 3  
1  Naam van Jezus, nu verheven 
 boven alle namen uit, 
 om een leidsman ons te geven 
 die in alle waarheid leidt, 
 wees verborgen in ons midden, 
 leer ons bidden, 
 geef uw zegen wijd en zijd. 
 
 

Dit is de derde zondag van de zomer. 
We lezen van Psalm 145 en Mattheus 11, over wat verborgen 
wordt aan wijzen en verstandigen en aan kinderen wordt 
onthuld. We delen met elkaar brood en wijn. 



3  Overal wordt U gebeden 
 om het Rijk dat komen gaat. 
 Laat het zichtbaar zijn beneden, 
 geef een nieuwe dageraad. 
 Woord van God, maak deze aarde 
 tot een gaarde 
 waar de boom des levens staat. 
 

Kyriegebed  

Glorialied: NLB 315: 1 en 2 

1 Heb dank, o God van alle leven, 
   die zijt alleen Uzelf bekend, 
   dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
   uw licht en liefde ons toegewend. 
   Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
   nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
   en wat voor wijzen bleef verborgen 
   werd kinderen geopenbaard. 
 
2 En of een mens al diep verloren 
   en ver van U verzworven is, 
   Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
   vernieuwd door uw getuigenis. 
   Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
   heeft uit het graf ons opgericht, 
   doet ons in vrijheid ademhalen 
   en leven voor uw aangezicht. 

 

Gebed om het licht van Gods Geest 

Schriftlezing: Psalm 145: 10-21 

Zingen: NLB 979: 1, 8, 9 en 14  

1 De vogels van de bomen 
   die lopen door de lucht 
   als vederlichte dromen,  
   zij wonen in het licht. 

8 De bloemen en de heesters 
   als sluiers van een bruid 
   breiden het vuur des geestes 
   over de aarde uit. 
 
9 Zij bloeien zo uitbundig, 
   zij zingen overluid 
   als was hun bloei oneindig, 
   hun lied onsterfelijk. 

14 God immers houdt de aarde 
   wat leeft in staat en stand. 



   Hij zal ook ons bewaren, 
   wij eten uit zijn hand. 

Schriftlezing: Mattheus 11: 25-30  

Meditatie 

Zingen: NLB 653: 1, 2 en 3 

1 U kennen, uit en tot U leven, 
   Verborgene die bij ons zijt, 
   zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
   de aarde en de aardse tijd,- 
   o Christus, die voor ons begin 
   en einde zijt, der wereld zin! 
 
2 Gij zijt het brood van God gegeven, 
   de spijze van de eeuwigheid; 
   Gij zijt genoeg om van te leven 
   voor iedereen en voor altijd. 
   Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
   met leven midden in de dood. 
 
3 Gij zijt het water ons ten leven; 
   de bronnen van de eeuwigheid 
   zijn ons ter lafenis gegeven, 
   zijn doorgebroken in de tijd. 
   O Gij, die als een bron ontspringt 
   in elk die tot U komt en drinkt.! 

Mededelingen  

De collectes zijn vandaag voor: De wensambulance en de wijkkas 

U kunt uw bijdrage overmaken op  rekeningnummer:                   

NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente 

Emmen o.v.v.: collecte 9 juli “Ichthus” of via de Scipio app. 
  

Klaarmaken van de Tafel 
Nodiging 
Wij wensen elkaar de Vrede van Christus 
We zingen ons Tafellied: NLB 276: 1 ,2 en 3 

1 Zomaar een dak boven wat hoofden, 
   deur die naar stilte openstaat. 
   Muren van huid, ramen als ogen, 
   speurend naar hoop en dageraad. 
   Huis dat een levend lichaam wordt, 
   als wij er binnengaan 
   om recht voor God te staan. 
 
2 Woorden van ver, vallende sterren, 
   vonken verleden hier gezaaid. 
   Namen voor hem, dromen, signalen, 
   diep uit de wereld aangewaaid. 



   Monden van aarde horen en zien, 
   onthouden, spreken voort Gods vrij en lichtend woord. 
 
3 Tafel van Een, brood om te weten 
   dat wij elkaar gegeven zijn. 
   Wonder van God, mensen in vrede, 
   oud en vergeten nieuw geheim. 
   Breken en delen, zijn wat niet kan, 
   doen wat ondenkbaar is, 
   dood en verrijzenis. 

Tafelgebed   

v. Verheft uw hart     
g. Wij hebben ons hart bij de Heer 
v. Laten wij God danken 
g. Hij is onze dankbaarheid waard 

Hierna wordt het tafelgebed sprekend vervolgd en als volgt beëindigd: 

v. Liefdevolle God, op deze tafel staan brood en wijn, 
 tekenen van Uw verbond. Wij vragen U: 

a. Dat wij mogen delen in uw verbond; dat liefde groeit tussen mensen, zoals 
dat begon met die ene, jezus, uw mensenkind 

v. Zend dan, o God, Uw Geest in ons midden en maak ons tot mensen met nieuwe   
verwachting 
a. Amen 

Delen van het brood en de wijn (tijdens muziek)Afsluitend gebed 

Slotlied: NLB 790: 1, 2 en 3 

1 Hoog als de hemel de liefde, 
wijd als het vruchtbare land,  
diep als de bodem der zeeën,  
sterk als een stormwind haar kracht, 
dat zij delen in die zegen, 
gave van God, die liefde is. 
 
2 Werelden schept zij, de liefde, 
wonder dat ons doet bestaan, 
mens van ons maakt door haar volheid, 
gloed die ons leven doorstraalt. 
Dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 
 
3 Dat zij de ander in liefde, 
samen op weg door de tijd, 
ruimte tot groei willen geven, 
thuis voor elkaar kunnen zijn, 
dat zij delen in die zegen, 
gave van God die liefde is. 

Zegen: gem. zingt: Amen, Amen 


