2¢ Zomerdienst Ichthus-Kapel-30 juli, 10.00 uur. Voorganger Mw. J. Keim-de Wit

6° zondag zomer Thema: Onderweg ... in het licht van de zomer

Deze dienst is te beluisteren/kijken via www.kerkomroep.nl. (Kapel)

ATTENTIE : Nu zondag, 30 juli, is er weer de Gouden Pijl. Dit houdt ook in dat er wegafzettingen naar de
kerk zijn. Met de gemeente Emmen afgesproken dat de borden tot 12.00 uur verplaatst mogen worden.
Een alternatieve route kan zijn via de Kerkhoflaan, langs het spoor de Kapelstraat inrijden.

Voor de dienst luisteren we naar: “Zitten of opstaan”

Altijd zijn we onderweg.

Onderweg naar morgen.

Met de dromen van vandaag,

Met geluk en zorgen.

Af en toe een beetje zon,

af en toe wat regen,

want soms is het leven fijn

en soms zit het tegen.

Refrein: Het leven is een reis.
Een reis langs heel veel wegen.
We reizen samen of alleen.
We weten soms niet goed waarheen,
maar gaan op hoop van zegen.

Altijd zijn we onderweg,

zoeken nieuwe wegen.

En we komen elke keer

nieuwe mensen tegen.

Vragen naar de goede weg,

Bang om te verdwalen.

Kiezen hoe we verder gaan

en de koers bepalen. Refrein:

Afkondigingen door de ouderling van dienst

Zingen Intochtlied: NLB 119: 1, 2 en 40

1

Welzalig wie de rechte wegen gaan,

wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,

van ganser harte zoeken naar zijn vrede.

Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.
2

Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,

opdat wij die met ijver onderhouden.

Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,

dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,

als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.
40

Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.

Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,

dat ik zal wandelen voor uw aangezicht,

dat ik uw recht zal roepen van de daken.

Bemoediging en groet


http://www.kerkomroep.nl/
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Op deze zondagmorgen, zijn wij hier samen,

in de Naam van de Heer,

van wie wij onze hulp mogen verwachten

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Die als mens onder ons is komen wonen en

eindeloos van mensen houdt

Die eeuwig trouw is en nooit loslaat het werk

van Zijn handen

U die in Jezus Christus en met uw Heilige Geest steeds bij
ons bent op de wegen die wij gaan

Open ons voor het geheim van Uw

aanwezigheid, liefde en uw trouw

Genade en vrede voor ons en voor de hele wereld

Van God, de Vader, die achter ons staat

Van Jezus, de Zoon, die met ons gaat, door de Heilige
Geest, die ons elke dag kracht wil geven

G. AMEN
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Zingen: NLB 362: 1

1

Hij die gesproken heeft een woord dat gaat,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,

Hij roept ons aan: 'lk zal jou niet begeven'.

Inleiding op de dienst

Zingen: Aan jouw dit Lied 123: 1 en 2 (Melodie Psalm 72)
1

Wij gaan de weg van oude woorden,
van overlevering,

die wij van onze ouders hoorden,

in eigen luisterkring,

verhalen uit geloof geboren

om onze weg te gaan,

en tekens die ons veel beloven,

als wij ze nieuw verstaan.

2

Wij zijn een schakel van de keten,
verbintenis van hoop -

mensen op zoek naar beter weten,
oprechte levensloop.

Er is geen god aan onze zijde

die zegt: zo ga je goed.

Wel Een die roept door alle tijden
zoek verder, het komt goed.

Drempelgebed

Zingen: NLB 904: 1

1

Beveel gerust uw wegen,

al wat u 't harte deert,

der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,



zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan

Kyriégebed

Glorialied: NLB 136: 1,2en 8

1 Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

2 Geef de God der goden eer,
jubel voor der heren Heer.
Hij doet wonderen, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.

8 Israél geleidde Hij
veilig door de woestenij.
Hij wijst ons het rechte spoor.
Trouw is Hij de eeuwen door.

Gebed om de Heilige Geest

1¢ Schriftlezing: Matthels 4 :18-22
Zingen: NLB 531: 1

1

Jezus die langs het water liep

en Simon en Andreas riep,

om zomaar zonder praten

hun netten te verlaten,-

Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven

en trouw Hem na te leven.

2¢ Schriftlezing: Matthels 28:16-20

Zingen: Zingende Gezegend 51: 3
3

Ik ben met u, alle dagen,

nu en tot in eeuwigheid!

Van mijn rijk zult gij gewagen-

gaat dan heen, gaat wereldwijd;

als gij valt, zal ik u dragen,

Ik ben met u, voor altijd!

3¢ Schriftlezing: Psalm 139: 1-12
Muziek: Trijntje Oosterhuis - Ken je mij

Refrein: Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ogen die door de zon heen kijken

Zoekend naar de plek waar ik woon

Ben jij beeldspraak voor iemand

die aardig is, of onmetelijk ver,

die niet staat en niet valt



en niet voelt als ik,

niet koud en hooghartig - Refrein

Hier is de plek waar ik woon

Een stoel op het water,

Een raam waarlangs het opklarend weer
Of het vallende duister voorbij vaart

Heb je geroepen? Hier ben ik - Refrein

Ik zou een woord willen spreken

Dat waar en van mij is

Dat draagt wie ik ben,

dat het houdt,

Ik zou een woord willen spreken

Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,

Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben - Refrein
Ben jij de enige voor wiens ogen

Niet is verborgen van mijn naaktheid

Kan jij het hebben,

Als niemand anders,

Dat ik geen licht geef, niet warm ben,

Dat ik niet mooi ben, niet veel

Dat geen bron ontspringt

in mijn diepte

Dat ik alleen dit gezicht heb,

geen ander.

Ben ik door jou, zonder schaamte,

gezien, genomen,

door niemand minder?

Zou dat niet veel teveel waar zijn?

Zou dat niet veel teveel waar zijn? - Refrein

Overdenking

Zingen: Een Nieuwe Berijming Psalm 139: 1,2, 4 en 8
1

HEER, U doorgrondt mij, U ontwart
al de geheimen van mijn hart.

U ziet mij thuis en onderweg;

U hoort de woorden die ik zeg.
Waar ik ook ga, ik kom U tegen;

U bent vertrouwd met al mijn wegen.
2

Geen ogenblik ben ik alleen,

want U bent altijld om mij heen.

Ik, nietig mens, kan er niet bij

dat U uw handen legt op mij.

Ik weet dat U naar mij blijft kijken;
hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken?
4

Probeer ik ook uit alle macht

mij te verschuilen in de nacht,
verlang ik dat de duisternis

mij opslokt en mijn schuilplaats is —
dan nog zou mij uw licht beschijnen;
nooit kan ik uit uw zicht verdwijnen.
8

Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER,
ik leg ze eerlijk voor U neer.

Toets alles wat ik denk en zeg;



bewaar mij voor een foute weg.
Laat mij in uw nabijheid leven;
wil mij voor eeuwig richting geven.

Dankgebed — Voorbeden — Stil Gebed — Onze Vader
Inzameling van de gaven: diaconie en PGEmmen

Slotlied: Zingen: Varia 110: 1, 2 en 3

1

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest,

die je van angst zal bevrijden.

2

Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen.
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder 't gaan, zul je de ander zien staan

en overstijg je je grenzen.

Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het Licht altijd je ogen gericht,

dat zal je kracht zijn voor morgen.

Slotwoorden, daarna Zingen: Nieuwe Liedboek 416: 1
1

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen - Gezongen Amen 3x: Nieuwe Liedboek 431.c



