
Liturgie zondag 23 juli 2023  10.30 uur in Ichthus  

Eerste zomerdienst – Kapel en Ichthus 
Voorganger: Ds. G. Kajim, organist dhr. G. Kloppenburg 

 

Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar Taizé  

Behoed mij, o God, ik vertrouw op U, U wijst mij de weg ten leven.  

Bij U is vreugde, blijvende vreugde 
 
Luiden van de klok 

Zingen: Varia 88: 1 en 2 Waar je woont (mel. Welk een vriend is onze Jezus) 

1 Waar je woont op deze wereld 
tussen bloemen of beton 
tussen twijfel, tussen hopen, 
samen zoeken naar de bron. 
Wees hier welkom in ons midden, 
hooplijk voel je je hier thuis 
in een viering met elkander 
in een viering in Gods huis 
 
2 Waar je woont op deze wereld 
tussen bloemen of beton 
tussen twijfel, tussen hopen, 
samen zoeken naar de bron. 
Doe maar mee in deze viering, 
Samen éen zijn deze dag, 
zo elkaar hier te ontmoeten 
met je zorgen en je lach. 

 

Bemoediging en groet 

Vg: De Heer zij met U         

A: Ook met U zij de Heer 

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Vg: O God, keer U om naar ons toe 

A: En doe ons weer leven met hart en ziel 

Vg: Laat ons o Heer uw liefde zien 

A: En geef ons uw heil 

Vg: Geef ons houvast als we onderweg zijn in het leven 

A: En doe ons gaan in uw Licht. Amen 

 

Zingen: Varia 88: 3 Waar je woont (mel. Welk een vriend is onze Jezus):  

3 Waar je woont op deze wereld 
tussen bloemen of beton 
elke dag is er nieuw leven, 
elke dag een  nieuwe zon. 
Elke dag een nieuwe kans ook  
door het water op te staan 
en te zoeken naar het wonder, van de Heer in ons bestaan. 



Inleiding op de dienst  

Gebed 

Zingen: NLB 836: 1, 2 en 4 

1 O Heer die onze Vader zijt, 
   vergeef ons onze schuld. 
   Wijs ons de weg der zaligheid, 
   en laat ons hart, door U geleid, 
   met liefde zijn vervuld, 
   met liefde zijn vervuld. 
 
2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
   als eenmaal bij de zee. 
   Geef dat ook wij uw nodend woord 
   vertrouwen, volgen ongestoord, 
   op weg gaan met U mee, 
   op weg gaan met U mee. 
 
4 Leg Heer uw stille dauw van rust 
   op onze duisternis. 
   Neem van ons hart de vrees, de lust, 
   en maak ons innerlijk bewust 
   hoe schoon uw vrede is, 
   hoe schoon uw vrede is. 

 
Schriftlezingen: Jesaja 55: 8-13 en Matteüs 6: 25-30 

 

We luisteren naar Stef Bos – Leer mij 

Preek 

Zingen: NLB 978: 1, 3 en 4 

1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
   de aarde met haar wel en wee, 
   de steile bergen, koele meren, 
   het vaste land, d'onzeekre zee. 
   Van U getuigen dag en nacht. 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
3 Gij hebt de bloemen op de velden 
   met koninklijke pracht bekleed. 
   De zorgeloze vogels melden 
   dat Gij uw schepping niet vergeet. 
   't Is alles een gelijkenis 
   van meer dan aards geheimenis. 
 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   en laat mij door de wereld gaan 
   met open ogen, open oren 
   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 



Bericht van overlijden; we zingen NLB 961 
Niemand leeft voor zichzelf, 
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer,  
aan Hem behoren wij toe. 
 

Gebed 

Mededelingen 

De collectes zijn vandaag voor: Diaconie en PGEmmen.  

U kunt uw bijdrage overmaken op  rekeningnummer:                   

NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gem. Emmen 

o.v.v.: collecte 23 juli “Ichthus/Kapel” of via de Scipio app. 
  

Zingen: BWVH lied 120: 1, 2 en 3 

1 God zij met je, heel jouw levensweg,   
dat zijn vleuglen jou omarmen  
en zijn liefde jou verwarme. 
God zij met je, heel jouw levensweg. 

 

2. God zij met je, heel jouw levensweg, 
ook als schaduwen ooit dagen, 
dat zijn licht jou verder drage, 
God zij met je, heel jouw levensweg. 
  
3. God zij met je, heel jouw levensweg, 
waar de toekomst heen mag leiden, 
dat zijn woord jou begeleide, 
God zij met je, heel jouw levensweg. 
 

 

Zegen: gem. zingt: Amen, Amen 

 

Zingen: Iona II, 31 (2x, bij de tweede keer lopen we al zingend de kerk uit) 

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe. 

 

 

 

 

 

 


