
Liturgie zondag 16 juli 2023 om 9.00 uur  

Voorganger: Mevrouw R. Dekker-Averesch, organist de heer H. Vink. 

Als de kerkenraad binnen is luisteren we als voorbereiding op de dienst naar … 

Luiden van de klok 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen NLB 65: 1, 2  
1 De stilte zingt U toe, o Here, 
   in uw verheven oord. 
   Wij zullen ons naar Sion keren 
   waar Gij ons bidden hoort. 
   Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
   tot U komt al wat leeft, 
   tot U, o redder uit ellende, 
   die alle schuld vergeeft. 
 
2 Zalig wie door U uitverkoren 
   mag wonen in uw hof, 
   hoezeer hij door zijn schuld verloren 
   terneerlag in het stof. 
   Wij worden door U begenadigd 
   die heilig zijt en goed. 
   Gij die ons in uw huis verzadigt 
   met alle overvloed. 

Begroeting en bemoediging 

Voorganger: de Heer zij met u 

Gemeente:   ook met u zij de Heer 

Voorganger: onze hulp is in de naam van de Here God 

Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Voorganger: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Gemeente: en niet los laat het werk van Zijn handen 

Voorganger: genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon 

en de Heilige Geest. 

Gemeente: Amen  

 

Zingen: NLB 65: 5 en 6  
5 Gij komt het dorre land doorschrijden 
   met water uit uw beek 
   en tot een rijke oogst bereiden, 
   uw voetstap maakt het week. 
   Gij druipt uw zegen in de voren, 
   Gij roept het kiemend graan; 
   zo wordt het brood voor ons geboren 
   waar Gij zijt voorgegaan. 
 
6 Gij kroont het jaar van uw genade. 
   Waar Gij getreden zijt 
   tooit de woestijn zich met een wade, 



   de heuvels zijn verblijd. 
   De weidegrond is wit van schapen, 
   het dal van koren blond. 
   Dit is het land door U geschapen, 
   uw lof schalt in het rond.                         (gem. gaat zitten) 

Welkom en inleiding 

Vandaag lezen wij verder in het Evangelie van Matteüs en horen de gelijkenis van de 

zaaier, en de uitleg daarvan door Jezus aan zijn discipelen.   

 

Zingen: NLB 664: 1, 3 (lied van de maand) 

1  Naam van Jezus, nu verheven 
 boven alle namen uit, 
 om een leidsman ons te geven 
 die in alle waarheid leidt, 
 wees verborgen in ons midden, 
 leer ons bidden, 
 geef uw zegen wijd en zijd. 
 
3  Overal wordt U gebeden 
 om het Rijk dat komen gaat. 
 Laat het zichtbaar zijn beneden, 
 geef een nieuwe dageraad. 
 Woord van God, maak deze aarde 
 tot een gaarde 
 waar de boom des levens staat. 

 

Gebed om ontferming en Heilige Geest 

Zingen: NLB 305: 1, 2 en 3  
1 Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Viert de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 
2 Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
3 Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest, die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 



Schriftlezingen: Jesaja 55: 6-13 en  Matteüs 13: 1-9; 18-23 

 

Zingen: NLB 313: 1, 2 en 5  
1 Een rijke schat van wijsheid 
   schonk God ons in zijn woord. 
   Hebt moed, gij die op reis zijt, 
   want daarmee kunt gij voort. 
   Gods woord is ons een licht, 
   en elk die in vertrouwen 
   daarnaar zijn leven richt, 
   die zal erin aanschouwen 
   des Heren aangezicht. 
 
2 God opent hart en oren, 
   opdat wij in geloof 
   zijn roepstem zouden horen, 
   voor andere stemmen doof. 
   Gods woord gordt mensen aan, 
   om zonder te versagen 
   het smalle pad te gaan 
   en stil het kruis te dragen 
   achter hun Heiland aan. 
 
5 O Gij die wilt ontmoeten 
   wie vragen naar uw wil, 
   zie hoe wij aan uw voeten 
   zitten en luisteren stil. 
   Geef dat tot U, o Heer, 
   't woord van uw welbehagen 
   niet ledig wederkeer', 
   maar dat het vrucht mag dragen, 
   uw grote naam ter eer. 

Overdenking:  ‘Een tuin in je hart’  

Moment van stilte 

Zingen NLB: 747: 1 en 7  
1 Eens komt de grote zomer 
   waarin zich 't hart verblijdt. 
   God zal op aarde komen 
   met groene eeuwigheid. 
   De hemel en de aarde 
   wordt stralende en puur. 
   God zal zich openbaren 
   in heel zijn creatuur. 

 

7 Dan zijn wij aangezeten 
   in Gods verheven zaal, 
   en zullen met Hem eten 
   het eeuwig avondmaal. 



   Dan schenkt de boom des levens 
   ons vrucht in overvloed, 
   en van de stroom des levens 
   drinken wij daar met God. 

Dankgebed en voorbede 

De collectes zijn vandaag voor: Diaconie en PGEmmen.  
U kunt uw bijdrage overmaken op  rekeningnummer: NL15 RABO 0114 5357 36 
t.n.v. Protestantse gem. Emmen o.v.v.: collecte 16 juli “Ichthus” of via de Scipio app. 
 

Slotlied NLB 608: 1 en 2  
1 De steppe zal bloeien 
   de steppe zal lachen en juichen. 
   De rotsen die staan vanaf de dagen der 
   schepping staan vol water, maar dicht 
   de rotsen gaan open. 
   Het water zal stromen 
   het water zal tintelen, stralen, 
   dorstigen komen en drinken. 
   De steppe zal drinken 
   de steppe zal bloeien 
   de steppe zal lachen en juichen. 
 
2 De ballingen keren 
   zij keren met blinkende schoven. 
   Die gingen in rouw tot aan de einden der 
   aarde een voor een, en voorgoed, 
   die keren in stoeten. 
   Als beken vol water 
   als beken vol toesnellend water 
   schietend omlaag van de bergen. 
   Met lachen en juichen 
   die zaaiden in tranen 
   die keren met lachen en juichen. 
 

Zegen: Gemeente zingt: Amen, Amen 


