
 

Mijn fuchsia's 

Ik kan ze bijna horen 

de klokjes aan mijn fuchsia's, 

ze hebben mooie bloemen 

en staan op het terras. 

 

Het is een prachtig kleurenspel 

en ze bloeien steeds elk jaar, 

de hele zomer is een feest 

alle fuchsia's met elkaar! 

 

Wit met rode bloemen 

vol en afgeladen, 

elke plant is zó uniek 

't is zeker aan te raden. 

 

Ik verzorg ze dagelijks 

en geef ook wekelijks mest, 

ze fleuren er toch zó van op 

en zijn dan op hun best! 

 

Wij zijn als deze fuchsia's 

bloeien door Gods hand, 

Hij Die met zorg ons koestert 

met een intense Liefdesband. 

 

Ook geeft Hij dagelijks voedsel 

en water door Zijn Geest, 

net als die mooie fuchsia's 

bloeien wij dan het meest! 

 

Els Hengstman-van Olst,  
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