
Orde van dienst zondag 25 juni 2023   
  

Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar muziek en bereiden we ons voor op de dienst.  
  
Als op vleugels van een adelaar heb ik jou gedragen. 
  

Luiden van de klok 
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 27: 1 en 2 (Nieuwe Psalm berijming) 
  

1 God is mijn licht, de redder van mijn leven. 2 Eén ding vraag ik, het is mijn hartsverlangen: 
   Zou ik nog bang zijn voor de duisternis?     bij Hem te mogen wonen voor altijd, 
   Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven.    om elke dag zijn liefde te ontvangen; 
   Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is?     niets is zo goed als zijn aanwezigheid. 
   Toen ik werd aangevallen hield ik stand;     Wanneer ik moegestreden ben en zwak,  
   mijn tegenstanders beten in het zand.    schuil ik bij Hem, Hij geeft mij onderdak.  
   Al smeedt een machtig leger een complot,    Met opgeheven hoofd prijs ik de HEER. 
   ik weet mij veilig in de hand van God.     Ik zing en speel een danklied tot zijn eer. 
  
Groet en bemoediging 
V: De Heer zij met U. 
 G: Ook met u zij de Heer. 
  

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 V: : Die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
  G: en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
V: Genade, barmhartigheid, vrede en wijsheid voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
 G: Amen       
            
Zingen: NLB 27: 4 (Nieuwe Psalmberijming) 

  

4 Wijs mij uw weg, leid mij langs vlakke paden; 
   schiet mij te hulp, ik ben in doodsgevaar. 
   Mijn tegenstanders kennen geen genade, 
   ze zijn gemeen en onberekenbaar. 
   Moest ik de goedheid missen van de HEER, 
   waar zou ik zijn? Dan leefde ik niet meer! 
   Vertrouw de HEER, wees sterk en wanhoop niet. 
   Wacht op de HEER, houd vol tot je Hem ziet. 
  
Woord van welkom 
  
Inleiding op het thema: Als de mussen van het dak vallen 
  
Gebed om Gods ontferming over de nood in de wereld 
  
 
 
 
 
 



Zingen: NLB 1016: 1, 2 en 3 
  

1 Kom, laat ons opgaan naar de berg 
   waar God de vrede leert: 
   een ploegschaar maak je van je zwaard, 
   een snoeimes van je speer.   refrein: Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
        Sjaloom, Jeruzalem. 
  
2 Wij gaan waar onze voeten gaan,  
   God zet ons op het spoor 
   naar vrede en gerechtigheid,  
   zijn voetstap gaat ons voor.   refrein 
 
3 Uit Sion zal de wet uitgaan 
   en uit Jeruzalem 
   het woord dat ons de vrede leert,  
   sjaloom in naam van Hem.    refrein 
  
Gebed  om het licht van Gods Geest 
  
Lezen: Exodus 3: 7 - 14 (door lectrice) 
  
Zingen: NLB 324: 1, 2 en 3 
  

1 Wat vrolijk over U geschreven staat:  2 Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt 
   dat gij zijt de gloed van al wat leeft.     'redden wat verloren is', dat woord, 
   de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,     dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort, 
   de adembron die ons te drinken geeft.     'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond. 
  
3 dat hoge woord, geschreven wit op zwart, 
   trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd, 
   beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart. 
   Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. 
  
Lezen: Matteüs 10: 16 - 33 
  
Zingen: NLB 935:1, 2 en 3 
  

1 Je hoeft niet bang te zijn  2 Je hoeft niet bang te zijn   3 Je hoeft niet bang te zijn, 
   al gaat de storm tekeer.     als oorlog komt of pijn.     al gaan de lichten uit. 
   Leg maar gewoon je hand      De Heer zal als een muur     God is er en Hij blijft, 
   in die van onze Heer.     rondom je leven zijn.     als jij je ogen sluit. 
  
Overdenking     Muzikaal intermezzo 
  
Zingen:  NLB 891: 1 en 2 
  

1 Heer ik kom bij U, neem mijn leven, maak mij nieuw 
   door uw grote liefde. U houdt van mij. 
   Heer, ik weet het nu: in mijn zwakte  
   draagt U mij. Ik word overweldigd 
   door de kracht van uw liefde. 



 Refrein: Draag mij Heer, Neem mij in uw armen. 
   Draag mij Heer, Sluit mij in uw hart. 
   Bent U bij mij,  dan vlieg ik als een arend, 
   omdat uw Geest mij draagt. U geeft mij vleugels, 
   Heer met de kracht van uw liefde. 
  
2 Geef dat ik kan zien. Laat mij uw gezicht zien Heer, 
   dan ken ik uw liefde. U woont in mij. 
   Heer, vernieuw mijn hart, want dan kan ik  
   leven, Heer zoals U dat wilt: 
   In de kracht van uw liefde.  Refrein 
  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
  

Gedicht: Wan bon 
  
Mededelingen en  inzameling gaven  
(1e: Kerk in actie - wereldvluchtelingendag / 2e: PGE) 
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 25 juni Ichthus.  
  

Zingen: NLB 221: 1, 2 en 3 
  

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,   2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
   zo als een mantel om mij heengeslagen,      waakt over mij en over al mijn gangen. 
   zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,      Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
   ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,   om, als ik val, mij telkens op te vangen.  
   dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.     Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
   Wil mij behoeden en op handen dragen.      Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
  
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
   Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
   wil alle liefde aan uw mens besteden. 
   Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft- 
   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
  
Zegen        Gemeente (zingt): Amen 


