
Orde van dienst zondag 18 juni 2023   
  

Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar „Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn” (D. 
Buxtehude) op de tweede zondag na Trinitatis, en bereiden we ons voor op de dienst.  
  

Luiden van de klok 
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 84: 2 en 4 
  

2 Het heil dat uw altaar omgeeft   4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
   beschermt en koestert al wat leeft.     Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
   De mus, de zwaluw vindt een woning.     tot zij Jeruzalem betreden, 
   Haar jongen zijn in veiligheid.      waar alle pelgrims binnengaan  
   Mij is een schuilplaats toebereid      om voor Gods aangezicht te staan. 
   in het paleis van U, mijn koning.      Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
   Heil hen die toeven aan uw hof      Verhoor mij, God van Israël, 
   en steeds zich wijden aan uw lof.      die alles leidt naar uw bestel. 
  
Groet en bemoediging 
V: De Heer zij met U. 
 G: Ook met u zij de Heer. 
  

V: Onze hulp is in de naam van de Here God 
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: : Die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
  G: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
 G: Amen      (gemeente gaat zitten) 
            
Zingen: NLB 273: 1, 2 en 4 
  

1 Loof God, die zegent al wat leeft,   2 Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
   der hemelen Heer is Hij,       dat naar de morgen vaart. 
   die tussen ons zijn woning heeft.      Hij is de hartslag van ons werk, 
   Die ver is, is nabij.        Hij houdt het welbewaard. 
  
4 Loof God, want Hij spreekt onze taal, 
   Hij troont op onze lof. 
   In woord en doop en avondmaal 
   houdt Hij bij ons zijn hof. 
  
Welkom en inleiding 
  
Lezen:  1 Johannes 3: 18-24 
  
Gebed om ontferming en Heilige Geest 
  
 
 
 
 
 



Zingen: NLB 1016: 1,2, 3 en 4 
  

1 Kom, laat ons opgaan naar de berg 
   waar God de vrede leert: 
   een ploegschaar maak je van je zwaard, 
   een snoeimes van je speer.    refrein: Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
         Sjaloom, Jeruzalem. 
2 Wij gaan waar onze voeten gaan,  
   God zet ons op het spoor 
   naar vrede en gerechtigheid,  
   zijn voetstap gaat ons voor.  Refrein 
  

3 Uit Sion zal de wet uitgaan 
   en uit Jeruzalem 
   het woord dat ons de vrede leert,  
   sjaloom in naam van Hem.   Refrein 
  

4 Wij gaan waar onze voeten gaan 
   de weg van onze Heer, 
   een ploegschaar maak je van je zwaard,  
   een snoeimes van je speer.  Refrein 
  

Lezen: Lucas 14: 15-24 
  

Zingen: NLB 904: 1 en 2 
  

1 Beveel gerust uw wegen,   2 De Heer moet gij vertrouwen, 
   al wat u 't harte deert,      begeert gij de uitkomst goed, 
   der trouwe hoed' en zegen      op Hem uw hope bouwen, 
   van Hem, die 't al regeert.      zal slagen wat gij doet. 
   Die wolken, lucht en winden     Door geen bekommeringen, 
   wijst spoor en loop en baan,     geen klagen en geen pijn  
   zal ook wel wegen vinden      laat God zich iets ontwringen: 
   waarlangs uw voet kan gaan.     Hij wil gebeden zijn. 
  

Overdenking: Zin in?    Stilte 
  

Zingen:  NLB 800: 1 en 3 
  

1 Wat zou ik zonder U geweest zijn,  3 Maar Christus gaf mij taal en teken 
   hoe zou ik zonder U bestaan?     en ik ben zeker van zijn stem. 
   Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn    De nacht is voor het licht geweken,  
   en eenzaam door de wereld gaan.     het grondloos lot krijgt zin door Hem. 
   Mijn liefde tastte in den blinde.     Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 
   Een afgrond lag in het verschiet.     bij water, woord en brood en wijn,  
   En waar zou ik een trooster vinden    omdat ik weet van zijn nabijheid  
   die werkelijk wist van mijn verdriet.    waar twee of drie vergaderd zijn. 
  

Dankgebed en voorbede 
  

 
 
 



Mededelingen en  inzameling gaven (1e: diaconie / 2e: PGE) 
Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  
NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 18 juni Ichthus.  
  

Zingen: NLB 985: 1, 2 en 3 
  

1 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
   boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
   Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 
   mensen beneden zingen U ter eer. 
  

2 Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,  
   zonnen en manen en heel het firmament!  
   Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,  
   machten en krachten, maak zijn naam bekend! 
  

3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,  
   bloemen en bomen en al wat adem heeft!  
   Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,  
   eerste en laatste, U dankt al wat leeft! 
  
Zegen       Gemeente (zingt): Amen 
  

  

 


