De Schakel

Zondag 16 april 2023

Week 16 jaargang 25

Pastoraat telefoon: 06-41872814

of per mail pastoraatichthus@gmail.com

Voor degene die een bezoek willen van een dominee of ouderling kunnen dit nummer bellen.

De dienst is vandaag om 10.30 uur te horen via http/www.kerkomroep.nl. Mocht u liever kijken dan
kan dit via de website van Ichthus. www.ichthus-emmermeer.nl
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Begroeting: Dames C. Bloemberg en I. de Jonge
Voorganger: Mw. J. Keim-de Wit

Organist: Dhr. H. Vink

Ouderling: Mw. A. Wubs

Diakenen: Dhr. G. Fleming

Lector: Mw. |. Pals

Koster: Dhr. J. Venema

Weekkoster: Heren H. Beukers en J. Bal
Koffieschenken: Dhr. G. Wubs en mw. R. Lanting

Agenda:

Ma: 14.00 uur: Achterom, ledereen is welkom!

Wo:  10.00 uur: Ontmoeting door de week, koffieochtend
Gastvrouw: Rika Lanting

Wo: 13.30 uur: Pastoraat

Vr: 13.30 uur: Schakel vouwen: N. v.d. Kamp

Vr: Schakel bezorgen: Mw. G. Venema

Komende diensten:
23 april 09.00 uur: Voorganger mw. D. van Oort

De bloemen mogen met een groet van de gemeente gebracht worden naar:
de heer J. de Poel

en
mevrouw G. Eiting-Smit

De eerste collecte is vandaag voor:

Vakanties met aandacht

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen die niet
meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid.
Tijdens deze vakanties staan ruim 1750 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de
gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging
en bieden een luisterend oor. Er worden vakanties georganiseerd voor mensen met een lichamelijke
beperking, mensen met een licht verstandelijke beperking, een visuele beperking, (echt)paren met een
thuiswonende dementerende partner en vakanties voor alleenstaande ouderen die in een sociaal
isolement dreigen te raken. Daarnaast organiseren ze in samenwerking met YMCA vakanties,
vakanties voor éénoudergezinnen met een smalle beurs.

Jaarlijks biedt Het vakantiebureau samen met RCN Vakantieparken 100 gratis vakantieweken voor
gezinnen op bijstandsniveau. En een ouderenmidweek voor eenzame ouderen die al lange tijd niet op
vakantie zijn geweest. Op www.kerkinactie.nl/vakantiesmetaandacht is er meer informatie te lezen
over de diaconale vakantieweken.
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Zendingsbusjes inleveren

De 40-dagentijd is afgelopen, u mag de zendingsbusjes weer inleveren in de kerk.

Had u geen busje, maar wilt u toch nog geld overmaken voor Soupkitchen Namibié dan kan dat op
rekeningnummer NL10 RABO 0373 7370 92 ten name van ZWO ICHTHUS onder vermelding van:
Soupkitchen Namibié.

Heel hartelijk dank voor uw bijdragen aan dit prachtige werk.

De ZWO-commissie

Afwezig: Van 19-21 april ben ik niet bereikbaar, vanwege de afsluitende fase van mijn opleiding. In
voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Hennie Hendriks. Janneke de Valk-Boerma

Bedankje

We willen de Ichthus gemeente bedanken voor de mooie bloemen en de vele felicitatie kaarten, die
we hebben gekregen voor ons 50-jarig huwelijk.

Hartelijke groet Geert en Annie Wubs.

Foto’s

Op de paasmiddag op 29 maart zijn een aantal foto’s gemaakt.

Ook tijdens de Kerkdienst op Paasmorgen zijn enkele foto’s van het Ichthuskoor gemaakt.
Deze foto’s zijn te zien in het fotoalbum van de website.

www.ichthus-emmermeer.nl

Hulp gevraagd op de Koffie-ochtenden in de maand mei of juni.

ledere woensdagochtend komt er een aantal mensen bijeen beneden in de Zeihuuv om elkaar te
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

Met hulp van een aantal mensen is dit mogelijk, de werkzaamheden bestaan uit het klaar zetten van
de kopjes, koffie schenken en na afloop weer opruimen.

Kom je ook een keer een uurtje helpen?

Er ligt een nieuwe lijst op het tafeltje in de hal. Opgave per mail mag ook geawarringa@planet.nl
We hopen dat we weer hulp genoeg krijgen zodat we door kunnen gaan met de wekelijkse
ontmoeting.

Groetjes, Gea Warringa
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Even de deur uit?

Gezellig samen een kopje
koffie en thee drinken?
Weest welkom!

De koffie en thee zijn gratis. Aanmelden is niet nodig

Voorjaarsaktie

Het Voorjaar is begonnen, en dan is het weer tijd voor de Voorjaarsaktie van de kerk.

Velen krijgen de brief via de mail binnen, dat geldt voor diegene waarvan het mailadres bekend is bij
het Kerkelijk Bureau.

Maar de anderen krijgen de brief bezorgd tezamen met de nieuwe Op Weg die op 19 april uitkomt.
We hopen op een goed resultaat.

Alvast dank namens de kerkrentmeesters.

Meedenkers gevraagd voor gezamenlijke Pinksterdienst 28 mei

Dit jaar zullen we zes gezamenlijke diensten met de Opgang hebben. De eerste van die gezamenlijke
diensten vond plaats op 19 maart in Ichthus. Het was een mooie dienst met muzikanten en
medewerkers van beide gemeenten. In de Stille week vierden we samen de Witte donderdagviering
en de Goede Vrijdagviering. Heel mooi om dat samen te doen. Op zondag 28 mei met Pinksteren,
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hebben we onze vierde gezamenlijke dienst om 10.30 uur in Ichthus. En net als bij de dienst van 19
maart lijkt het een mooi idee om ook die dienst gezamenlijk voor te bereiden met enkele
gemeenteleden uit beide wijken, zodat we ook op die manier elkaar alvast wat leren kennen. Als
tijdstip voor die gezamenlijke voorbereiding is gekozen voor dinsdag 25 april van 12.30-14.00 uur in
Ichthus. Lijkt u/jou dat leuk, meld u/je dan aan bij Gerben Kajim of Janneke de Valk. Dan maken we er
samen een mooie dienst van! Gerben Kajim: Telefoonnummer:; 06 30546911; Mailadres:
g.c.kajim@hetnet.nl of Janneke de Valk, Telefoonnummer: 645673, Mailadres:
jannekedevalkboerma@gmail.com.

Israél-zangavond

Op dinsdag 18 april 2023 is er in Emmen een Israél-zangavond in samenwerking met Gospelgroep
“de Ranken” onder leiding van dirigent Reint Elling. De bijeenkomst vindt plaats in de Kapelkerk,
Kapelstraat 63, Emmen. Aanvang is om 19:30 uur en de toegang is gratis. U bent van harte
uitgenodigd voor deze koor- en samenzangavond!

IN GESPREK. Over wat ik nog met mijn geloof en de kerk wil.

In gesprek over de vraag wat u in de toekomst nog wilt met uw geloof en met de kerk. Een vraag die u
ongetwijfeld zo nu en dan bezighoudt en waar u best met anderen over van gedachten zou willen
wisselen. In de maand mei willen we dat ook daadwerkelijk gaan doen.

De gesprekken vinden plaats op de donderdagen 11 mei, 25 mei en 1 juni.

De avonden zien er als volgt uit:

* 18.00 uur Inloop

* 18.15 uur Gezamenlijke maaltijd

* 19.15 uur Inleiding (per avond een andere inleider)

* 19.45 uur Gesprekken in vaste groepen (met vaste gespreksleiders)

 21.00 uur Korte afsluitende viering.

Omdat er ook een maaltijd wordt geserveerd kost de deelname aan deze gesprekken € 32,50

p.p. (voor de drie avonden). Mocht dat te duur zijn dan vinden we altijd wel een oplossing.
Aanmelden kan nu al door een app te sturen naar 06-52664763 (bellen kan ook) of door een mailtje
sturen naar kor.louissen@ziggo.nl. Omdat alles goed te laten verlopen (de gesprekken, de catering
etc.) kost e.e.a. veel voorbereidingstijd en is het belangrijk dat u zich voor 24 april aanmeld.

BIJZONDERE FIETSTOCHT ZATERDAG 20 MEI

Op zaterdag 20 mei gaan we fietsen. Een bijzondere tocht langs enkele kerkgebouwen en daarnaast
bezoeken we ook een bijzonder kerkhof in het veen. We gaan zelfs met de boot. Dat wil zeggen zo'n 5
a 6 meter....

Ga naar www.pgemmen.nl om u aan te melden voor deze schitterende en verrassende fietstocht.
We verzamelen om 09.30 uur bij de Opgang aan de Mantingerbrink. En we verwachten zo rond de
klok van 15.00 uur daar weer terug te zijn. Daar heffen we nog het glas, praten wat na en gaan dan
weer naar huis. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar wel zelf een boterham meenemen voor
onderweg.

Voltooid Leven?

We leven in een tijd dat er medisch gezien veel mogelijk is. Vaak is ook onze hoop daarop gevestigd
bij ernstige ziekte en lijden, zeker wanneer het leidt tot vermindering van pijn en levensverlenging.
Mag ik bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden ook afzien van medische behandelingen of vragen om
euthanasie? En kan ik ook om euthanasie vragen als ik mijn leven voltooid vind, terwijl ik geen ziektes
heb? En kan ik ook euthanasie krijgen als ik dement word of ben?

Vragen waarmee ook wij kunnen worden geconfronteerd. En voor antwoorden gaan we dan vooral bij
ons zelf te rade, en bij de dokter en familie. En bij deze afweging zal dan ook meespelen de eerbied
voor het leven zoals we dat ook in kerkelijke traditie hebben geleerd.

Op deze bijeenkomst, georganiseerd door Ontmoeting en Inspiratie van Ichthus, zal Harry
Groenwold, voormalig huisarts in Emmen, dit thema voor ons inleiden. Daarna gaan we hierover met
elkaar in gesprek. Vervolggesprekken daarover, ook met uw eigen predikant/kerkelijk werker zijn
mogelijk. Zij zullen daarom ook bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

U wordt allemaal, ook leden van andere wijkgemeenten, uitgenodigd voor deze bijeenkomst in
Ichthus.
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Datum: dinsdagmiddag 25 april
Aanvang 14.30 uur tot 16.30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 14.15 uur)
Aanmeldingen graag via de mail: geertenlenierenkema@gmail.com (of telefonisch 640944)

Adres Website: www.lchthus-Emmermeer.nl
Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
N. v.d. Kamp, tel 640035 Kopij voor donderdag 17.00 uur
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer

E-mail: Hennie Hendriks tel.619774. Kopij voor 5 mei
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