
 

Pasen 

  

9  april  2023  

 Ichthus 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

    Met medewerking van: 

    Ichthuskoor onder leiding van Frits Vugteveen 

    Dirk Swama (organist) 

    Louis Luitjens (trompet) 



     

De kerkenraad komt binnen 
  

Zingen : NLB 630: 1, 3 en 4 
  

1 Sta op! - Een morgen ongedacht,   3 Al wat ten dode was gedoemd 

   Gods dag is aangebroken,       mag nu de hoop herwinnen;  

   er is in één bewogen nacht       bloemen en vogels, - alles roemt  

   een nieuwe lente ontloken.      Hem als in den beginne. 

   Het leven brak door aarde en steen,     Keerde de Heer der schepping weer,  

   uit alle wonderen om u heen      dan is het tevergeefs niet meer 

   spreekt, dat God heeft gesproken.      te bloeien en te minnen. 

  

4 Sta op! - Hij gaat al voor ons uit, 

   de schoot van 't graf ontkomen. 

   De morgen is vol nieuw geluid, - 

   werp af uw boze dromen. 

   Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 

   is voor het lichaam nu vrij baan 

   naar een bestaan volkomen.    

  

Luiden van de klok  

  

Het nieuwe licht komt binnen, onder het zingen van  

NLB 600: 1 (koor), 2 en 3 (allen) 
  

1 Licht, ontloken aan het donker, 

   Licht, gebroken uit de steen, 

   Licht, waarachtig levensteken, 

   werp uw waarheid om ons heen! 

 

2 Licht, geschapen, uitgesproken,      3 Licht, aan liefde aangestoken, 

   Licht, dat straalt van Gods gelaat,         Licht, dat door het donker brandt 

   Licht uit Licht, uit God geboren,         Licht, jij lieve lentebode, 

   groet ons als de dageraad!          zet de nacht in vuur en vlam! 

  

Enkele woorden 

In het kader van het project „Ik geloof in de Opstanding” heeft  

Bé Hoeksma gekozen voor lied NLB 753. Hij zegt hierover: 

Van  de donkerte voor Pasen 

Naar het gloedvolle opstandingslicht 

Ons leidend door het leven 

Naar onze eindbestemming … een land van louter licht. 

  



Zingen: NLB 753: 1, 2 en 3 (koor) 
  

1 Er is een land van louter licht   2 Daar is het altijd lentetijd, 

   waar heiligen heersers zijn.       in bloei staat elke plant. 

   Nooit gaat de gouden dag daar dicht     Alleen de smalle doodszee scheidt 

   in duisternis of pijn.        ons van dat zalig land. 

  

3 Men ziet het veld aan de overkant 

   in groene luister staan, 

   als Israël 't beloofde land 

   zag over de Jordaan. 

  

Bemoediging en groet 

V: De Heer zij met u. 

 G: Ook met u zij de Heer. 

V: Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige, 

 G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

  

V: O Levende God, noem ons bij onze naam 

 G: Rabboeni, doe ons omkeren naar U 

V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien tot het uiterste 

 G: En geef ons het vuur van de opstanding 

V: Maak ons tot Paasgetuigen: De Heer is waarlijk opgestaan 

 G: De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Amen 

  

Zingen: NLB 753: 4 en 6 
  

4 Maar ach de stervelingen staan  6 God, laat ons staan als Mozes hier 

   hier huiverend terzij,      hoog in uw zonneschijn, 

   en durven niet op weg te gaan,     en geen Jordaan, geen doodsrivier 

   het duister niet voorbij.      zal scheiding voor ons zijn. 

  

Inleiding op de dienst 

  

Gebed  

  

Zingen: NLB 655: 1 
  

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 

   Hij laaft u heel uw leven lang 

   met water uit de harde steen. 

   Het is vol wonderen om u heen.   

  

Lezen: Genesis 1: 1-5    

  



Zingen: NLB 655: 2 
  

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

   gunt aan uw leven rust en duur 

   en geeft het zin en samenhang. 

   Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

  

Lezen: Exodus 14: 19-22   

  

  

Zingen: NLB 655: 3 
  

3 Een lied van uw verwondering 

   dat nòg uw naam niet onderging, 

   maar weer opnieuw geboren is 

   uit water en uit duisternis. 

  

Lezen: Ezechiël 36: 24-28    

  

Zingen: NLB 655: 4 
  

4 De hand van God doet in de tijd 

   tekenen van gerechtigheid. 

   De Geest des Heren vuurt ons aan 

   de heilige tekens te verstaan. 

  

  

Lezen: Johannes 20: 1-18 

  

Ichthuskoor zingt:  „Hij is gezien” en „Jezus is ons licht en leven” 

  

Preek 

  

Zingen: NLB 624: 1 en 2 
  

1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 

   Heilige dag na angst en vrees, halleluja! 

   Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, 

   bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 

  

2 Prijs nu Christus in ons lied, halleluja, 

   die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,  

   die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 

   dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja! 

  

  



  

Bericht van overlijden   Zingen: 

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 

  

Gebeden 

  

Ichthuskoor zingt: „Rejoice, the Lord is King” en 

               „Lied van de verrijzenis” 

  

Mededelingen 

  

Inzameling gaven (1e: KIA Moldavië / 2e: wijkkas) 

Er staan mandjes bij de uitgang. Ook kunt u  het overmaken via de scipio-app of op rekeningnummer  

NL15RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte 9 april Ichthus.  

  

Zegen              Gemeente zingt:  Amen, amen. 

  

Zingen met Ichthuskoor: U zij de glorie: 1, 2 en 3 (Hemelhoog 200) 
  

1 U zij de glorie, opgestane Heer! 

   U zij de victorie, nu en immermeer. 

   Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 

   heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 

   Refrein:  U zij de glorie, opgestane Heer! 

     U zij de victorie, nu en immermeer. 

  

2 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

   Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

   Weest dan, volk des Heren, blijd' en welgezind, 

   en zegt telkenkere: 'Christus overwint!' Refrein  

  

3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

   die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

   In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 

   niets heb ik te vrezen in leven en dood. Refrein  

 

 


