
Orde voor de dienst van zondag 23 april 2023   09.00 uur. 
3e zondag van Pasen; kleur: wit 

Voorganger: Mw. D. van Oort, organist: dhr. M. van Esch 

Als de kerkenraad binnen is kijken/ luisteren we naar muziek van Chopin: Joy of live 

Luiden van de klok 

Als de voorganger opstaat, staat de gemeente op en zingt: 

Psalm 33 : 1 en 2 

1 Kom nu met zang en roert de snaren, 
   gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
   Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
   een lofzang in de mond gelegd. 
   Worde als nooit tevoren door wie Hem behoren 
   't feestlied ingezet! 
   Meld de blijde mare bij de klank der snaren, 
   steek de loftrompet. 
 
2 Zing al wie leeft van Gods genade, 
   want waarheid is al wat Hij zegt. 
   Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
   op liefde rust zijn heilig recht. 
   Die zich openbaarde overal op aarde, 
   alles spreekt van Hem. 
   Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven, 
   schiep Hij door zijn stem.                                             

Drempelgebed 

Voorganger: Verborgen Licht, stilte die ons zoekt 

                    die ons hart opent en ruimte maakt 

                    wijs ons de weg door uw Geest 

                    die ons levend maakt. 

                    Dat wij door alles heen 

                    blijven geloven 

                    gegrond in de hoop die de goede boodschap ons brengt: 

                    dat u, Christus, in ons woont 

                    onze kracht in goddelijke luister 

            

Onze hulp en groet 

Voorganger:   Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen:              Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Voorganger:   Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Allen:             en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Voorganger:   Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus 

Allen:             Amen 

 

Psalm 33 : 8  

8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
   ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
   Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
   zijn heilige naam is onze vreugd. 
   Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden, uw barmhartigheid. 
   God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten 
   nu en voor altijd.       (gem. gaat zitten) 

 



Welkom en inleiding op de dienst 

Kyriëgebed   

Glorialied NLB 868 : 1 en 2 

1 Lof zij de Heer, de almachtige  
   Koning der ere. 
   Laat ons naar hartelust zingen en  
   blij musiceren. 
   Kom allen saam, 
   psalmzing de heilige naam, 
   loof al wat ademt de Here. 
 
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn  
   liefde uw leven; 
   heeft u in 't licht als op ade 
   laarsvleuglen geheven. 
   Hij die u leidt, 
   zodat uw hart zich verblijdt, 
   Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

1e lezing: 1 Sam. 1 : 1 - 20  

 

Zingen: NLB 152 : 1, 6 en 10 

1 Mijn hart verheugt zich zeer 
   en roemt in God, de Heer. 
   Hij doet mij 't hoofd opsteken. 
   Hij heeft mijn eer gered. 
   Ik kan vrijmoedig met 
   al wie mij hoonde spreken. 
 

6 Een vrouw die wordt gesmaad 
   om haar vergeefse staat 
   krijgt rijke kinderzegen. 
   Maar wie zich heeft beroemd, 
   daar men haar moeder noemt, 
   staat eenzaam en verlegen. 
 

10 Des Heren woord beslist 
   der volken oude twist. 
   De laatsten worden eersten. 
   Mijn hart verheugt zich zeer, 
   en roemt in God, de Heer. 
   Zijn vredevorst zal heersen. 

 

2e lezing:  Kolossenzen: 23 

 

Zingen NLB: 333 3X 

1 Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt! 

 

Overdenking 

Moment van stilte 

 



Zingen NLB 858 : 1, 2, 3 en 4 

 
1 Vernieuw in ons, o God,  
Uw liefde, lentelicht. 
Herstel ons naar uw beeld en strijk 
het kwaad uit ons gezicht.  
 
2 Beadem ons, o Geest, 
met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, 
een bloem in volle pracht. 
 
3 Geef ons, o Christus, deel 
aan levenslang geluk. 
Gedoopt in U, een nieuw bestaan 
dat slaat geen dood meer stuk. 
 
4 Drie-enig God, vervul 
wat U ons hebt beloofd, 
na al ons zoeken U te zien, 
dan staan wij oog in oog. 
 

Dankgebed en voorbeden 

Steeds na de bede zingen wij Lied 368f: 

God van leven en licht, maak alles nieuw, Halleluja. 

We besluiten de gebeden met het Onze Vader 

 

Mededelingen  
De collectes voor: Diaconie en voor de PGEmmen. 
U kunt uw bijdrage overmaken op  rekeningnummer:                   
NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente 
Emmen o.v.v.. “collecte 23 april “Ichthus” of via de Scipio app. 
  
Slotzang NLB 700 : 1, 2 en 3 

1 Als de wind die waait met vlagen,  
zo verrassend waait de Geest,  
soms een storm, met donderslagen,  
soms een stem: Wees niet bevreesd! 
Soms een vlam, een vonk van boven,  
soms een haard die laait van vuur, 
soms een lamp die uit kan doven,  
soms een glans van korte duur. 
 
2 Soms een wolk die gul wil geven 
schaduw op geblakerd land, 
soms een zon die, hoogverheven, 
zindert op het mulle zand; 
bron van lachend, levend water, 
bedding, beek, rivier, fontein, 
stroom van heil – maar even later 
opgedroogd en weer woestijn. 
 
3 Als een woord dat weg wil wijzen, 
richting geeft en ruimte biedt, 
als een brood, een vaste spijze, 
sóms, soms éven – soms ook niet. 
Soms, soms lijkt geen wind te waaien, 
alles tevergeefs geweest 
totdat weer in lichterlaaie 
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!                        Zegen: gem. zingt: Amen, Amen 

 


